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—Inleiding—
INLEIDING

De menselijke geest is zelden werkelijk stil. Zelfs wan-
neer het lichaam rust, blijft de geest bewegen: denken,
verlangen, herinneren, plannen, vergelijken, hopen, af-
wijzen, vrezen, en vasthouden.

Bij nader kijken lijkt die voortdurende beweging bijna on-
afgebroken. Alsof de geest zichzelf moment na moment
opnieuw probeert te bevestigen, te beschermen of te
vervolledigen.

Binnen het vroege boeddhisme wordt deze beweging
niet gezien als een persoonlijke fout of moreel tekort,
maar als een proces van conditionering.

De geest raakt voortdurend verstrikt in verlangen, identi-
ficatie, weerstand en onwetendheid, waardoor een
voortdurende stroom van 'worden' ontstaat.

Niet alleen in de betekenis van wedergeboorte van leven
tot leven, maar ook psychologisch: telkens wanneer de
geest zich vastzet in ervaring, wordt opnieuw een vorm
van ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ geboren.

Vanuit dat perspectief verschuift meditatie fundamenteel
van betekenis.

Meditatie wordt dan niet louter een techniek om rustiger
te worden, noch een methode om bijzondere bewust-
zijnstoestanden te bereiken. Zij wordt een rechtstreeks
onderzoek naar de aard van ervaring zelf.

Een stil en aandachtig kijken naar hoe verlangen ont-
staat, hoe gehechtheid zich vormt, hoe identificatie ver-
schijnt, en hoe lijden zich telkens opnieuw conditioneert.
Dit boek vertrekt daarom niet vanuit metafysische spe-
culatie, maar vanuit directe ervaring.
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—Inleiding—

Niet de vraag “Wat is de ultieme werkelijkheid?” staat
centraal, maar eerder: hoe ontstaat innerlijke onrust?
Hoe ontstaat gehechtheid? Hoe ontstaat psychologisch
worden? En kan dat proces ook tot rust komen?

Binnen de vroege Dhamma ligt bevrijding immers niet in
het verwerven van een nieuwe identiteit, een hogere
spirituele status of een metafysisch inzicht waarin een
eeuwige essentie ontdekt wordt.

De nadruk ligt eerder op het geleidelijk uitdoven van dat-
gene wat lijden voortdurend voedt: begeerte (tanha;
trsna), gehechtheid (upadana; id.), identificatie en onwe-
tendheid (avijja; avidya).

Deze contemplatieve weg ontvouwt zich geleidelijk.

Aanvankelijk leert de beoefenaar de grove bewegingen
van de geest herkennen: verlangen, weerstand, traag-
heid, onrust en twijfel.

Binnen het boeddhisme worden deze bewegingen de
Vijf Hindernissen (pafica nivaranani; pafca nivaranah)
genoemd. Deze obstakels verduisteren de helderheid
van de geest en houden het proces van psychologisch
'worden' (bhava; id.) 1 in stand.

Wanneer deze hindernissen geleidelijk verstillen, ont-
staat ruimte voor diepere concentratie en innerlijke sta-
biliteit. Binnen de vroege Dhamma worden de jhana’s
beschreven als staten van verstilling, concentratie en
verfijning van de geest.

Toch vormen ook zij geen einddoel. De jhana’s zijn geen
metafysische werkelijkheden en evenmin spirituele pres-
taties die bezit kunnen worden. Zij vormen eerder een
verfijnde en heldere basis van waaruit inzicht mogelijk
wordt.
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—Inleiding—

Vanuit die verstilling kan vipassana zich ontvouwen: het
directe inzicht in vergankelijkheid (anicca; anitya), on-
bevredigendheid (dukkha; duhkha) en niet-zelf (anatta;
anatman).

De beoefenaar begint dan niet alleen te begrijpen, maar
rechtstreeks te zien dat alle geconditioneerde verschijn-
selen afhankelijk ontstaan van oorzaken en voorwaar-
den, voortdurend veranderen en nergens een blijvende
kern bevatten. Door dit inzicht begint de greep van iden-
tificatie langzaam te verzwakken.

Wat eerst als een vaste identiteit werd ervaren, blijkt bij
nader inzicht eerder een dynamisch proces van condi-
tionering te zijn.

Gedachten verschijnen en verdwijnen. Emoties verschij-
nen en verdwijnen. Zelfs bewustzijn verschijnt afhanke-
lijk van voorwaarden.

Nergens wordt uiteindelijk een onafhankelijke, blijvende
essentie gevonden die het geheel bezit of controleert.

Binnen het vroege boeddhisme verwijst bevrijding daar-
om niet noodzakelijk naar het ontdekken van een abso-
lute metafysische werkelijkheid achter de verschijnselen,
maar eerder naar het uitdoven van het grijpen waardoor
de geest zichzelf voortdurend opnieuw conditioneert.

Vanuit dat perspectief krijgt ook het begrip 'het Onge-
borene' (ajata; id.) een bijzondere betekenis.

Het Ongeborene verwijst niet naar een verborgen eeuwi-
ge substantie of een kosmisch Zelf, maar naar datgene
wat zichtbaar wordt wanneer conditionering, gehecht-
heid en 'worden' tot rust komen.

Niets nieuws wordt verworven. Eerder dooft iets uit.
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—Inleiding—

Dit contemplatieve onderzoek ontvouwt zich in dit boek
geleidelijk in twee bewegingen.

Eerst wordt onderzocht hoe de geest zich voortdurend
vastzet in verlangen, metafysisch grijpen, identificatie en
psychologisch 'worden'.

Vervolgens verschuift de aandacht naar de contem-
platieve beoefening zelf: het rechtstreeks herkennen van
hindernissen, de verstilling van de geest, het direct zien
van ervaring en het langzaam uitdoven van datgene wat
voortdurend probeert opnieuw te worden.

Deze hele contemplatieve weg kan men eenvoudig sa-
menvatten als een geleidelijk verstillen van alles waaraan
de geest zich voortdurend probeert vast te klampen.

En waar dat grijpen volledig ophoudt, daar komt ook het

‘worden' tot rust. Daar ontvouwt zich het Ongeborene.
Het Ongeconditioneerde. Nibbana (nirvana).

Guy
Beerzel, juni 2026
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DEEL | — DE CONTEMPLATIEVE ANALYSE

De hoofdstukken die nu volgen onderzoeken hoe de
geest zichzelf voortdurend conditioneert via verlangen,
gehechtheid, identificatie en psychologisch 'worden'.

Daarbij verschuift de aandacht niet naar metafysische
speculatie over een ultieme werkelijkheid, maar naar het
directe contemplatieve onderzoek van ervaring zelf.

Want pas wanneer zichtbaar wordt hoe gebondenheid

ontstaat, kan ook de mogelijkheid van beuvrijding lang-
zaam zichtbaar worden.

g
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

HOOFDSTUK | — HET ONGEBORENE

In mijn vorige boek “Het Ongeborene” 2 onderzocht ik
uitvoerig wat deze term binnen de vroege Dhamma kan
betekenen.

Dat onderzoek keert hier terug, niet als herhaling, maar
als noodzakelijke grond voor wat in dit boek verder ont-
vouwd wordt.

Want zolang het Ongeborene verstaan wordt als een
metafysisch beginsel dat voorbij de wereld verborgen
zou liggen, als een blijvende essentie die in alle ver-
schijnselen aanwezig zou zijn, of als een absolute be-
wustzijnsgrond waarin het individuele bestaan uiteinde-
lijk oplost, blijft de betekenis van bevrijding binnen het
vroege boeddhisme onvermijdelijk verduisterd.

Binnen de vroege Dhamma wordt het Ongeborene im-
mers niet voorgesteld als een eerste oorzaak, een eeu-
wige substantie of een transcendente werkelijkheid die
achter de vergankelijke verschijnselen schuilgaat.

Het verwijst evenmin naar een verborgen zelf, een vaste
kern of een onveranderlijke identiteit die ontdekt of ge-
realiseerd moet worden. Ook wordt het niet beschreven
als een universeel of absoluut bewustzijn waarin alle
dualiteit uiteindelijk oplost.

Wanneer dergelijke voorstellingen op het Ongeborene
geprojecteerd worden, ontstaat gemakkelijk de indruk
dat bevrijding zou neerkomen op het terugkeren naar
een metafysische oorsprong of het versmelten met een
ultieme werkelijkheid. Maar precies dat soort specula-
tieve opvattingen laat de Boeddha in de vroege teksten
consequent los.

—Pagina 19 van 182—



—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

Het Ongeborene verwijst binnen de vroege Dhamma niet
naar iets dat in bezit genomen kan worden door denken,
identificatie of metafysische bevestiging.

Het wordt slechts aangeduid als datgene wat niet onder-
worpen is aan ontstaan en vergaan, juist omdat daar de
conditionering die tot dukkha leidt volledig tot stilstand
komt.

Pas wanneer het Ongeborene bevrijd wordt van meta-
fysische projecties, kan zichtbaar worden dat nibbana
(nirvana) niet verwijst naar een verborgen absolute wer-
kelijkheid, maar naar het uitdoven van verlangen, ge-
hechtheid, identiteit 3 en onwetendheid. Niet het ontdek-
ken van een eeuwige essentie staat centraal, maar het
wegvallen van elke vorm van vastgrijpen aan wat als
‘zelf’ of ‘werkelijkheid’ wordt beschouwd.

Binnen de vroege Dhamma verwijst het 'Ongebore-
ne’ (ajata; id.)—samen met termen als 'niet-gewor-
dene’ (abhata; id.), ‘ongeschapene’ (akata; id.) en 'onge-
conditioneerde’ (asankhata; asamskrta) — niet naar een
eeuwig Zelf of een transcendente substantie achter de
verschijnselen, maar naar het ophouden van ontstaan,
wording en conditionering.

Juist daardoor wordt, volgens de Udana, bevrijding mo-
gelijk uit het geborene, het gewordene, het geschapene
en het geconditioneerde.

Deze passage heeft eeuwenlang aanleiding gegeven tot
uiteenlopende interpretaties. Tot op vandaag is dit vuur
niet gedoofd.

Sommigen herkennen hierin een taal die lijkt te resone-
ren met advaita vedanta of non-duale mystiek.

Woorden zoals het 'Ongeborene’, en het 'Niet-gecon-
ditioneerde' lijken gemakkelijk de indruk op te roepen
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

van een absolute werkelijkheid die achter of voorbij de
vergankelijke wereld zou bestaan.

Vanuit vroeg-boeddhistisch perspectief noopt zulke in-
terpretatie echter tot grote voorzichtigheid.

De Boeddha beschrijft het Ongeconditioneerde (asan-
khata; asamskrta) nergens als een eeuwige metafysische
essentie, een kosmisch Bewustzijn of een absolute oer-
grond waarin de verschijnselen hun uiteindelijk funda-
ment zouden vinden.

De nadruk ligt niet op het bevestigen van een transcen-
dente werkelijkheid, maar op het uitdoven van verlan-
gen, gehechtheid, identiteit en onwetendheid, waardoor
bevrijding uit dukkha mogelijk wordt.

Het Ongeborene verwijst binnen deze context daarom
niet naar een verborgen werkelijkheid achter de ervaring,
maar naar de mogelijkheid van bevrijding uit het ge-
borene, het gewordene, het geschapene, het gecondi-
tioneerde.

In mijn boek “Het Ongeborene” heb ik deze tekst uit-
voerig geanalyseerd. Ik citeer de tekst hier integraal om-
dat het de basis vormt van mijn standpunt. Ik publiceer
de tekst zowel in het Pali en het Nederlands om elke
discussie zoveel mogelijk te beperken.

Deze passage uit de Udana (8.3) 4 kan gelezen worden
als een forensische ontlading van taal: een nauwgezet
vrijmaken van wat deze woorden niet zijn.

Tegelijk is het een benadering van stilte, waarin beteke-
nis niet toegevoegd wordt, maar laag na laag vakkundig
wordt weggeschraapt.

De passage in de Udana luidt als volgt:
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—
Pali
¢ Atthi, bhikkhave, ajatam abhitam akatam asankhatam.

No ce tam, bhikkhave, abhavissa ajatam abhutam akat-
am asankhatam, na yidam jatassa bhitassa katassa
sankhatassa nissaranam pannayetha.

Yasma ca kho, bhikkhave, atthi ajatam abhutam akatam
asankhatam, tasma jatassa bhutassa katassa sarnkha-
tassa nissaranam pannayati. ®

Nederlandse vertaling:

¢ Er is, monniken, het Ongeborene, het Niet-gewordene,
het Niet-geschapene, het Niet-geconditioneerde.

Als, monniken, dit Ongeborene, dit Niet-gewordene, dit
Niet-geschapene, dit Niet-geconditioneerde, er niet zou
zijn, dan zou er hier geen ontkomen mogelijk zijn aan het
geborene, het gewordene, het geschapene, het gecon-
ditioneerde.

Maar omdat het Ongeborene, het Niet-gewordene, het
Niet-geschapene, het Niet-geconditioneerde er is, is het
mogelijk te ontkomen aan het geborene, het gewordene,
het geschapene, het geconditioneerde. *

Deze woorden behoren tot de meest diepgaande en te-
gelijk meest verkeerd begrepen passages uit de vroege
Dhamma.

Deze tekst introduceert geen metafysisch systeem. Hij
probeert geen absolute werkelijkheid te definiéren. Hij
beschrijft geen verborgen dimensie achter de wereld.

Integendeel: geleidelijk wordt weggenomen waar het

denken gewoonlijk houvast van probeert te maken. De
begrippen werken hier daarom eerder ontledend dan be-
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

vestigend. Zij lossen stap voor stap op waar het denken
zich opnieuw aan wil hechten.

Wat zich dan opent, is geen doctrine, maar een opening.
Niet een opening naar metafysische zekerheid en hou-
vast, maar naar bevrijding uit gebondenheid. Bevrijding
uit samsara.

Daarom lijkt deze passage minder bedoeld om een
theorie over ultieme werkelijkheid te formuleren dan om
zichtbaar te maken dat volledige bevrijding uit conditio-
nering mogelijk is.

De tekst spreekt niet over een eeuwige essentie die ont-
dekt moet worden, maar over nissaranam—een ont-
shapping, een bevrijding uit het geconditioneerde do-
mein van verlangen, gehechtheid, identiteit en onwe-
tendheid.

Het gaat hier niet over abstracte metafysica of over het
samenvallen met een ultieme werkelijkheid, maar uit-
sluitend over de structuren die dukkha in stand houden.

Juist daarom blijft de taal van de Udana zo voorzichtig.
De Boeddha zegt niet wat het Ongeborene 'is'. Hij be-
schrijft het uitsluitend via ontkenningen:

niet-geboren,
niet-geworden,
niet-geschapen,
niet-geconditioneerd.

Deze negatieve formulering lijkt geen toeval. Zij is be-
wust gekozen. Zodra de geest iets definitief probeert
vast te leggen, ontstaat immers de neiging tot concep-
tualisering, identificatie en metafysische toe-eigening.

Door de negatieve formulering beschermt deze passage
zichzelf als het ware tegen die beweging.
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

Juist daarom blijft zij ook vandaag relevant, omdat de
menselijke geest haast spontaan blijft zoeken naar een
blijvende kern achter vergankelijkheid — een laatste
grond waarop hij rust en zekerheid zoekt.

Precies daardoor ontstaat de neiging om het Ongebo-
rene te lezen als een absolute werkelijkheid of een sub-
tiele vorm van eeuwigheid.

Maar precies daar verschuift binnen het vroege boed-
dhisme de aandacht naar een andere richting.

De doorslaggevende vraag luidt niet: ‘Wat is de ultieme
werkelijkheid achter alles?’ maar eerder: ‘Waardoor ont-
staat dukkha, en hoe kan die gebondenheid volledig uit-
gedoofd worden?’

Het vroege boeddhisme vertrekt niet vanuit een meta-
fysische affirmatie, maar vanuit het rechtstreeks onder-
zoeken van ervaring zelf: ontstaan en vergaan, ver-
schijnen en verdwijnen, verlangen en gehechtheid, iden-
tificatie en loslaten.

Vanuit dit perspectief verwijst het Ongeborene niet naar
een metafysisch bezit dat gerealiseerd moet worden,
maar naar het uitdoven van precies die beweging van de
geest die voortdurend opnieuw een ‘zelf’, een kern of
een blijvende grond probeert vast te grijpen.

Daarom ligt de bevrijdende kracht van deze passage
niet in speculatie over het absolute, maar in het zicht-
baar worden van een mogelijkheid tot volledige beuvrij-
ding uit conditionering.

En precies daarin ligt haar meest radicale betekenis.
Wat ik persoonlijk steeds meer begin te voelen, is dat

het Ongeborene, het Niet-gewordene, het Niet-gescha-
pene en het Niet-geconditioneerde niet verwijzen naar
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

een metafysische werkelijkheid die ontdekt moet wor-
den, maar naar wat zichtbaar wordt wanneer verlangen,
afkeer, gehechtheid, identificatie en onwetendheid volle-
dig uitdoven.

Niet omdat er dan plots ‘iets’ verschijnt dat voordien
verborgen was, maar omdat de beweging van grijpen
zelf tot rust komt.

Misschien ligt precies daar de moeilijkheid van taal. Zo-
dra we het een naam geven, er eigenschappen aan toe-
kennen of het proberen te beschrijven als een soort
‘natuur’, ‘grond’ of ‘dimensie’, ontstaat gemakkelijk op-
nieuw de neiging om er een subtiel 'object' van te ma-
ken.

En precies daarin blijft de vroege Dhamma volgens mij
zo opmerkelijk terughoudend.

Indien de Boeddha werkelijk had willen leren dat het On-
geborene een Absolute Werkelijkheid, een metafysische
essentie of een ultieme grond van bestaan is, dan had
hij dat veel explicieter gezegd. Hier. Op deze plaats.

Maar wat de teksten vooral benadrukken, is niet wat het
Ongeborene ‘is’, maar dat er ontkomen mogelijk is aan
het geborene, het gewordene, het geschapene en het
geconditioneerde. Ontkomen. Ontsnappen. Nissarana
(nihsarana) is voor mij het sleutelwoord van deze Udana-
passage. Alles wat daar verder aan toegevoegd wordt, is
interpretatie.

Die bevrijding kan slechts verstaan worden wanneer
men zorgvuldig onderzoekt hoe conditionering zichzelf
in de ervaring voortdurend opnieuw vormt. Daarom ver-
schuift de aandacht binnen de vroege Dhamma niet naar
metafysische speculatie, maar naar het directe onder-
zoeken van ontstaan en vergaan, gehechtheid en los-
laten, identificatie en uitdoving.
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—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

Wat nu volgt, moet daarom niet begrepen worden als
een abstract filosofisch systeem dat stap voor stap op-
gebouwd wordt, maar als een contemplatief onderzoek
naar de wijze waarop gebondenheid ontstaat en hoe zij
volledig tot uitdoving kan komen.

De verschillende thema’s die hierbij aan bod komen —
de vijf aggregaten of componenten waaruit het ‘ik’ sa-
mengesteld is (khandha; skandha); afhankelijk ontstaan
(paticca-samuppada; pratitya-samutpada); identificatie
(ahankara-mamarnkara; id.); verlangen (tanha; trsna); ver-
gankelijkheid (anicca; anitya); loslaten (vossagga; vyut-
sarga); nibbana (nirvana); aandacht (sati; smrti); gelijk-
moedigheid (upekkha; upeksa); wijsheid (pafia; prajia);
stilte (upasama; upasama); leegte (suifata; $linyata) en
mededogen (karuna; id.) — moeten daarom niet gelezen
worden als afzonderlijke doctrines die men intellectueel
naast elkaar kan plaatsen.

Zij vormen verschillende ingangen tot dezelfde levende
Dhamma. Soms overlappen zij elkaar, soms vloeien zij in
elkaar over, en soms maken zij vanuit een andere invals-
hoek opnieuw dezelfde beweging zichtbaar: hoe condi-
tionering ontstaat, zichzelf vernieuwt en uiteindelijk ook
tot rust komt.

Want precies door het directe onderzoeken van ervaring
wordt zichtbaar hoe de menselijke geest zichzelf voort-
durend opnieuw vormt rond verlangen, gehechtheid,
identificatie en wording.

Daar wordt zichtbaar hoe het lijden niet ontstaat vanuit
een metafysisch tekort, maar vanuit het vastgrijpen aan
wat vergankelijk, veranderlijk en niet blijvend bevredi-
gend is.

Daarom vertrekt de vroege Dhamma niet vanuit specu-

latie over een ultieme werkelijkheid achter de verschijn-
selen, maar vanuit het zorgvuldig observeren van de
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verschijnselen zelf. Niet om een verborgen essentie te
ontdekken, maar om helder te zien hoe conditionering
ontstaat, zichzelf telkens vernieuwt en uiteindelijk ook
tot stilstand kan komen.

De thema’s die nu volgen moeten daarom niet gelezen
worden als louter theoretische analyses, maar als ver-
schillende ingangen tot dezelfde levende Dhamma.

Soms overlappen zij elkaar, soms vloeien zij in elkaar
over, en soms maken zij, vanuit een andere invalshoek,
opnieuw hetzelfde zichtbaar.

Juist daarin ligt hun samenhang. Want samen tonen zij
niet alleen hoe samsara zichzelf in stand houdt, maar
ook hoe bevrijding mogelijk wordt wanneer het grijpen
naar identiteit, zekerheid en wording uitdooft.

De Vijf Aggregaten

De vijf khandha'’s (khandha; skandha) vormen binnen het
vroege boeddhisme geen abstract filosofisch model van
de mens, maar een directe uitnodiging om zorgvuldig te
onderzoeken wat gewoonlijk als een ‘zelf’, een identiteit
of een blijvende persoon wordt ervaren.

Wanneer de Boeddha spreekt over de vijf khandha’s,
verwijst hij immers niet naar een verborgen essentie
achter de ervaring, maar precies naar de totale structuur
van de ervaring zelf zoals zij zich van moment tot mo-
ment ontvouwt.

Alles wat gewoonlijk als ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ wordt be-
schouwd, blijkt binnen dit onderzoek voortdurend op-
gebouwd te worden uit vergankelijke processen die —
afhankelijk van voorwaarden (paccaya; pratyaya) — ont-
staan en even snel weer verdwijnen.
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De vijf khandha’s bestaan uit lichamelijkheid (rUpa; id.);
gevoel of gewaarwording (vedana; id.); waarneming of
perceptie (safifa; samjha); mentale formaties (sankhara;
samskara) en bewustzijn (vifiana; vijiiana).

Toch moeten deze niet begrepen worden als afzonder-
lijke substanties of vaste onderdelen waaruit een per-
soon samengesteld is. Zij verwijzen concreet naar voort-
durend veranderende processen die samen de illusie
van continuiteit, identiteit en een blijvend zelf doen ont-
staan.

Juist daarom richt de vroege Dhamma zich niet op de
vraag wie of wat men in diepste essentie zou zijn of
wenselijk zou moeten zijn, maar op het zorgvuldig obser-
veren van hoe deze processen zich voortdurend vormen,
veranderen en opnieuw verdwijnen.

Want precies binnen dat directe zien wordt zichtbaar dat
geen enkele khandha blijvend, controleerbaar of uitein-
delijk bevredigend is. 5

Precies daarom vormt de Anattalakkhana Sutta een
sleutelmoment binnen de vroege Dhamma. Het is de
tweede leerrede van de Boeddha in Sarnath, vijf dagen
nadat hij het Wiel van de Leer in beweging zette met de
Dhammacakkappavatana Sutta.

De Boeddha onderzoekt in deze tweede voordracht elk
van de vijf khandha'’s afzonderlijk en toont aan dat geen
enkele ervan blijvend, volledig beheersbaar en bevre-
digend is. Wat vergankelijk is en onderhevig aan veran-
dering, kan immers onmogelijk als een zelf of een blij-
vende essentie worden beschouwd.

Het inzicht in anatta (anatta; anatman) verschijnt hier
dan ook niet als een abstracte filosofische ontkenning
van het bestaan, maar als het directe doorzien van iden-
tificatie zelf. Niet omdat er ‘niets’ zou bestaan, maar om-
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dat alles wat als ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ wordt beschouwd,
voortdurend ontstaat, bestaat en vergaat, afhankelijk
van een multitude van voorwaarden.

Lichamelijkheid verandert onafgebroken. Gevoelens ver-
schijnen en verdwijnen zonder blijvende stabiliteit. Waar-
nemingen veranderen voortdurend. Mentale formaties
worden beinvloed door herinnering, conditionering, ver-
langen en angst. Zelfs bewustzijn verschijnt binnen de
vroege Dhamma niet als een eeuwige grond van be-
staan, maar als een afhankelijk proces dat uitsluitend
ontstaat in relatie tot allerlei voorwaarden.

Daarom vormen de vijf khandha’s geen beschrijving van
een verborgen essentie, maar juist van de instabiele
structuur van alles waaraan de menselijke geest zich
probeert vast te hechten.

Precies doordat deze processen voortdurend wijzigen,
ontstaat dukkha telkens zij als ‘zelf’— als 'ik', 'mij’ of
‘mijn’ — worden beschouwd.

Binnen zulk contemplatief onderzoek verschuift de aan-
dacht dan ook geleidelijk van identificatie naar inzicht.

Niet door de khandha’s te vernietigen of te ontkennen,
maar door helder te zien dat zij geen blijvende grond be-
vatten waarop een zelf gevestigd kan worden.

En precies daar opent zich een eerste opening naar be-
vrijding.

Afhankelijk Ontstaan
Afhankelijk ontstaan (paticca-samuppada; pratitya-sa-

mutpada) behoort tot de meest fundamentele en tegelijk
meest subtiele inzichten van de Dhamma.
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Toch verwijst deze leer niet naar een abstract filosofisch
systeem dat het ontstaan van het universum probeert te
verklaren. Zij richt zich veeleer op het directe inzicht in
de wijze waarop lijden ontstaat, zichzelf voortdurend
vernieuwt en uiteindelijk ook tot stilstand kan komen.

Binnen dit perspectief verschijnt er niets als volledig on-
afhankelijk, blijvend of op zichzelf bestaand. Alles wat
ervaren wordt, ontstaat afhankelijk van voorwaarden,
blijft slechts tijdelijk aanwezig zolang deze voorwaarden
werkzaam zijn, en verdwijnt zodra zij uiteenvallen.

Daardoor verschuift de aandacht binnen de Dhamma
niet naar de zoektocht naar een genesis — een eerste
oorsprong of blijvende grond van bestaan, maar naar
het zorgvuldig onderzoeken van conditionering zelf.

Binnen deze dynamiek verschijnt dukkha niet plots of
willekeurig. Zij ontvouwt zich afhankelijk van voorwaar-
den.

Vanuit onwetendheid (avijja; avidya) ontstaan conditio-
neringen (sankhara; samskara); vanuit conditioneringen
ontstaat bewustzijn (vififiana; vijiana); vanuit bewustzijn
ontvouwt zich de volledige ervaring van lichaam, geest,
contact, gevoel, verlangen, grijpen en wording. Zo ver-
nieuwt samsara zichzelf moment na moment.

Afhankelijk ontstaan verwijst daarom niet naar een lineair
mechanisme dat zich over meerdere levens zou uitstrek-
ken, maar naar een onmiddellijk zichtbaar proces dat
zich binnen elke ervaring voortdurend herhaalt.

Moment na moment ontstaat contact (phassa; sparsa),
daaruit gevoel (vedana; id.), uit gevoel ontstaat verlan-
gen (tanha; trsna), uit verlangen vastgrijpen (upadana;
id.), en binnen dat vastgrijpen vormt zich opnieuw het
gevoel van een ‘ik’ dat verlangt, vreest, bezit, verwerpt
of probeert te worden.
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Juist daarom verschijnt onwetendheid binnen de Dham-
ma niet eenvoudig als een gebrek aan informatie of
intellectueel begrip. Zij verwijst veel dieper naar het fun-
damenteel niet zien van de vergankelijke (anicca; anitya),
onbevredigende (dukkha; duhkha) en zelfloze (anatta;
anatman) aard van alle geconditioneerde verschijnselen.

Omdat deze conditionele beweging niet helder gezien
wordt, blijft de geest zich hechten aan wat voortdurend
verandert en finaal uiteenvalt.

Daarom ontstaat verlangen niet toevallig.

Het verschijnt daar waar gevoel niet helder doorzien
wordt. Een aangename ervaring roept verlangen naar
voortzetting op. Een onaangename ervaring roept weer-
stand en afkeer op. Een neutrale ervaring leidt gemak-
kelijk tot sluimerende onwetendheid en onbewuste iden-
tificatie. Zo blijft de geest voortdurend bewegen tussen
grijpen en afstoten, tussen hoop en vrees, tussen wor-
ding en verlies.

Binnen dit proces verschijnt nergens een blijvende es-
sentie die deze beweging bestuurt. Wat men gewoonlijk
als identiteit ervaart, ontstaat binnen deze voortdurende
stroom van conditionering.

De ervaring van een ‘zelf’ verschijnt daardoor niet als
een onveranderlijke kern achter de verschijnselen, maar
als een proces van voortdurende identificatie met
lichaam, gevoel, herinnering, verlangen, bewustzijn en
mentale constructies. Gedachten, emoties, herinnerin-
gen, voorkeuren, afkeer, verlangen en bewustzijn ver-
schijnen niet als uitdrukkingen van een onveranderlijke
kern, maar als afhankelijk processen die elkaar weder-
zijds beinvioeden.

Daarom ligt de bevrijdende kracht van afhankelijk ont-
staan niet in het intellectueel begrijpen van een doctrine,
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maar in het rechtstreeks doorzien van deze conditionele
beweging zolang zij zich in elke ervaring ontvouwt. Want
zodra helder zichtbaar wordt hoe verlangen, grijpen en
wording elkaar voortdurend voeden, ontstaat de mo-
gelijikheid om deze keten geleidelijk tot stilstand te
brengen.

Daarom betekent bevrijding binnen de Dhamma niet het
ontdekken of herkennen van een absolute werkelijkheid
achter samsara, maar het uitdoven van die conditio-
nering waardoor samsara zichzelf moment na moment
vernieuwt.

Precies daarom vormt afhankelijk ontstaan geen geslo-
ten filosofisch systeem, maar een levende contempla-
tieve sleutel tot het begrijpen van samsara én van de
mogelijkheid tot bevrijding daaruit.

Identificatie

Identificatie (ahankara-mamankara; id.) 6 ontstaat binnen
de Dhamma niet als gevolg van een werkelijk bestaand
en onveranderlijk zelf, maar als een voortdurend proces
waarbij ervaring telkens opnieuw wordt toegeéigend als
‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’.

Doordat de geest zich hecht aan wat verschijnt, ontstaat
geleidelijk de indruk van een blijvende identiteit die
denkt, voelt, verlangt, handelt en bezit. 7

Dit proces voltrekt zich meestal uiterst subtiel. Een ge-
dachte verschijnt, en vrijwel onmiddellijk ontstaat het
gevoel: 'ik denk'. Een emotie verschijnt, en bijna auto-
matisch ontstaat de overtuiging: 'dit voel ik.'

Zelfs lichamelijke ervaring, herinnering, verlangen of be-

wustzijn worden doorgaans niet eenvoudig waargeno-
men als vergankelijke processen, maar onmiddellijk
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opgenomen binnen een structuur van identificatie en
toe-eigening. Van vasthouden. Van bezit.

Precies daarom onderzoekt de Dhamma niet alleen de
inhoud van ervaring, maar vooral de beweging waarmee
ervaring voortdurend tot een ‘zelf’ wordt gemaakt.

Want identificatie ontstaat niet nadat ervaring verschijnt;
zij ontvouwt zich vrijwel gelijktijdig met het verschijnen
zelf.

Zodra aangename ervaring ontstaat, verschijnt verlan-
gen naar voortzetting. Zodra onaangename ervaring ont-
staat, verschijnt weerstand of afkeer. En precies binnen
die beweging van grijpen en afstoten vormt zich telkens
opnieuw het gevoel van een centrum dat ervaart, ver-
langt, vreest of probeert te worden.

Binnen dit proces ontstaat identiteit daardoor niet als
een vaste essentie, maar als een conditionele activiteit
van de geest.

Wat men gewoonlijk als persoonlijkheid of zelf ervaart,
blijkt binnen contemplatief onderzoek voortdurend op-
gebouwd te worden uit herinnering, conditionering, ver-
langen, vergelijking, verwachting en gehechtheid.

Omdat deze processen zich onophoudelijk herhalen,
ontstaat geleidelijk de indruk van continuiteit en een
blijvend 'ik’.

Daarom verschijnt anatta (anatta; anatman) binnen de
Dhamma niet als een abstracte metafysische ontkenning
van het bestaan, maar als het directe inzicht dat geen
enkel verschijnsel uiteindelijk als ‘zelf’ kan worden be-
schouwd. Niet omdat ervaring niet zou bestaan, maar
omdat alles wat verschijnt vergankelijk, afhankelijk ont-
staat en voortdurend veranderlijk is.
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Daarom richt contemplatief onderzoek zich niet op het
vernietigen van een zelf alsof ergens een werkelijk be-
staande entiteit verwijderd zou moeten worden. Wat
geleidelijk zichtbaar wordt, is dat identificatie zelf af-
hankelijk ontstaat en daarom ook opnieuw kan uitdoven.

Zodra ervaring helder gezien wordt zonder onmiddellijk
toe-eigening, verlangen of verzet, begint de vanzelf-
sprekendheid van het ‘ik’ langzaam haar vaste greep te
verliezen.

Dit betekent niet dat het conventionele functioneren van
een persoon ophoudt. Denken, spreken, handelen en
herinneren blijven plaatsvinden. Maar de voortdurende
psychologische beweging die alles onmiddellijk omzet in
‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ verliest geleidelijk haar vanzelfspre-
kende geloofwaardigheid.

Daarin opent zich binnen de Dhamma een fundamenteel
andere manier van ervaren. Niet door een metafysisch
zelf te vervangen door een andere absolute werkelijk-
heid, maar doordat het grijpen naar identiteit zelf gelei-
delijk tot rust komt.

Verlangen

Verlangen (tanha; trspa) verschijnt binnen de Dhamma
niet als een oppervlakkige behoefte of een toevallige
emotionele impuls. Het verwijst veel dieper naar de fun-
damentele beweging van de geest die voortdurend ver-
langt naar voortzetting, bevrediging, zekerheid, bezit,
wording of juist niet-wording.

Hierdoor is verlangen één van de krachtigste drijvende
krachten achter het voortdurende vernieuwen van sam-
sara.

Binnen de ervaring verschijnt verlangen meestal uiterst
subtiel.
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Een aangenaam gevoel ontstaat, en vrijwel onmiddellijk
verschijnt de neiging het vast te houden, te verlengen of
opnieuw op te roepen.

Een onaangenaam gevoel ontstaat, en de geest be-
weegt spontaan naar weerstand, afkeer, afwijzing en
ontsnapping.

Een neutrale ervaring blijft zelden werkelijk neutraal, om-
dat de geest voortdurend zoekt naar stimulatie, be-
vestiging, zekerheid of houvast.

Daarom verwijst verlangen binnen de Dhamma niet uit-
sluitend naar zintuiglijk genot of materiéle begeerte. Ook
het verlangen om iemand te worden, om een bepaalde
identiteit te behouden, om zekerheid te vinden, om spiri-
tuele voltooiing te bereiken of om zichzelf blijvend veilig
te stellen, behoort tot dezelfde conditionele beweging
van grijpen en wording.

Daarom wordt verlangen niet in stand gehouden omdat
objecten op zichzelf begeerlijk zouden zijn, maar omdat
de geest in vergankelijke verschijnselen een mogelijk-
heid tot duurzame bevrediging probeert te vinden.

Doordat alles wat geconditioneerd is voortdurend ver-
andert, blijft verlangen zichzelf echter eindeloos ver-
nieuwen. Wat vandaag bevrediging lijkt te geven, blijkt
morgen opnieuw onzeker, vergankelijk of onbevre-
digend.

Zo blijft de geest zich voortdurend bewegen tussen
hoop, teleurstelling, verwachting en verlies.

Binnen dit proces verschijnt verlangen niet los van iden-
tificatie. Zodra ervaring als 'ik’, 'mij’ of ‘mijn’ wordt be-
schouwd, ontstaat vrijwel onmiddellijk de behoefte deze
constructie te beschermen, te bevestigen, uit te breiden
of veilig te stellen.
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Daardoor versterken verlangen en identificatie elkaar
voortdurend wederzijds.

Daarom richt contemplatief inzicht zich niet op het ge-
welddadig onderdrukken van verlangen, alsof bevrijding
bereikt zou worden door strijd tegen de ervaring zelf.

Wat geleidelijk zichtbaar wordt, is eerder de fundamen-
tele instabiliteit van alles waaraan verlangen zich pro-
beert vast te hechten. Door het directe zien van vergan-
kelijkheid (anicca; anitya), onbevredigendheid (dukkha;
duhkha) en niet-zelf (anatta; anatman) verliest verlangen
langzaam zijn vanzelfsprekende geloofwaardigheid.

Binnen de Dhamma betekent loslaten daarom niet dat
ervaring vernietigd wordt, maar dat het voortdurende
psychologische grijpen naar ervaring geleidelijk uitdooft.
Niet omdat de wereld verworpen wordt, maar omdat
helder zichtbaar wordt dat geen enkel geconditioneerd
verschijnsel uiteindelijk een blijvende grond van veilig-
heid, identiteit of voltooiing kan bieden.

Daardoor ontstaat een fundamentele verschuiving bin-
nen ervaring zelf. De geest hoeft niet langer voortdurend
te bewegen tussen verlangen en weerstand, tussen na-
jagen en vermijden, tussen wording en verlies.

En juist binnen die verstilling begint de mogelijkheid van
bevrijding zichtbaar te worden.

Vergankelijkheid

Vergankelijkheid (anicca; anitya) wordt binnen de Dham-
ma niet louter beschouwd als een filosofisch principe of
een abstracte eigenschap van de werkelijkheid. Zij ver-
wijst in de eerste plaats naar iets dat rechtstreeks onder-
zocht, gezien en existentieel doorleefd moet worden
binnen de onmiddellijke ervaring zelf.
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Zolang vergankelijkheid slechts intellectueel begrepen
wordt (pariyatti; paryapti), blijft identificatie zich groten-
deels ongestoord vernieuwen. Men kan theoretisch er-
kennen dat alles verandert, terwijl de geest zich tegelijk
blijft vastklampen aan lichaam, gevoelens, overtuigin-
gen, relaties, herinneringen, verlangens en identiteiten
alsof zij toch ergens blijvende zekerheid zouden kunnen
bieden.

Juist daarom richt contemplatief onderzoek zich niet op
het formuleren van een doctrine over verandering, maar
op de directe beoefening (patipatti; pratipatti) van het
observeren van ontstaan en verdwijnen zoals dit zich
moment na moment ontvouwt. Gevoelens verschijnen
en verdwijnen. Gedachten komen op en lossen opnieuw
op. Lichamelijke gewaarwordingen veranderen voort-
durend. Emoties verschuiven. Verlangen ontstaat, blijft
kort aanwezig en verdwijnt opnieuw. Zelfs het gevoel
van een blijvend ‘ik’ blijkt bij zorgvuldig observeren geen
stabiele kern, maar een voortdurend veranderende
stroom van mentale en lichamelijke processen.

Binnen dit directe zien ontstaat geleidelijk een direct
doorzien (pativedha; prativedha) dat niets waarop de
geest zich probeert vast te leggen werkelijk blijvende
stabiliteit bezit. Wat aangenaam is verandert. Wat on-
aangenaam is verandert. Wat gekoesterd wordt veran-
dert. Zelfs wat men als ‘mijn leven’, ‘mijn geschiedenis’
of ‘mijn identiteit’ beschouwt, blijkt voortdurend onder-
hevig aan wording, verandering en uiteenvallen.

Daarom verschijnt vergankelijkheid binnen de Dhamma
niet als een pessimistische visie op het bestaan, maar
als bevrijdend inzicht. Want zolang de geest duurzaam-
heid probeert te zoeken binnen wat fundamenteel ver-
anderlijk is, blijft dukkha zich vernieuwen. Niet omdat
verandering problematisch zou zijn, maar omdat de
geest zich blijft hechten aan wat geen blijvende grond
kan bieden.
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Binnen het heldere zien van vergankelijkheid begint ook
het proces van loslaten spontaan te ontstaan. Niet als
een morele verplichting of een gedwongen afstand ne-
men van de wereld, maar omdat de geest geleidelijk
begint te begrijpen dat vastgrijpen aan het vergankelijke
onvermijdelijk spanning, angst en onbevredigdheid pro-
duceert.

Binnen dit contemplatieve inzicht verliest de ervaring
van bezit, controle en absolute zekerheid langzaam haar
vanzelfsprekendheid. De geest hoeft niet langer voort-
durend te vechten tegen verandering of zich vast te
klampen aan wording. Wat verschijnt mag verschijnen.
Wat verdwijnt mag verdwijnen.

En precies daarin opent zich een diepe vorm van inner-
lijke rust — niet gebaseerd op het vinden van een blij-
vende essentie achter de vergankelijke wereld, maar op
het uitdoven van het verlangen om binnen het verganke-
lijke alsnog een definitieve zekerheid te vinden.

Loslaten

Loslaten (vossagga; vyutsarga) 8 verschijnt binnen de
Dhamma niet als een geforceerde poging om afstand te
nemen van het leven, noch als een morele verplichting
om gevoelens, relaties of ervaringen te onderdrukken.

Werkelijk loslaten ontstaat slechts wanneer helder zicht-
baar wordt dat het voortdurende grijpen naar alles wat
vergankelijk is, onvermijdelijk spanning, angst en dukkha
voortbrengt.

Zolang de geest nog gelooft dat duurzame zekerheid
gevonden kan worden binnen wat veranderlijk is, blijft
grijpen zich vernieuwen.

Men probeert ervaringen vast te houden, identiteiten te
beschermen, herinneringen te bewaren — foto’s, films,
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dagboeken — verlangens te vervullen of toekomstige
vormen van voltooiing veilig te stellen. Daardoor blijft de
geest voortdurend bewegen tussen hoop en teleurstel-
ling, tussen verlangen en verlies.

Loslaten gebeurt niet door wilskracht alleen. Het ont-
staat geleidelijk vanuit inzicht.

Wanneer vergankelijkheid (anicca; anitya) direct gezien
wordt, verliest gehechtheid langzaam haar vanzelf-
sprekende geloofwaardigheid. Niet omdat de wereld af-
gewezen wordt, maar omdat de geest begint te be-
grijpen dat geen enkel geconditioneerd verschijnsel een
blijvende grond van veiligheid, identiteit of voltooiing kan
bieden.

Binnen dit proces wordt ook duidelijk zichtbaar dat grij-
pen zichzelf voortdurend voedt.

Hoe sterker de geest zich vastklikt aan verlangen, afkeer
of identificatie, hoe meer spanning er ontstaat.

Wat men probeert te behouden verandert.

Wat men probeert te vermijden verschijnt opnieuw.

Wat men als ‘ik’ probeert veilig te stellen blijkt afhanke-
lijk van veranderlijke voorwaarden.

Juist daarom betekent loslaten binnen de Dhamma niet
dat ervaring ophoudt, maar dat het psychologische toe-
eigenen van ervaring geleidelijk uitdooft.

Gevoelens blijven verschijnen.

Gedachten blijven ontstaan.

Lichamelijke processen blijven zich ontvouwen.

Maar de geest hoeft deze verschijnselen niet langer te
converteren naar bezit, identiteit of zelfbescherming.

Daardoor ontstaat geleidelijk een fundamentele innerlijke

verschuiving. De ervaring hoeft niet langer voortdurend
gecontroleerd of vastgelegd te worden.
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Wat verschijnt mag verschijnen.

Wat verdwijnt mag verdwijnen.

De geest verliest langzaam de neiging zich nog langer
vast te zetten binnen vergankelijkheid en worden.

Binnen deze verstilling ontstaat geen passiviteit of on-
verschilligheid, maar juist een diepe vorm van openheid
en helderheid. Omdat de geest minder gevangen bilijft in
grijpen en weerstand, ontstaat ruimte voor aandacht
(sati; smrti), gelijkmoedigheid (upekkha; upeksa) en in-
zicht (pafifa; prajia).

Precies daarom vormt loslaten binnen de Dhamma geen
terugtrekking uit het leven, maar het uitdoven van de
conditionele beweging waardoor dukkha zichzelf voort-
durend vernieuwt.

Niet het verdwijnen van ervaring staat centraal, maar het
wegvallen van de gehechtheid waarmee ervaring voort-
durend tot ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ wordt gemaakt.

Nibbana

Nibbana (nirvana) verwijst binnen de Dhamma niet naar
een verborgen absolute werkelijkheid, een eeuwige be-
wustzijnsgrond of een metafysische essentie die achter
de vergankelijke wereld verborgen ligt.

Het verwijst evenmin naar een toestand waarin een ver-
meend zelf zich verenigt met een ultieme werkelijkheid.

De vroegboeddhistische leer vermijdt dergelijke projec-
ties zorgvuldig.

Dat is de reden waarom het begrip 'nibbana’ binnen de
Pali-canon meestal niet gedefinieerd wordt als 'iets' dat
gedacht, ervaren of toe-geéigend kan worden, maar
aangeduid via termen die wijzen op het uitdoven van
conditionering: het ongeborene (ajata; id.), het ongewor-

—Pagina 40 van 182—



—Hoofdstuk | - Het Ongeborene—

dene (abhita; id.), het ongeschapene (akata; id.), het on-
geconditioneerde (asankhata; asamskrta).

De gebruikte doctrinaire taal vermijdt daarmee het cre-
éren van een nieuwe metafysische werkelijkheid waar-
aan de geest zich opnieuw zou kunnen hechten.

Precies daarom verschijnt nibbana binnen de Dhamma
niet als een object van verlangen of een spirituele iden-
titeit die bereikt moet worden. Zodra de geest van nib-
bana opnieuw een bezit, een bestemming of een meta-
fysische zekerheid probeert te maken, ontstaat onmid-
dellijk opnieuw de beweging van grijpen, 'worden' en
identificatie die tot dukkha leidt.

Binnen contemplatief inzicht wordt geleidelijk zichtbaar
dat bevrijding niet ontstaat door iets nieuw toe te voe-
gen aan ervaring, maar door het uitdoven van die condi-
tionering waardoor verlangen, identificatie en 'worden’
zichzelf voortdurend heruitvinden. @

Wat uitdooft is niet de werkelijkheid zelf, maar het on-
wetende grijpen waarmee de geest zich steeds opnieuw
probeert te verankeren in het vergankelijke — in sam-
sara, de zich steeds herhalende cyclus van gebonden-
heid en wedergeboorte.

Juist omdat binnen dit proces precies de beweging van
identificatie en wording uitdooft, ontstaat gemakkelijk de
indruk dat bevrijding zou neerkomen op vernietiging of
nihilisme.

Toch presenteert de Dhamma nibbana nergens als een
toestand waarin ‘niets’ overblijft.

Tegelijkertijd weigert de Dhamma om van bevrijding een

metafysische substantie te maken. De taal blijft bewust
terughoudend omdat iedere positieve omschrijving op-
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nieuw aanleiding kan geven tot conceptualisering en
toe-eigening.

Daarom wordt nibbana binnen de canon eerder bena-
derd vanuit stilte, leegte en beéindiging: het uitdoven
van verlangen (tanha; trsna), het ophouden van grijpen
(upadana; id.), het tot rust komen van 'worden’ (bhava;
id.), het beéindigen van dukkha (dukkha nirodha; id.).

Zo wordt vermeden dat bevrijding opnieuw als een ver-
borgen essentie wordt voorgesteld. Het enige wat zich
voordoet, is dat het proces tot uitdoving komt waarmee
de geest elke ervaring voortdurend tot 'ik’, 'mij' en ‘mijn’
maakt.

Binnen deze verstilling ontstaat een fundamenteel ande-
re wijze van ervaren.

De geest hoeft niet langer voortdurend zekerheid te zoe-
ken binnen het vergankelijke. Het verlangen om zichzelf
te bevestigen, te beschermen of te vervolledigen verliest
progressief zijn vanzelfsprekende dwingende kracht.

Juist daardoor ontstaat een vrijheid die niet afhankelijk is
van bezit, 'worden' of metafysische zekerheid.

Precies daarom verwijst nibbana binnen de Dhamma
niet naar het ontdekken van een verborgen werkelijkheid
achter samsara, maar naar het volledig uitdoven van de
conditionering waardoor de hele cyclus van 'worden' en
wedergeboorte zichzelf moment na moment blijft ver-
nieuwen.

Aandacht
Aandacht (sati; smrti) verwijst binnen de Dhamma niet

naar louter concentratie, intellectuele reflectie of een
techniek om de geest tijdelijk tot rust te brengen.
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Zij verwijst veeleer naar een heldere, niet-grijpende aan-
wezigheid waarin ervaring direct gezien kan worden zo-
als zij verschijnt. Dus zonder verstrikt te raken in verlan-
gen, afkeer of identificatie.

Gewoonlijk beweegt de geest zich vrijwel onafgebroken
tussen herinnering, verwachting, verlangen, angst, oor-
deel en zelfbescherming.

Daardoor wordt ervaring zelden waargenomen zoals zij
zich presenteert. Vrijwel onmiddellijk ontstaat de neiging
om vast te houden, af te wijzen, te interpreteren, te ver-
gelijken of ervaring binnen een structuur van 'ik’, 'mij' en
‘mijn’ te plaatsen.

Juist daarom neemt aandacht binnen de Dhamma een
fundamentele plaats in. En is het de eerste ontwakings-
factor.

Niet omdat aandacht op zichzelf bevrijdend zou zijn,
maar omdat zonder heldere aandacht (sati-sampajafifia;
smrti-samprajanya) 19 nauwelijks zichtbaar wordt hoe
conditionering zich moment na moment vernieuwt.

Pas wanneer ervaring werkelijk gezien wordt zoals ze is
(yathabhita-fianadassana; yathabhita-jfianadarsana),
kunnen verlangen, grijpen, identiteit en onwetendheid
zich progressief beginnen te onthullen.

Binnen contemplatieve beoefening betekent aandacht
niet dat ervaring gecontroleerd of gemanipuleerd moet
worden. Integendeel zelfs: binnen vipassana (vipasyana)
opent aandacht een ruimte waarin verschijnselen mogen
verschijnen en verdwijnen zonder toe-geéigend te wor-
den.

Gevoelens worden gevoeld.
Gedachten worden gezien.
Emoties verschijnen en lossen opnieuw op.
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Lichamelijke gewaarwordingen veranderen voortdurend.
Maar de geest hoeft zich niet automatisch met deze pro-
cessen te identificeren.

Daardoor ontstaat geleidelijkaan een fundamentele ver-
schuiving in de manier waarop elke ervaring beleefd
wordt.

Waar de geest vroeger vrijwel onmiddellijk meegesleept
werd door verlangen, afkeer of zelfbescherming, begint
nu een vorm van helder zien te ontstaan waarin alle ver-
schijnselen zich presenteren als vergankelijke, afhanke-
lijk ontstane processen.

Precies daarom is aandacht binnen de Dhamma nooit
een louter passieve observatie.

Heldere aandacht bezit een stille helderheid die stabi-
liteit, openheid en inzicht draagt. Zij ziet hoe ervaring
ontstaat, hoe identificatie zich vormt, hoe verlangen ver-
schijnt en hoe gehechtheid zichzelf vernieuwt. En juist
omdat dit proces zichtbaar wordt, begint de vanzelf-
sprekende kracht ervan geleidelijk te tanen.

Binnen dit directe zien ontstaat een diepe vorm van in-
nerlijke rust (upasama; upasama). 1

Daarmee verwijst de Dhamma niet enkel naar emotio-
nele kalmte of tijdelijke ontspanning, maar naar het ge-
leidelijk tot rust komen van de voortdurende psycholo-
gische beweging van verlangen, afkeer, identificatie en
'worden’. De geest hoeft zichzelf niet langer onafgebro-
ken te bevestigen, te beschermen of vast te leggen bin-
nen elke ervaring.

Heldere aandacht creéert daardoor geen vilucht uit de

wereld, maar een heldere aanwezigheid waarin ervaring
niet langer automatisch tot dukkha hoeft te leiden.
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Precies daarom vormt aandacht binnen de Dhamma
geen bijkomstige techniek, maar één van de essentiéle
voorwaarden waardoor inzicht (pafia; prajfia) en bevrij-
ding zich kunnen ontvouwen.

Gelijkmoedigheid

Gelijkmoedigheid (upekkha; upeksa) verwijst binnen de
Dhamma niet naar emotionele onverschilligheid, afstan-
delijkheid of een koud terugtrekken uit het leven.

Werkelijke gelijkmoedigheid ontstaat wanneer de geest
geleidelijk bevrijd raakt uit de voortdurende beweging
van verlangen, afkeer en identificatie die elke ervaring
normaal beheerst.

Gewoonlijk wordt ervaring vrijwel onmiddellijk verdeeld
in wat men wil behouden en wat men wil vermijden.

Aangename ervaringen worden vastgehouden.
Onaangename ervaringen roepen afkeer op.
Neutrale ervaringen worden nauwelijks opgemerkt.

Daardoor blijft de geest voortdurend heen en weer be-
wegen tussen hoop en vrees, aantrekking en afkeer, ver-
wachting en teleurstelling.

Daarom verschijnt gelijkmoedigheid binnen de Dhamma
niet als een onderdrukking van gevoelens, maar als het
geleidelijk tot rust komen van deze reactieve beweging.

Gevoelens blijven ontstaan. Vreugde, verdriet, lichame-
lijk ongemak, herinneringen en emoties blijven zich pre-
senteren. Maar de geest hoeft deze ervaringen niet lan-
ger onmiddellijk om te zetten in grijpen, afkeer of zelf-
bescherming.
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Contemplatief inzicht maakt zichtbaar dat alle ervarin-
gen ontstaan afhankelijk van voorwaarden en om dezelf-
de reden ook opnieuw verdwijnen.

Wat aangenaam is verandert.
Wat pijnlijk is verandert.
Wat men probeert vast te houden verandert.

Juist door dit directe inzicht verliest de geest langzaam
haar dwangmatige behoefte om de stroom van ervarin-
gen voortdurend te controleren of te manipuleren.

Daardoor ontstaat een diepe vorm van innerlijke stabili-
teit. Niet omdat de wereld voorspelbaar of blijvend
wordt, maar omdat de geest minder afhankelijk wordt
van de voortdurende poging om zekerheid te vinden bin-
nen het vergankelijke. Gelijkmoedigheid verschijnt hier-
door niet als passiviteit, maar als een open en heldere
aanwezigheid die niet langer gekaderd wordt door aan-
trekking en afkeer.

Daarom is upekkha binnen de Dhamma nauw verbon-
den met aandacht (sati; smrti).

Wanneer aandacht bevrijd raakt van grijpen en afkeer,
ontstaat een heldere gelijkmoedigheid waarin verschijn-
selen gezien kunnen worden zonder onmiddellijk psy-
chologisch reageren.

Juist uit de verdieping van sati en upekkha samen ont-
staat de verstilde helderheid waarbinnen vipassana zich
kan ontvouwen.

In die zin ontmoeten binnen de zeven ontwakingsfacto-
ren de eerste factor — aandacht — en de laatste factor
— gelijikmoedigheid — elkaar in een rijpe vorm van in-
zichtelijke aanwezigheid.
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Hoe helderder vergankelijkheid (anicca; anitya), onbe-
vredigendheid (dukkha; duhkha) en niet-zelf (anatta;
anatman) gezien worden, hoe moeilijker het wordt om
ervaringen nog als stabiel en vast te catalogiseren.

Daardoor ontstaat progressief een geest die minder
reactief, minder defensief en minder gevangen bilijft in
wording.

Binnen deze verstilling opent zich een diepe vorm van
vrijheid. De geest hoeft niet langer voortdurend te be-
wegen tussen najagen en vermijden.

Wat verschijnt mag verschijnen.
Wat verdwijnt mag verdwijnen.

Er ontstaat ruimte waarin ervaring niet langer automa-
tisch hoeft uit te monden in hechting of afkeer.

Daarom vormt gelijkmoedigheid binnen de Dhamma
geen emotionele verdoving, maar een uitdrukking van
innerlijke rijpheid.

Niet omdat men zich afsluit van het leven, maar omdat
de geest steeds minder gevangen bilijft in het verlangen
om ervaring voortdurend naar zichzelf toe te trekken of
van zich af te stoten.

Wijsheid

Wijsheid (pafifa; prajia) wijst binnen de Dhamma niet
naar het verzamelen van inzicht, scherpzinnigheid of in-
tellectuele beheersing van de doctrine.

Werkelijke wijsheid ontstaat slechts wanneer ervaring
direct doorzien wordt zoals zij zich van moment tot mo-
ment ontvouwt: vergankelijk, onbevredigend en zonder
blijvende kern.
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Zolang inzicht beperkt blijft tot conceptueel begrip, blijft
de geest zich gedragen alsof duurzaamheid, zekerheid
en identiteit werkelijk gevonden kunnen worden binnen
het geconditioneerde bestaan.

Men kan bijgevolg diepgaande kennis verwerven over
de leer van de Boeddha, terwijl verlangen, grijpen identi-
ficatie en onwetendheid zich innerlijk ongestoord blijven
vernieuwen.

Juist daarom verschijnt wijsheid binnen de Dhamma niet
als een abstract filosofisch systeem, maar als een trans-
formerend inzicht dat geleidelijk de vanzelfsprekende
greep van onwetendheid (avijja; avidya) laat afnemen.
Wat vroeger als absoluut werkelijk, blijvend of persoon-
ljk — ‘ik’, 'mij’,'mijn’ — werd ervaren, begint langzaam
transparant te worden.

Binnen dit proces ontvouwt wijsheid zich niet buiten de
directe ervaring zelf. Zij ontvouwt zich binnen het aan-
dachtig observeren van lichaam, gevoel, waarneming,
mentale formaties en bewustzijn, maar ook van verlan-
gen, gehechtheid en wording.

Door het heldere zien van ontstaan en vergaan wordt
zichtbaar dat alles wat verschijnt afhankelijk is van voor-
waarden en daarom geen vaste grond van identiteit of
blijvende zekerheid kan bieden.

Daardoor bezit wijsheid binnen de Dhamma een bevrij-
dend karakter.

Zij voegt niets toe aan de ervaring, maar doorziet de
mechanismen waardoor dukkha zichzelf voortdurend
vernieuwt.

De geest begint te zien hoe verlangen ontstaat, hoe
identificatie zich vormt, hoe afkeer spanning voortbrengt
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en hoe het grijpen naar zekerheid steeds opnieuw tot
onbevredigdheid leidt.

Daarom verschijnt wijsheid niet als een persoonlijke ver-
worvenheid waarmee een ‘ik’ zichzelf spiritueel ver-
volmaakt. Zodra wijsheid opnieuw tot identiteit of bezit
wordt gemaakt, ontstaat onmiddellijk opnieuw de be-
weging van wording en gehechtheid.

Werkelijke wijsheid werkt analytisch: zij ondermijnt gelei-
delijk de vanzelfsprekendheid waarmee de geest zich
verankert in ‘ik’, ‘mij’ en 'mijn’'.

Binnen deze verdieping ontstaat een fundamenteel an-
dere verhouding tot ervaring. De geest hoeft de werke-
lijkheid niet langer voortdurend te manipuleren om zich-
zelf veilig te stellen.

Wat verschijnt wordt gezien als vergankelijk.

Wat verdwijnt wordt niet langer als verloren geacht.
Daardoor ontstaat een innerlijke bevrijding die niet af-
hankelijk is van controle, bezit of bevestiging.

Precies daarom vormt wijsheid binnen de Dhamma niet
het einde van een intellectuele zoektocht, maar het ge-
leidelijk uitdoven van de onwetendheid waardoor de cy-
clus van samsara zich van moment tot moment blijft ver-
nieuwen.

Stilte

Stilte verwijst binnen de Dhamma niet louter naar de af-
wezigheid van geluid, spreken of uiterlijke activiteit.

Werkelijke stilte ontstaat pas wanneer de geest bevrijd
raakt van de voortdurende innerlijke beweging van ver-
langen, afkeer, identificatie en conceptuele proliferatie
(papafica; id.).
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Gewoonlijk blijft de geest onafgebroken bezig met ge-
dachten, interpretaties, herinneringen, verwachtingen,
oordelen en zelfconstructies.

Vrijwel elke ervaring wordt opgenomen binnen een web
van betekenisgeving waarin voortdurend bevestigd
wordt wat men verlangt, vreest, afwijst of probeert te
worden. Daardoor ontstaat zelden een werkelijk open
ruimte waarin ervaring kan verschijnen zoals zij is.

Juist daarom bezit stilte binnen de Dhamma een veel
diepere betekenis dan louter uiterlijke stilte. Men kan
uiterlijk stil zijn terwijl de geest innerlijk voortdurend be-
weegt tussen verlangen, vergelijking, planning, spijt en
zelfbescherming.

Werkelijke stilte verwijst naar het geleidelijk uitdoven van
deze compulsieve beweging van mentale toe-eigening.

Binnen elke contemplatieve beoefening wordt daardoor
zichtbaar hoe sterk het denken verbonden blijft met
identificatie. Een gedachte verschijnt, en vrijwel onmid-
dellijk ontstaat een netwerk van associaties, emoties,
herinneringen en zelfbevestiging.

Vanuit één verlangen ontstaat een wereld van verwach-
ting en spanning. Vanuit één vorm van afkeer ontstaat
een voortdurende innerlijke strijd tegen ervaring.

Juist daarom verschijnt stilte binnen de Dhamma niet als
een toestand die geforceerd bereikt moet worden, maar
als iets dat spontaan tot ontstaan komt wanneer de
geest minder verstrikt raakt in grijpen en proliferatie.

Gedachten kunnen nog verschijnen, maar zij verliezen
geleidelijk hun dwingende kracht. Emoties kunnen nog
ontstaan, maar hoeven niet langer onmiddellijk gevoed
of versterkt te worden. Anders verwoord: er ontstaat
ruimte tussen ervaring en toe-eigening.
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Binnen deze verstilling wordt ook aandacht (sati; smrti)
helderder en gelijkmoedigheid (upekkha; upeksa) dieper.
Omdat de geest minder naar zichzelf verwijst, ontstaat
een open ruimte waarin verschijnselen gezien worden
als vergankelijke processen die ontstaan en vergaan af-
hankelijk van voorwaarden.

Daarom wordt stilte binnen de Dhamma niet beschouwd
als een vlucht uit de wereld, maar als het uitdoven van
de innerlijke conditionering waardoor de geest zichzelf
voortdurend opsluit binnen verlangen, identificatie en
wording. Niet de ervaring zelf moet verdwijnen, maar de
onophoudelijke psychologische beweging die ervaring
telkens opnieuw omzet in ‘ik’, ‘mij’ en 'mijn’.

Binnen die stilte opent zich geleidelijkaan een andere
kwaliteit van ervaren—niet louter gebaseerd op controle,
bevestiging of metafysische zekerheid, maar op een
diepere innerlijke vrijheid waarin de geest niet langer
voortdurend hoeft te grijpen naar wording en zelfbevesti-
ging.

Leegte

Leegte (sufifata; stnyata) verwijst binnen de Dhamma
niet naar een metafysisch niets, een absolute leegte
voorbij de wereld of een ontkenning van ervaring zelf.

Leegte verwijst naar het directe inzicht dat alle gecon-
ditioneerde verschijnselen leeg zijn van een blijvende es-
sentie, een onafhankelijk zelf, een onveranderlijke ziel of
een vaste kern waarop definitieve zekerheid gevestigd
kan worden.

Gewoonlijk ervaart de geest de wereld alsof verschijnse-
len een stabiele identiteit bezitten. Men spreekt over
‘mijn lichaam’, ‘mijn gedachten’, ‘mijn gevoelens’, ‘mijn
leven’ en ‘mijn geschiedenis’ alsof zich daarachter een
blijvend centrum bevindt dat alles bezit, bestuurt of er-
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vaart. Daardoor ontstaat voortdurend de neiging om
ervaring psychologisch toe te eigenen en vast te leggen
binnen een structuur van 'ik’, 'mij' en 'mijn’.

Door contemplatief inzicht wordt zichtbaar dat alles wat
verschijnt afhankelijk ontstaat (paticca-samuppada;
prafitya-samutpada) en daarom geen autonome, blijven-
de essentie bezit.

Gevoelens ontstaan afhankelijk van contact.

Gedachten ontstaan afhankelijk van conditionering.
Verlangen ontstaat afhankelijk van gevoel.

Identiteit ontstaat afhankelijk van herinnering, toe-
eigening en mentale constructie.

Nergens verschijnt een absoluut, onafhankelijk zelf dat
buiten deze conditionele stroom zou bestaan.

Daarom verwijst leegte binnen de Dhamma niet naar het
ontbreken van verschijnselen, maar naar het ontbreken
van stabiliteit — en daardoor zelfstandigheid — binnen
de verschijnselen zelf.

Ervaring blijft verschijnen. Lichaam, gevoel, waarneming,
bewustzijn en denken blijven zich ontvouwen. Maar zij
worden niet langer gezien als vaste substanties waarop
een blijvende identiteit gevestigd kan worden.

Daardoor bezit het inzicht in leegte een bevrijdende
kracht. Want zolang de geest blijft geloven dat duurza-
me veiligheid, identiteit of voltooiing gerealiseerd kan
worden binnen wat fundamenteel afhankelijk en vergan-
kelijk is, blijft grijpen zich vernieuwen.

Zodra echter zichtbaar wordt dat geen enkel verschijnsel
werkelijk in bezit genomen kan worden als ‘zelf’ of ‘van
mij’, begint de vanzelfsprekende greep van identificatie
te verzwakken.
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Binnen de Dhamma betekent leegte niet dat niets zou
bestaan. Evenmin verwijst leegte naar een verborgen
ultieme werkelijkheid waarin alle verschillen finaal oplos-
sen.

De Dhamma bilijft uiterst voorzichtig in haar omschrijving
van suifiata omdat iedere poging om leegte metafysisch
vast te leggen aanleiding kan zijn tot een nieuwe con-
ceptualisering en toe-eigening.

Waar het binnen de Dhamma werkelijk om gaat, is het
volgende helder zichtbaar te maken:

Wat verschijnt hoeft niet langer bezit te worden.

Wat verdwijnt hoeft niet langer verlies te zijn.

De geest hoeft zichzelf niet voortdurend te bevestigen
binnen wording en vergankelijkheid.

Dan opent zich een diepere vorm van innerlijke vrijheid.
Niet omdat een nieuwe absolute waarheid verschijnt,
maar omdat het grijpen naar essentie, identiteit en meta-
fysische zekerheid tot rust komt.

Mededogen

Mededogen (karuna; id.) ontstaat binnen de Dhamma
niet uit medelijden, morele superioriteit of het verlangen
zichzelf als een goed of spiritueel persoon te bevestigen.
Werkelijk mededogen ontvouwt zich spontaan wanneer
helder zichtbaar wordt hoe diep verlangen, gehechtheid,
identificatie en onwetendheid het menselijk bestaan
voortdurend doordringen.

Zolang de geest stevig verankerd blijft in het gevoel van
een afgescheiden en blijvend ‘ik’, verschijnt de ander
gemakkelijk als iemand tegenover wie men zich moet
beschermen, vergelijken, verdedigen of bevestigen.
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Vanuit die beweging ontstaan competitie, afkeer, angst,
trots en zelfbescherming. Zelfs hulpvaardigheid kan dan
nog subtiel verbonden blijven met behoefte naar erken-
ning, controle of identiteit.

Vanuit een contemplatief inzicht begint echter geleidelijk
zichtbaar te worden dat alle wezens onderworpen zijn
aan dezelfde fundamentele conditionering: verlangen
naar geluk, angst voor verlies, gehechtheid aan identi-
teit, afkeer tegen pijn en het voortdurende zoeken naar
veiligheid binnen wat vergankelijk is. Daaruit groeit een
diepe gevoeligheid voor de universele kwetsbaarheid
van het bestaan.

Binnen de Dhamma verschijnt mededogen niet als een
moreel gebod dat van buitenaf opgelegd wordt, maar als
een natuurlijke uitdrukking van inzicht (pafifia; prajia).

Hoe helderder de geest de werking van dukkha binnen
zichzelf doorziet, hoe moeilijker het wordt om anderen te
benaderen vanuit oordeel, vijandigheid of zelfbevesti-

ging.

Binnen deze verdieping ontstaat ook een fundamentele
verschuiving in de relatie tot zichzelf. Men begint te zien
hoe sterk het eigen lijden verbonden blijft met grijpen,
afkeer, angst en identificatie.

Daardoor ontstaat geleidelijk een mildere en meer open
verhouding tot de eigen ervaring, niet gebaseerd op
zelfmedelijden, maar op helder inzicht in conditionering.

Binnen de Dhamma is mededogen geen sentimentele
emotie die voortdurend aangenaam moet aanvoelen.

Soms verschijnt mededogen stil en zacht.

Soms als diepe ontvankelijkheid voor pijn en kwetsbaar-
heid.
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Soms als helderheid die weigert verdere conditionering
en onwetendheid te voeden.

Wat in dit hele verhaal constant blijft, is de afwezigheid
van de behoefte om zichzelf centraal te stellen.

Binnen werkelijk mededogen verliest de geest geleidelijk
haar obsessieve gerichtheid op zelfbescherming en zelf-
bevestiging. De grens tussen ‘mijn lijden’ en ‘het lijden
van anderen’ wordt minder absoluut ervaren, niet omdat
individualiteit ontkend wordt, maar omdat duidelijk zicht-
baar wordt hoezeer elke geconditioneerde ervaring ver-
bonden blijft met dezelfde fundamentele beweging van
verlangen, afkeer, gehechtheid en vergankelijkheid.

Daarom vormt mededogen binnen de Dhamma geen bij-
komstige deugd naast inzicht, maar een natuurlijke uit-
drukking van een geest die minder gevangen blijft in
identificatie, afkeer en wording. Niet omdat een meta-
fysische eenheid gerealiseerd wordt, maar omdat het
grijpen naar een absoluut afgescheiden zelf geleidelijk
zijn vanzelfsprekende dominantie verliest.

Een persoonlijke reflectie

Misschien ligt precies daar de grootste moeilijkheid die
in deze passage besloten ligt. Niet zozeer in het begrij-
pen van de woorden zelf, maar in de neiging van de
geest om van deze woorden opnieuw een houvast te
maken.

Want hoe subtiel de formuleringen van de vroege Dham-
ma ook zijn, de menselijke geest blijft spontaan zoeken
naar iets waarop hij definitief kan rusten.

Een laatste zekerheid.
Een verborgen grond.
lets dat blijvend standhoudt tegenover vergankelijkheid,
verlies en verdwijnen.
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Misschien verklaart dit waarom termen als het Ongebo-
rene, het Ongeconditioneerde of nibbana zo vaak — en
steeds opnieuw — metafysisch geinterpreteerd worden.

En toch ligt de kracht van deze Udana-passage elders.

Niet in het aanbieden van een nieuwe absolute zeker-
heid, maar in het zichtbaar maken van de beweging
waardoor de geest zich voortdurend verankert binnen
verlangen, afkeer, identificatie en wording.

Alsof de Dhamma niet probeert om een ultieme werke-
lijkheid te beschrijven, maar om het voortdurende grij-
pen helder zichtbaar te maken.

Hoe dieper dit onderzocht wordt, hoe moeilijker het
wordt om nog iets als definitief stabiel en vast te be-
schouwen. Niet omdat niets zou bestaan, maar omdat
alles wat verschijnt voortdurend afhankelijk blijkt te zijn
van voorwaarden, verandering en verdwijnen.

Daardoor ontstaat een andere verhouding tot elke erva-
ring — minder gebaseerd op bezit, zekerheid en zelf-
bevestiging, en meer op openheid, aandacht en loslaten.

Wat de vroege Dhamma dan ‘bevrijding’ noemt, lijkt
daardoor niet zozeer te verwijzen naar het verwerven
van iets nieuws, maar naar het uitdoven van een bewe-
ging van het 'ik’, 'mij’, 'mijn’ die zichzelf van moment tot
moment opnieuw binnen wording bevestigt.

Misschien is dat de reden waarom deze passage uitein-
delijk zo stil wordt. Omdat woorden hier niet proberen
een nieuwe metafysische waarheid vast te leggen, maar
voorzichtig aanwijzen hoe het grijpen naar ‘ik’, ‘mij’ en
‘mijn’ tot rust kan komen. Juist daarin ligt haar diepste
bevrijdende kracht.

g
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HOOFDSTUK Il — VRIJ VAN CONDITIONERING

Na de voorafgaande beschouwingen dringt zich bijna
vanzelf een volgende stap op: een zorgvuldige analyse
van de woorden zelf.

Want hoe stil de Dhamma uiteindelijk ook wordt, zij be-
reikt ons aanvankelijk via taal. Via oude Pali-termen die
eeuwenlang werden overgeleverd, geformuleerd binnen
een totaal andere culturele, filosofische en spirituele
context dan de onze.

Precies daarin schuilt een moeilijkheid. Wie deze woor-
den oppervlakkig leest, loopt het risico ze te vertalen
naar moderne categorieén van denken: psychologisch,
filosofisch, metafysisch, religieus...

De taal van de vroege Dhamma laat zich niet zomaar
herleiden tot hedendaagse begrippen. Veel van deze be-
grippen dragen een betekenisveld dat rijker, subtieler en
vaak minder vastomlijnd is dan moderne vertalingen
doen vermoeden.

Woorden zoals anicca, dukkha, anatta, nibbana, sank-
hara, vifinana of upadana verwijzen niet naar abstracte
theorieén die men louter intellectueel kan begrijpen.

Zij functioneren eerder als begrippen die wijzen naar wat
slechts werkelijk helder wordt binnen directe contempla-
tie en inzicht.

De betekenis van dergelijke termen ligt daarom niet zo-
zeer in hun letterlijke vertaling, maar vooral in de con-
text waarin zij gebruikt worden, de ervaring waarnaar zij
verwijzen, en de bevrijdende functie die zij binnen de
Dhamma vervullen.

Juist daarom is het van groot belang om deze begrippen
zoveel mogelijk vanuit de Pali-teksten zelf te benaderen,
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eerder dan uitsluitend te vertrouwen op moderne ver-
talingen of latere interpretaties. Veel Pali-woorden be-
zitten immers betekenisnuances die zich slechts gedeel-
telijk laten overbrengen naar een andere taal. Zodra men
een begrip te snel vereenzelvigt met moderne filoso-
fische, psychologische of metafysische categorieén,
dreigt de oorspronkelijke context gemakkelijk verloren te
gaan.

Daarom vraagt de studie en vertaling van deze begrip-
pen een bijzondere voorzichtigheid. Niet elke moderne
interpretatie doet recht aan de oorspronkelijke draag-
wijdte van deze woorden.

Sommige vertalingen zijn te psychologisch geworden, of
te metafysisch, terwijl andere beinvioed werden door
latere filosofische systemen die men achteraf op de
vroege teksten projecteerde.

Daardoor lijkt het soms alsof de Dhamma een dogma-
tische metafysische leer wil verkondigen over een ultie-
me werkelijkheid of een verborgen essentie achter het
bestaan, terwijl de vroege teksten juist opvallend terug-
houdend blijven en woorden vooral gebruiken in functie
van inzicht en bevrijding. 12

De Boeddha gebruikte taal immers niet om een sluitend
filosofisch systeem op te bouwen. De woorden van de
Dhamma functioneren veeleer als een vaardig middel
(upaya; upayah) dat richting geeft aan inzicht, loslaten
en bevrijding.

Boeddha’s woorden willen de geest niet gevangen zet-
ten in nieuwe overtuigingen, maar haar juist bevrijden
van het vastgrijpen aan denkbeelden en standpunten.

Dat is, naar mijn mening, ook de reden waarom zoveel

passages in de vroege teksten een open, haast ont-
wijkend karakter behouden. Niet omdat zij onduidelijk
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zouden zijn, maar omdat zij proberen te voorkomen dat
woorden opnieuw objecten van gehechtheid worden.

Dit betekent echter niet dat interpretatie willekeurig
wordt. Integendeel. Juist daarom is een intelligente be-
nadering noodzakelijk — een benadering die rekening
houdt met de historische context van de teksten, de
nuances van het Pali, de samenhang van de sutta’s, én
vooral met de praktische en contemplatieve gerichtheid
van de Dhamma zelf.

Voor een juist begrip van deze begrippen volstaat het
daarom niet om één afzonderlijke passage of één moge-
lijke vertaling te volgen. De betekenis van een begrip
wordt vaak pas werkelijk helder wanneer men onder-
zoekt hoe datzelfde begrip consequent en coherent
doorheen de vroege Pali-canon gebruikt wordt — met
andere woorden: hoe het in verschillende sutta’s terug-
keert binnen vergelijkbare contexten, zonder daarbij fun-
damenteel in tegenspraak te zijn met andere passages.

Juist die onderlinge samenhang vormt een wezenlijk
criterium en een belangrijk hulpmiddel om latere inter-
pretaties, projecties en doctrinaire invullingen kritisch te
benaderen en correct in te schatten.

De vraag is daarom niet alleen: 'Wat betekent dit woord
letterlijk?', maar evenzeer: 'Hoe functioneert dit begrip
binnen het pad naar bevrijding?'

In de volgende hoofdstukken zullen daarom de centrale
begrippen uit de passage van de Udana 8.3 zorgvuldig
onderzocht worden. Niet om sluitende filosofische ver-
klaringen te formuleren, maar om helderder te zien hoe
deze woorden functioneren binnen de context van de
vroege Dhamma, en hoe hun betekenis gemakkelijk ver-
loren gaat wanneer men ze te snel in vaste categorieén
probeert onder te brengen.
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Want soms opent een enkel Pali-woord, wanneer het
voorzichtig en zonder voorbarige conclusies benaderd
wordt, een onverwachte ruimte van inzicht die veel ver-
der reikt dan een gewone vertaling ooit kan weergeven.

De passage uit de Udana 8.3 behoort wellicht tot de
meest raadselachtige en tegelijk meest diepgaande uit-
spraken uit de vroege Dhamma:

Pali
¢ Atthi, bhikkhave, ajatam abhitam akatam asankhatam.

No ce tam, bhikkhave, abhavissa ajatam abhdtam
akatam asarnkhatam, na yidam jatassa bhitassa katassa
sankhatassa nissaranam pannayetha.

Yasma ca kho, bhikkhave, atthi ajatam abhutam akatam
asankhatam, tasma jatassa bhutassa katassa sarkha-
tassa nissaranam pannayati. ®

Nederlandse vertaling

¢ Er is, monniken, het Ongeborene, het Niet-gewordene,
het Niet-geschapene, het Niet-geconditioneerde.

Als, monniken, dit Ongeborene, dit Niet-gewordene, dit
Niet-geschapene, dit Niet-geconditioneerde, er niet zou
zijn, dan zou er hier geen ontkomen mogelijk zijn aan het
geborene, het gewordene, het geschapene, het gecon-
ditioneerde.

Maar omdat het Ongeborene, het Niet-gewordene, het
Niet-geschapene, het Niet-geconditioneerde er is, is het
mogelijk te ontkomen aan het geborene, het gewordene,
het geschapene, het geconditioneerde. *

Deze korte passage heeft doorheen de geschiedenis
aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties.
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Sommigen lezen hierin een verwijzing naar een absolute
werkelijkheid, anderen daarentegen verstaan de woor-
den eerder functioneel en bevrijdend binnen de context
van de vroege Dhamma.

Juist daarom vraagt de analytische benadering van deze
tekst een bijzondere voorzichtigheid. Niet alleen omdat
de gebruikte Pali-termen uiterst subtiel zijn, maar ook
omdat de menselijke geest bijna spontaan geneigd is
om achter woorden zoals 'Ongeborene’ of 'Niet-gecon-
ditioneerde' een metafysische essentie te plaatsen.

Toch blijft de taal zelf van deze passage opvallend terug-
houdend. De woorden beschrijven niet wat het Onge-
borene is, maar wijzen vooral naar wat het niet is.

De tekst werkt daardoor grotendeels apofatisch: 13 niet
door het Ongeborene positief te definiéren, maar door
stap voor stap aan te geven wat het niet is — vrij van
ontstaan, verandering, samengesteldheid en conditione-
ring.

De analyse die volgt probeert deze begrippen daarom
niet te benaderen als abstracte metafysische concepten,
maar als aanwijzende termen binnen de context van be-
vrijding uit dukkha.

De centrale vraag luidt hierbij niet alleen: '‘Wat betekenen
deze woorden?', maar vooral: 'Hoe functioneren zij bin-
nen de vroege Dhamma?'

Stap voor stap ontmantelt deze passage elke vorm van
ontstaan, wording, constructie en conditionering.

Niet om een andere werkelijkheid te beschrijven, maar
om te wijzen naar wat volledig vrij is van conditionering.
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Atthi — “Eris”

De passage begint met een woord dat bijna niets lijkt te
zeggen: atthi—“Er is”.

Geen uitleg.

Geen definitie.

Geen metafysisch systeem.

Geen beschrijving van oorsprong, substantie of oorzaak.

En precies die soberheid is betekenisvol.
De tekst zegt niet:

“Het ontstaat”.

“Het wordt gecreéerd”.

“Het ontwikkelt zich”.

of “Het openbaart zich als absolute werkelijkheid”.

Er staat enkel: “Er is”.

Die eenvoud is niet toevallig. Die eenvoud haalt de lezer
onmiddellijk weg uit het domein van productie, wording
en speculatie. Nog véér een concept gevormd kan wor-
den, vertraagt de tekst reeds de neiging van de geest
om iets vast te leggen.

Binnen de vroege Dhamma is dat niet onbelangrijk. De
menselijke geest probeert immers voortdurend zeker-
heid te construeren. Zodra iets benoemd wordt, ontstaat
bijna automatisch de neiging om er een object van te
maken: iets dat begrepen, bezeten of verdedigd kan
worden.

Juist daarom bilijft de formulering uiterst terughoudend.

Atthi zet geen proces in gang, en wekt geen verwachting
van een methode. Het is geen uitnodiging om iets te
produceren of te bereiken. Het is een nuchtere vast-
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stelling die de lezer of beoefenaar meteen uit de sfeer
van 'doen' en 'worden' haalt. Nog voor er een begrip
verschijnt, lijkt de tekst de taal zelf reeds tot stilstand te
brengen: “Er is”.

Atthi opent geen metafysisch raam. Het bevestigt niet
het bestaan van een metafysische substantie. Het intro-
duceert geen verborgen werkelijkheid achter de ver-
schijnselen. Het zegt enkel dat bevrijding uit het gecon-
ditioneerde mogelijk is.

Niet meer.
Maar ook niet minder.

Dat verschil is essentieel. Want zodra 'het Ongeborene'
gelezen wordt als een soort eeuwige achtergrond van
bewustzijn of als een absolute oergrond, verschuift de
betekenis van de passage bijna ongemerkt richting me-
tafysica.

Dan wordt het 'Ongeconditioneerde’ (asankhata; asam-
skrta) opnieuw een subtiel object van denken. Precies
daarvoor lijkt de tekst zich te behoeden.

Tegelijk bewaakt atthi hier een delicate grens. Het zegt
niet dat het Ongeborene een object, entiteit of 'ding' zou
Zijn — een 'iets’.

De Boeddha verklaart nergens hoe het Ongeborene “be-
staat”. Hij zegt niet waar het zich bevindt. Hij beschrijft
geen transcendente sfeer waarin een eeuwige essentie
verblijft. Zelfs het woord 'werkelijkheid' wordt zorgvuldig
vermeden.

In plaats daarvan blijft de tekst volledig gericht op be-
vrijding uit dukkha.

Dat blijkt onmiddellijk uit wat volgt:
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“ Als dit Ongeborene er niet zou zijn, zou er geen ontko-
men mogelijk zijn aan het geborene, het gewordene, het
geschapene, het geconditioneerde. ”

Het belang van atthi ligt niet in het formuleren van een
metafysische werkelijkheid, maar in het zichtbaar maken
van de mogelijkheid van bevrijding uit het geconditio-
neerde. Uit samsara (id.)

Vanuit vroeg-boeddhistisch perspectief betekent dit dat
het geconditioneerde geen gesloten systeem is. Dat het
proces van verlangen, hechting, identificatie en worden
zich niet eindeloos hoeft voort te zetten. Dat gebonden-
heid niet onvermijdelijk is. Dat de cyclus van weder-
geboorte niet ons onvermijdelijke lot vormt. Dat bevrij-
ding uit het geconditioneerde werkelijk mogelijk is.

Binnen deze context krijgt atthi een bevrijdende beteke-
nis. Niet omdat het een eeuwige substantie bevestigt,
maar omdat het duidelijk maakt dat conditionering niet
absoluut is.

Dat betekent echter niet dat het vroege boeddhisme
nihilistisch wordt. De Boeddha zegt immers niet: 'niets
bestaat'. Maar evenmin zegt hij: 'achter alles bevindt
zich een eeuwige essentie'.

Hij vermijdt zorgvuldig beide uitersten. Extremen zijn niet
aan hem besteed.

De vroege Dhamma beweegt zich hier duidelijk binnen
de Middenweg: niet eternalistisch, maar evenmin nihilis-
tisch.

Dat verklaart wellicht waarom de taal van de Udana zo
voorzichtig blijft. Elke positieve metafysische formulering
zou immers opnieuw aanleiding geven tot gehechtheid
aan ideeén, standpunten en identiteiten.
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En precies daarin zag de Boeddha een fundamentele
bron van dukkha.

De tekst probeert geen nieuwe filosofische zekerheid te
creéren. Hij probeert zichtbaar te maken dat volledige
bevrijding mogelijk wordt wanneer grijpen en identifica-
tie uitdoven.

Vanuit dat perspectief bekeken krijgt ook de aanspreek-
vorm bhikkhave — “monniken” — een bijzondere bete-
kenis.

Bhikkhave — “Monniken”
Bhikkhave is de aanspreekvorm voor monniken.

Het woord plaatst deze uitspraak niet in een abstracte
metafysische ruimte, maar binnen een concrete context
van beoefening, luisteren en ontvankelijkheid.

De Boeddha spreekt hier niet als een godheid of profeet
die een kosmische leer verkondigt, noch als iemand die
een boodschap 'tot de wereld” richt, maar als een men-
selijke gids die zich wendt tot beoefenaars die de Dham-
ma als levensweg hebben genomen.

Toch verwijst bhikkhave niet uitsluitend naar een uiter-
lijke religieuze identiteit.

Het woord markeert geen exclusieve groep die iets bezit
wat anderen zouden missen. Het draagt eerder een exis-
tentiéle houding in zich: eenvoud, beschikbaarheid, ver-
stilling en het neerleggen van overbodige lasten.

In die zin verwijst het niet naar iemand die iets heeft be-

reikt, maar naar iemand die bereid is te luisteren, te on-
derzoeken en los te laten.
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Juist daardoor krijgt de hele passage vanaf het begin
een praktische en contemplatieve gerichtheid. Dit gaat
niet over het verdedigen van een filosofisch systeem,
maar over de mogelijkheid van bevrijding uit dukkha.

Na de eenvoudige vaststelling atthi en de aanspreektitel
bhikkhave volgt een reeks woorden die tot de meest
diepgaande begrippen van de vroege Dhamma behoren:

o ajatam — niet-geboren,

o abhdtam — niet-geworden,

o akatam — niet-geschapen,

o asankhatam — niet-geconditioneerd.

Deze begrippen functioneren niet als afzonderlijke doc-
trines, maar als een geleidelijke ontmanteling van alles
wat gewoonlijk tot ervaring behoort.

De tekst introduceert hier geen nieuwe metafysische
werkelijkheid, maar wijst naar wat volledig vrij is van ont-
staan, bestaan, vergaan en alle conditionering.

Daarom blijft de formulering consequent negatief.

Niet om mysterieus te klinken, maar omdat elke posi-
tieve omschrijving opnieuw aanleiding zou kunnen ge-
ven tot conceptualisering en identificatie.

Zodra de geest iets vastlegt als 'dit is het', ontstaat
immers opnieuw de neiging om er een subtiel object van
te maken.

Precies dat lijkt de tekst te vermijden.
Precies daarom ontvouwt de passage zich verder via
een opeenvolging van negatieve begrippen die niet zo-

zeer proberen te definiéren, maar eerder losmaken van
alles wat ontstaat en weer vergaat.
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Ajatam — “Ongeboren”
Het eerste kernwoord is ajatam— niet-geboren. 14

Binnen de vroege Dhamma verwijst 'geboorte’ (jati; id.)
niet uitsluitend naar biologische geboorte. Het begrip
heeft een veel diepere existentiéle betekenis.

'Geboren worden' staat ook voor: ontstaan, opkomen,
verschijnen, intreden in tijd, herkenbaar worden. Het ver-
wijst naar het voortdurend ontstaan van identificatie, er-
varing, conditionering en 'worden’ (bhava; id.).

Alles wat binnen het domein van samsara (id.) verschijnt,
wordt geboren:

. gedachten,

o emoties,

. verlangens,

o identiteiten,

o waarnemingen,

. herinneringen,

. zelfs het gevoel 'ik ben'.

Alles wat geboren wordt, verschijnt tijdelijk afhankelijk
van voorwaarden en verdwijnt wanneer die voorwaarden
veranderen.

Ajatam—ongeboren, niet-geboren, daarentegen verwijst
naar wat geen begin kent, en niet verschijnt als iets dat
op een bepaald moment ontstaat. Het wijst naar wat niet
onderworpen is aan deze beweging van ontstaan en ver-
gaan.

Ajatam verwijst dus niet naar een verborgen object of

werkelijkheid buiten de wereld, maar naar wat volledig
vrij is van geboorte, ontstaan en vergaan.
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Het doorbreekt het hele patroon waarin geconditioneer-
de verschijnselen verschijnen en weer verdwijnen.

Ajatam wijst daarom niet naar iets 'ergens anders', maar
naar bevrijding uit het hele proces van ontstaan en ver-
gaan zelf. De tekst suggereert hiermee geen transcen-
dente plaats of metafysische sfeer.

Ajatam geeft enkel aan dat volledige bevrijding — nibba-
na — geen deel uitmaakt van het proces van ontstaan
en vergaan.

Juist daarin ligt het belang van dit woord.

Want zolang bevrijding nog begrepen wordt als iets dat
geproduceerd, bereikt of opgebouwd moet worden, blijft
zij impliciet binnen het domein van wording (bhava; id.).

Ajatam doorbreekt precies die beweging.

Niet omdat beoefening onbelangrijk zou zijn, maar om-
dat de beéindiging van grijpen niet hetzelfde is als het
produceren van een nieuwe identiteit, ervaring of toe-
stand.

Abhuatam — “Niet-geworden”

Ajatam verwijst naar wat niet geboren is — wat nooit tot
ontstaan gekomen is. Ajatam ontkent het ontstaan zelf.

Met abhutam gaat de tekst nog een stap verder. Niet al-
leen is er geen geboorte; er is ook niets dat geworden,
gevormd of tot bestaan gekomen is.

Abhdtam is daarmee het tegenovergestelde van bhdatam

— datgene wat geworden is, ontstaan is of zich ge-
vormd heeft.
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Vanuit contemplatief perspectief raakt dit aan wat elders
binnen de Dhamma beschreven wordt als bhava (id.):
het voortdurende proces van psychologisch en existen-
tieel 'worden' waarmee de geest zichzelf steeds op-
nieuw construeert, namelijk:

iets bereiken,

iemand zijn,

ergens toe behoren,

zichzelf bevestigen, zichzelf voortzetten.

De menselijke geest leeft binnen deze beweging van
psychologisch en existentieel worden. Zelfs spirituele
beoefening kan ongemerkt onderdeel worden van deze
dynamiek:

'ik wil ontwaken',
'ik wil zuiverder worden',
'ik wil me bevrijden'.

Op zichzelf is daar niets verkeerd aan. De tekst veroor-
deelt deze beweging niet, maar nodigt uit om de subtiele
structuur van verlangen en identificatie erin te doorzien.

Met abhdtam wordt daarom niet ontwikkeling op con-
ventioneel niveau ontkend, maar wel de gedachte dat
bevrijding uiteindelijk het resultaat zou zijn van een pro-
ces van wording.

Hoewel het pad van beoefening zich gradueel ontvouwt,
verwijst het Ongeborene niet naar iets dat zich in de tijd
ontwikkelt, rijpt of geleidelijk transformeert tot iets an-
ders. Het is niet onderworpen aan gradatie, verfijning of
psychologische vervolmaking.

Abhdtam doorsnijdt daarmee een uiterst subtiele ver-

wachting, namelijk dat bevrijding het resultaat zou zijn
van een spirituele opbouw van het zelf.
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Ajatam verwijst naar niet-ontstaan; abhdtam naar niet-
worden. 15 Deze graduele ontmanteling vormt de inner-
lijke logica van de passage uit de Udana 8.3.

Stap voor stap sluit de tekst elke subtiele vorm van ont-
staan, wording, constructie en conditionering uit.

Op deze manier slaagt de vroege Dhamma erin twee
uitersten te vermijden: enerzijds nihilisme — de opvat-
ting dat bevrijding neerkomt op totale vernietiging — en
anderzijds essentialisme — de opvatting dat er een blij-
vende metafysische essentie of absoluut Zelf zou be-
staan.

De terughoudende taal van de Dhamma voorkomt pre-
cies dat bevrijding tot één van beide extremen ge-
reduceerd wordt.

Het Ongeborene wordt niet geleidelijk opgebouwd als
een verfijnde spirituele identiteit.

Het is geen culminatie van ego in een subtielere vorm.
Het behoort niet tot het domein van psychologische ver-
volmaking.

De tekst ontneemt die beweging niet door te ontkennen
dat er beoefening (nodig) is, maar door te tonen dat wat
hier wordt aangewezen niet kan 'worden'.

Daarom beschrijft de Boeddha bevrijding — nibbana —
niet als een ultieme vorm van ‘worden’, maar als het uit-
doven van precies die beweging die zichzelf voortdu-
rend probeert voort te zetten.

Juist hierin maakt de vroege Dhamma een belangrijk on-

derscheid ten opzichte van veel metafysische of essen-
tialistische interpretaties van spiritualiteit.
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Want zodra bevrijding verstaan wordt als het realiseren
van een absolute identiteit, een eeuwige essentie of een
ultiem zelf, blijft impliciet een subtiele vorm van 'ik-wor-
ding’ aanwezig.

De terughoudendheid van het vroegboeddhisme op dit
vlak lijkt daarom niet voort te komen uit vaagheid of on-
duidelijkheid, maar uit een diep inzicht in de neiging van
de geest om van bevrijding een object van identificatie
te maken.

Akatam — “Niet-geschapen”

Akatam staat diametraal tegenover alles wat 'gemaakt’ ,
samengesteld of geproduceerd wordt: scheppen, con-
strueren, vervaardigen, doen, maken. 16

Een identiteit wordt opgebouwd.

Een overtuiging wordt geconstrueerd.

Een wereldbeeld wordt gevormd.

Zelfs een spiritueel zelfbeeld kan vervaardigd worden.

In het menselijk bestaan grijpt het 'ik' voortdurend in: het
fabriceert identiteit, produceert standpunten, bouwt vei-
ligheid en weeft ervaringen tot persoonlijke verhalen en
drama's.

Zelfs stilte kan subtiel 'gemaakt' worden zodra de geest
haar probeert vast te houden of te bezitten.

Binnen de vroege Dhamma behoren al deze processen
tot het domein van conditionering. Wat samengesteld is,
blijft afhankelijk van oorzaken en voorwaarden. En wat
afhankelijk tot stand gekomen is, draagt reeds de kiem
van verandering en verdwijnen in zich.

Akatam doorbreekt precies die voortdurende neiging van

de geest om te construeren, vast te leggen en toe te
eigenen.
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Het verwijst daarbij niet naar een bovennatuurlijke sub-
stantie of metafysische essentie, maar naar wat niet ge-
produceerd wordt door verlangen, afkeer, gehechtheid,
identificatie of conditionering.

Het niet-geschapene is geen product van handelen,
geen resultaat van persoonlijke prestaties en geen be-
kroning van wilskracht.

Wat gemaakt wordt, behoort tot het samengestelde en
dus tot het geconditioneerde.

Wat samengesteld is — en dus afhankelijk van oorzaken
en voorwaarden voor ontstaan, bestaan en vergaan —
valt uiteindelijk uiteen: het bezit geen blijvende stabili-
teit, geen 'zelf’.

Akatam daarentegen verwijst niet naar iets dat door oor-
zaken en voorwaarden geproduceerd, samengesteld of
geconstrueerd wordt.

Juist daarom behoort het niet tot het domein van ont-
staan en vergaan zoals alle geconditioneerde verschijn-
selen.

Het begrip akatam schraagt tevens een diepe nederig-
heid. Het maakt elke vorm van bezit of toe-eigening on-
mogelijk.

Niemand kan immers zeggen:

'lk heb het Ongeborene gerealiseerd’.
'Ik bezit inzicht'.

'Ik ben ontwaakt'.

'Ik heb nibbana bereikt'

Wanneer zo’n toe-eigening ontstaat, verschijnt opnieuw
identificatie. En precies daarin bevindt zich één van de
meest subtiele inzichten van deze passage: de neiging
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van de geest om zelfs bevrijding (nibbana; nirvana) tot
een nieuw object van bezit te maken. 17

Asankhatam — “Niet-geconditioneerd”

Dit is het woord dat alles samenvat én tegelijk alles
openlaat: asarikhatam—niet-geconditioneerd. Hiermee
bereikt de tekst haar meest omvattende formulering.

Het geconditioneerde (sankhata; samskrta) verwijst naar
alles wat ontstaat afhankelijk van oorzaken en voorwaar-
den.

Sarikhata omvat het volledige domein van conditione-
ring, namelijk:

lichamelijke processen,

emoties,

gedachten,

percepties,

identiteiten,

bewustzijnsinhouden,

tot zelfs de meest verfijnde meditatieve staten.

Alles wat afhankelijk van voorwaarden ontstaat, is veran-
derlijk. Wat veranderlijk is, kan geen blijvende zekerheid
bieden. En wat geen blijvende zekerheid biedt, wordt
uiteindelijk een bron van dukkha zodra de geest zich er-
aan vastklampt.

Asankhatam daarentegen verwijst naar wat niet door
voorwaarden (paccaya; pratyaya) gedragen wordt.

Niet omdat het zich 'ergens anders' bevindt, maar om-
dat het niet onderworpen is aan ontstaan en vergaan.

Het is geen verfijnde of meer gezuiverde vorm van het
geconditioneerde. De tekst wijst niet naar een 'andere
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wereld' of een 'verborgen sfeer', maar naar volledige be-
vrijding uit conditionering zelf.

Asankhatam verwijst daarom niet naar een subtiele sub-
stantie achter de verschijnselen, maar naar het volledig
wegvallen van conditionering als grond voor gebonden-
heid.

Dat onderscheid is uiterst belangrijk.

Want de passage zegt niet dat er ‘achter' het gecondi-
tioneerde een eeuwige werkelijkheid verborgen ligt.

De tekst zegt enkel dat bevrijding mogelijk is omdat de
keten van conditionering doorzien en beéindigd kan
worden.

Juist hierin verschilt de vroege Dhamma fundamenteel
van metafysische systemen die een blijvende essentie,
ultieme werkelijkheid of absoluut Zelf postuleren.

Binnen het vroege boeddhisme ligt de nadruk niet op
het ontdekken van een eeuwige werkelijkheid achter er-
varing, maar op het rechtstreeks doorzien van afhanke-
lijk ontstaan (paticca samuppada; pratitya-samutpada).

Alles wat verschijnt:

ontstaat afhankelijk,
verandert afhankelijk,
en verdwijnt afhankelijk.

Hier raakt de passage aan de kern van afhankelijk ont-
staan zonder dit expliciet te benoemen. Alles wat ge-
conditioneerd is, staat in relatie en bestaat slechts af-
hankelijk van voorwaarden.

Asankhatam verwijst daarom niet naar een 'ding' buiten
deze keten van afhankelijkheid, maar naar het volledig
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uitdoven van gebondenheid eraan. Enkel het uitdoven
van grijpen opent de poort naar bevrijding.

Wanneer dit diepgaand wordt doorzien, begint ook het
verlangen naar een ultieme metafysische zekerheid ge-
leidelijk uit te doven.

Niet omdat een absolute werkelijkheid filosofisch weer-
legd moet worden, maar omdat de behoefte eraan haar
vanzelfsprekende overtuigingskracht verliest.

Juist daarin ligt de bevrijdende beweging van de vroege
Dhamma. Niet in het vervangen van het vergankelijke
door een eeuwige essentie, maar in het volledig door-
zien van conditionering zelf.

g
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HOOFDSTUK Il — ONTKOMEN

Na de ontmanteling van geboorte, wording, constructie
en conditionering verschuift de aandacht van de passa-
ge geleidelijk naar een andere vraag: niet langer wat het
Ongeborene is, maar wat het betekent dat bevrijding
mogelijk wordt.

Daarmee krijgt de tekst een uitgesproken existentieel
karakter. Want zolang het geconditioneerde als absoluut
en gesloten begrepen wordt, blijft ook gebondenheid
onvermijdelijk lijken.

De woorden van deze passage wijzen echter in een
tegengestelde richting: dat wat ontstaat afhankelijk van
voorwaarden, hoeft niet eindeloos voort te duren.

Juist daarin verschijnt de mogelijkheid van ontkomen
(nissaranam): niet als een vlucht naar een 'andere' we-
reld, maar als bevrijding uit de beweging van grijpen,
identificatie en worden.

De passage verklaart deze bevrijding niet metafysisch.
Zij beschrijft geen schepping, geen verborgen grond van
bestaan en geen eeuwige substantie achter de ver-
schijnselen.

Wat zij toont, is eenvoudiger en tegelijk radicaler: dat
conditionering niet absoluut is, en dat daarom bevrijding
tot de mogelijkheden behoort.

No ce tam ... abhavissa — “als dit... er niet zou zijn”

Na de vaststelling atthi volgt een voorwaardelijke wen-

ding: “no ce tam ... abhavissa — als dit... er niet zou
zijn”.
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De tekst opent hier geen hypothetisch betoog om iets te
bewijzen, maar maakt een existentieel onderscheid
zichtbaar.

De Boeddha zegt niet hoe het Ongeborene er is, en ook
niet waarom. Hij zegt alleen: “als dit... er niet zou zijn”,
dan zou iets wezenlijks onmogelijk zijn.

Daarmee wordt het Ongeborene niet verklaard, maar wel
onmisbaar gemaakt. Niet als oorzaak, maar als voor-
waarde tot bevrijding.

Het wordt niet voorgesteld als oorsprong van de wereld,
maar als datgene waardoor ontkomen uit gebondenheid
mogelijk wordt.

Belangrijk is wat hier niet gebeurt.

Er wordt geen scheppingsverhaal geintroduceerd, even-
min een metafysische noodzaak.

De tekst blijft volledig binnen het kader van bevrijding:
datgene wat het verschil maakt tussen gebonden zijn en
bevrijd zijn.

Jatassa bhutassa katassa sankhatassa — “van het ge-
borene, het gewordene, het geschapene, het gecondi-
tioneerde”

Deze cascade van woorden benoemt het volledige do-
mein van wat ervaren wordt. Alles wat verschijnt valt
hieronder.

Het geborene, het gewordene, het geschapene, het ge-
conditioneerde is geen opsomming van verschillende
dingen, maar een meervoudige aanduiding van één en
dezelfde werkelijkheid, bekeken vanuit verschillende
perspectieven:
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Geboren—wat verschijnt.

Geworden—wat verandert.

Geschapen—wat samengesteld is.
Geconditioneerd —wat afhankelijk is van voorwaarden.

Samen omschrijven deze woorden het veld waarin het
leven zich afspeelt zoals wij het kennen.

Niet als een probleem op zich, maar als het domein
waarin misvatting (miccha ditthr; mithya drsti) mogelijk is.
De tekst veroordeelt dit niet. Ze benoemt het slechts,
nauwkeurig en zonder pathos. Alles wat afhankelijk van
voorwaarden ontstaat, verschijnt en verdwijnt volgens
diezelfde voorwaarden.

Het is zoals het is.
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HOOFDSTUK IV — ZICHTBAAR WORDEN

Na de analyse van het Ongeborene en het Niet-gecon-
ditioneerde verschuift de aandacht van de passage
geleidelijk naar haar existentiéle betekenis.

Niet langer staat de vraag centraal wat deze woorden
precies aanduiden, maar wat zij mogelijk maken.

Daarmee verschijnt een nieuw kernbegrip: nissaranam
— ontkomen, bevrijding, ontsnappen uit gebondenheid.

De tekst wijst hier niet op een vlucht uit de wereld of een
vertrek naar een andere werkelijkheid, maar op de mo-
gelijkheid om niet langer gevangen te blijven in verlan-
gen, hechting, identificatie en conditionering.

Juist daarin krijgt de passage haar bevrijdende kracht.

Want zolang het geconditioneerde als absoluut ervaren
wordt, lijkt ook gebondenheid onvermijdelijk. De woor-
den van de Udana openen echter een andere mogelijk-
heid: dat de beweging van grijpen en worden niet ein-
deloos hoeft voort te duren.

Vanuit die mogelijkheid verschijnt vervolgens ook het di-
recte zien waarnaar het werkwoord parifnayetha verwijst.

Bevrijding wordt niet geproduceerd of opgebouwd, maar
zichtbaar wanneer verwarring, toe-eigening en gehecht-
heid wegvallen.

Ontkomen aan het geconditioneerde
Na de opeenvolgende ontkenningen — ajatam, abhu-
tam, akatam, asankhatam — verschuift de tekst plots

naar haar werkelijke kern: nissarapnam pafinayati — ont-
komen wordt zichtbaar.
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Precies hier wordt duidelijk dat de Udana geen meta-
fysische verhandeling is, maar een tekst over bevrijding.

Het zwaartepunt van de passage ligt immers niet bij het
beschrijven van een ultieme werkelijkheid, maar bij het
zichtbaar worden van een mogelijkheid tot bevrijding uit
gebondenheid.

nissaranam — “ontkomen”

Dat blijkt reeds uit het woord nissaranam. Dit is een
sleutelwoord in de Udana.

Het wordt vaak vertaald als:

ontkomen,
uitweg,
bevrijding,
ontsnapping.

Toch vraagt dit begrip nuance.

Binnen de vroege Dhamma betekent nissaranam niet dat
men letterlijk 'weggaat' uit de wereld, alsof bevrijding
een vlucht naar een andere werkelijkheid zou zijn. De
Boeddha beschrijft geen ontsnappen naar een trans-
cendente sfeer buiten ervaring.

In deze context betekent nissaranam niet het verlaten
van het geconditioneerde, maar het niet langer gevan-
gen zitten in een misvatting. Zich bevrijden uit gevan-
gen-zijn is ontkomen.

Waarvan wordt men bevrijd?
Niet van verschijnen en verdwijnen op zich, maar van

gehechtheid eraan. Niet van ervaring zelf, maar van
identificatie met ervaring.
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Niet van de wereld als verschijnsel, maar van het grijpen
waarmee de geest voortdurend probeert zekerheid te
construeren binnen wat vergankelijk is.

Dat onderscheid is essentieel.

Want zodra bevrijding wordt voorgesteld als een be-
weging naar een absolute werkelijkheid buiten de we-
reld, ontstaat opnieuw een subtiele dualiteit:

hier het geconditioneerde,
daar het absolute.

De vroege Dhamma beweegt zich op dit vlak veel voor-
zichtiger.

De Boeddha zegt niet dat het geconditioneerde vernie-
tigd moet worden. De tekst zegt eenvoudig dat er, zon-
der het ongeconditioneerde, geen nissaranam zichtbaar
zou zijn — wat wil zeggen: geen mogelijkheid om te ont-
komen aan gebondenheid binnen het geconditioneerde.

Gebondenheid ontstaat immers wanneer de geest zich
vastklampt aan wat veranderlijk is alsof het blijvende
zekerheid zou kunnen bieden.

Nissaranam verwijst daarom eerder naar het uitdoven
van verstrikking in een misvatting dan naar het verlaten
van bestaan.

Het gaat hier dus om inzicht, om helderheid. Niet om er-
gens anders te (willen) zijn, maar om de verwarring te
doorzien.

Precies daarin ligt de bijzondere terughoudendheid van
de vroege Dhamma: niet in het aanbieden van een nieu-
we metafysische zekerheid, maar in het zichtbaar maken
van de mogelijkheid om volledig bevrijd te worden van
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verlangen, gehechtheid en de zoektocht naar blijvend
houvast.

Pafinayethalpaffayati — “wordt zichtbaar”
Het werkwoord pafifnayetha (respectievelijk pafinayati) is
cruciaal.

Het betekent niet 'ontstaat', niet 'wordt gemaakt of ge-
produceerd', niet 'wordt verworven’, maar 'wordt zicht-
baar', 'wordt doorzien' of 'toont zich'.

Anders gezegd: het duidt op inzicht dat zich manifes-
teert als pativedha (prativedha)—niet als kennis die ver-
worven wordt, maar als wijsheid die zich ontvouwt als
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De tekst van de sutta blijft opmerkelijk consequent.

Bevrijding verschijnt nergens als een object dat door een
‘ik’ vervaardigd wordt. Zij wordt zichtbaar wanneer mis-
vatting, identificatie en grijpen beginnen weg te vallen.

Bevrijding verschijnt hier niet als iets dat geproduceerd
wordt, maar als iets dat gezien wordt—herkend wordt.

Zulk ‘herkennen’ is geen mentaal of emotioneel aan-
voelen—aangenaam, onaangenaam of neutraal—maar
een direct zien—vrij van verstrikking in verhalen en men-
tale projecties.

Daarom sluit deze passage nauw aan bij de centrale
beweging van inzicht (vipassana; vipasyana).

Binnen de vroege Dhamma betekent inzicht immers niet
het aannemen van een nieuwe filosofische overtuiging.

Het verwijst naar het rechtstreeks zien van de aard van
ervaring:
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vergankelijkheid (anicca; anitya),
onbevredigendheid (dukkha; duhkha),
niet-zelf (anatta; anatman).

Dat zien gebeurt niet louter intellectueel. Men begrijpt
vergankelijkheid niet enkel als een idee; men ziet recht-
streeks dat alles wat verschijnt voortdurend verandert.

Een gedachte ontstaat en verdwijnt.

Een emotie ontstaat en verdwijnt.

Een stemming ontstaat en verdwijnt.

Zelfs het gevoel van identiteit verschuift voortdurend.

Wanneer dit diepgaand wordt doorzien, wordt geleidelijk
zichtbaar dat hij voortdurend geprobeerd heeft stabiliteit
te vinden binnen wat intrinsiek veranderlijk is.

En precies zo ontstaat dukkha.

Niet omdat verandering op zichzelf problematisch zou
zijn, maar omdat de geest zich vastzet in verlangen, af-
keer en identificatie.

Vanuit dat perspectief krijgt ook parifayati een diepere
betekenis.

Bevrijding verschijnt niet als een nieuwe toestand die
toegevoegd wordt aan ervaring. Zij wordt zichtbaar
wanneer de structuur van gehechtheid doorzien wordt.

Dat proces wordt binnen de vroege Dhamma vaak be-
schreven als:

direct zien,

helder kennen,

yatha-bhata-fanadassana: de dingen zien zoals ze wer-
kelijk zijn. Niet zoals we denken, willen of hopen dat ze
zijn.
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Direct zien

Direct zien (janati passati; janati pasyati) 18 is het samen-
vallen van zien en weten. Wat verschijnt, wordt onmid-
dellijk gekend — zonder tussenkomst van conceptuali-
sering, interpretatie, geloof, projectie of speculatief den-
ken. Een gewaarwording, gedachte of beweging ver-
schijnt, en in dat verschijnen is het kennen reeds aan-
wezig. Niet als betekenis of uitleg, maar als eenvoudige
helderheid.

Binnen de Dhamma sluit dit aan bij begrippen zoals pac-
cakkha 19— direct waarneembaar, sanditthika 20— hier-
en-nu zichtbaar, ehipassiko 2'— 'kom en zie', en yatha-
bhita-nanadassana 22— het zien en kennen van de din-
gen zoals ze werkelijk zijn.

Direct zien is geen subjectieve beleving, emotionele toe-
stand of filosofisch standpunt. Het verwijst naar wat
rechtstreeks ervaren en onmiddellijk gekend wordt, vdér
de geest zich ermee identificeert of het omzet in con-
cepten, verhalen of interpretaties.

Het is het ongefilterde ontmoeten van wat verschijnt,
voor de geest het benoemt, toe-eigent of omzet in een
‘ik’ dat ervaart. Wat verschijnt, wordt eenvoudig gekend
in het verschijnen zelf.

Daardoor verschuift ervaring van iets persoonlijks naar
iets procesmatig. Van ‘worden’ (bhava; id.) naar inzicht
(pania; prajfia). Van ‘ik’ naar proces. Wat gezien wordt,
wordt niet vastgehouden en wat gekend wordt, niet toe-
geéigend. Er vormt zich geen centrum dat zich tussen
ervaring en weten plaatst.

Vergankelijkheid (anicca; anitya) wordt dan niet langer
als idee begrepen, maar direct gezien in het voort-
durende ontstaan en verdwijnen van gevoelens, gewaar-
wordingen, gedachten en stemmingen.
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Onbevredigendheid (dukkha; duhkha) wordt niet theore-
tisch verklaard, maar onmiddellijk herkend in gehecht-
heid, weerstand en het verlangen naar bestendigheid.

Niet-zelf (anatta; anatman) wordt niet filosofisch be-
schouwd maar rechtstreeks gekend doordat nergens
een vaste kern gevonden wordt.

In direct zien valt de neiging weg om iets toe te voegen.
Niet omdat toevoegen verkeerd zou zijn, maar omdat
het eenvoudig overbodig wordt. Direct zien ontneemt
niets aan de wereld. Het ontneemt enkel de claim die
het ‘ik’ erop legt.

Wat overblijft is een stille openheid waarin verschijnen
en verdwijnen zichzelf mogen zijn, zonder verlangen,
zonder afkeer en zonder bevestiging.

Er is zien zonder afstand en weten zonder eigenaar—
een helderheid die niet grijpt (upadana; id.) en precies
daardoor bevrijdt.

Direct zien ontstaat niet door grijpen of willen bereiken.

Het verschijnt spontaan wanneer niets meer verdedigd
hoeft te worden en niets meer gezocht wordt. Niet als
een bijzondere ervaring, maar als het wegvallen van niet-
zien.

Waar het Ongeborene direct wordt gezien, wordt be-
vrijding (nibbana; nirvana) evident — niet als een gecon-
ditioneerde ervaring, maar als het wegvallen van gebon-
denheid.

Geen metafysische overwinning

Dat verklaart ook waarom de Boeddha zo terughoudend
blijft tegenover metafysische speculatie.
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De centrale vraag is niet: 'Welke ultieme werkelijkheid
schuilt achter ervaring?' maar: 'Waardoor ontstaat ge-
bondenheid, en wat gebeurt er wanneer dat volledig
doorzien wordt?'

Dat onderscheid verandert alles. Zodra bevrijding ge-
koppeld wordt aan het vinden van een absolute essen-
tie, dreigt de geest van stilte een object te maken:

een subtiel Zelf,
een metafysische grond,
een onaangedane natuur van bewustzijn.

Precies daarin zag het vroege boeddhisme een uiterst
verfijnde vorm van gehechtheid.

Daarom beschrijft de Udana bevrijding niet als het ont-
dekken van een verborgen substantie, maar als het
zichtbaar worden van een ontkomen uit conditionering.

Niet:

een metafysische overwinning,

geen spiritueel bezit,

geen eeuwige identiteit,

maar het uitdoven van precies die beweging van de
geest die voortdurend opnieuw probeert ergens blijven-
de zekerheid te vinden.

En juist daarom bilijft de taal van deze passage zo sober.
Zij probeert geen nieuw houvast te creéren.

Zij probeert zichtbaar te maken wat gebeurt wanneer
houvast zelf volledig wegvalt.

g
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HOOFDSTUK V — VOORBIJ METAFYSICA

In het vorige hoofdstuk werd zichtbaar hoe de taal van
het vroege boeddhisme voortdurend balanceert op een
uiterst subtiele grens.

Enerzijds spreekt de Boeddha over het Ongeborene
(ajata; id.), het Niet-geconditioneerde (asankhata; asam-
skrta) en een bevrijding voorbij ontstaan en vergaan.

Anderzijds weigert hij deze werkelijkheid positief te om-
schrijven als een eeuwig Zelf, een absolute substantie of
een metafysische grond achter de verschijnselen.

Precies daar ontstaat vaak verwarring.

Want zodra woorden verschijnen zoals 'tijdloos', 'onge-
boren' of 'vrij van conditionering', ontstaat bijna spon-
taan de neiging om hierin een verborgen Absolute Wer-
kelijkheid te lezen. De menselijke geest zoekt haast van-
zelf naar een blijvende kern achter verandering.

Het vroege boeddhisme volgt echter een andere weg.

Niet de bevestiging van een metafysisch beginsel staat
centraal, maar het rechtstreeks doorzien van conditio-
nering, gehechtheid en identificatie.

Daardoor verschuift de aandacht geleidelijk van specu-
latie over wat werkelijkheid 'uiteindelijk is' naar een veel
directere vraag: 'waardoor ontstaat dukkha — en waar-
door dooft het uit?'

Vanuit die verschuiving ontvouwt zich ook het thema van
dit hoofdstuk.

Voor de beoefening ontstaat door direct zien een funda-
mentele verschuiving.
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Normaal wordt ervaring bijna onmiddellijk toe-geéigend:

'mijn gedachte’,
'mijn angst',
'mijn verlangen’,
'mijn ervaring'.

Maar wanneer ervaring aandachtig onderzocht wordt,
blijkt nergens een onafhankelijke kern gevonden te wor-
den die deze processen bezit of controleert.

Lichaam (rapa; id.) verschijnt afhankelijk van voorwaar-
den.

Gevoelens (vedana; id.) verschijnen afhankelijk van con-
tact.

Waarneming (saffia; samjfia) en mentale formaties (san-
khara; samskara) verschijnen afthankelijk van herinnering,
conditionering en ervaring.

Zelfs bewustzijn (vififana; vijiana) verschijnt steeds in
relatie tot wat gekend wordt.

Nergens wordt een vaste essentie gevonden.

Dat inzicht is niet bedoeld als een filosofische ontken-
ning van bestaan. Het is een direct doorzien van afhan-
kelijkheid en conditionering.

Juist daardoor begint identificatie haar vanzelfsprekend-
heid te verliezen. En waar identificatie verzwakt, vermin-
dert ook het grijpen.

Niet omdat de wereld vernietigd wordt, maar omdat de

geest haar niet langer probeert vast te zetten als bron
van blijvende zekerheid.
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Vanuit een vroeg-boeddhistisch perspectief ligt precies
daarin de mogelijkheid van bevrijding.

Yasma ca kho ... tasma — “omdat ... daarom”

De laatste beweging van deze cryptische tekst is een-
voudig en sluitend. Omdat het Ongeborene er is, daarom
is nissarapa zichtbaar. Geen causaliteit in tijd, geen
hiérarchie, geen ladder. Alleen een existentieel verband:
dit maakt dat mogelijk.

De tekst keert hiermee terug naar waar zij begon. Ze
sluit geen cirkel, ze opent hem. Er is geen conclusie,
geen dogma, geen oproep. Alleen een aanwijzing die
zichzelf bevestigt door haar eenvoud—zonder omwe-
gen, zonder conceptuele exuberantie.

Omdat deze woorden verwijzen naar iets wat vrij is van
ontstaan en vergaan, ervaren sommige beoefenaars
hierin een gelijkenis met de taal van advaita vedanta.

Toch is het belangrijk duidelijk te onderscheiden wat de
Boeddha hier onderwijst en wat later vanuit andere
filosofische kaders in deze woorden gelezen wordt.

Binnen het vroege boeddhisme verwijst deze passage
niet naar een eeuwig metafysisch Zelf, een kosmisch
Bewustzijn of een absolute substantie zoals Brahman in
advaita.

Het 'Niet-geconditioneerde' verwijst naar nibbana: het
einde van conditionering, gehechtheid en lijden. De
Boeddha beschrijft dit niet als een verborgen essentie
achter de wereld, maar eerder door aan te geven wat
het niet is: vrij van ontstaan, wording, creatie en condi-
tionering.

Wanneer de Boeddha zegt dat er een “ontkomen moge-
lijk is aan het geborene, het gewordene, het gescha-
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pene, het geconditioneerde”, bedoelt hij niet dat men
terugkeert naar een eeuwige oergrond of een Absolute
of Ultieme Werkelijkheid achter alle verschijnselen. Hij
wijst erop dat bevrijding enkel mogelijk is wanneer
verlangen, gehechtheid, identificatie en onwetendheid
tot uitdoven komen.

De verwarring ontstaat vooral doordat woorden zoals
'Ongeborene’, 'tijdloos' en 'Niet-geconditioneerd' spon-
taan een metafysische indruk oproepen.

De menselijke geest zoekt bijna automatisch naar iets
blijvend achter verandering. Daardoor ontstaat gemak-
kelijk de gedachte dat er achter de vergankelijke wereld
een eeuwige, Ultieme Werkelijkheid moet bestaan.

Precies daar ligt het fundamentele verschil tussen ad-
vaita en het vroege boeddhisme.

In advaita wordt het overstijgen van de vergankelijke
wereld verstaan als het herkennen van Brahman: de
absolute en onveranderlijke Werkelijkheid waarmee het
Zelf identiek is.

Vanuit dit perspectief worden woorden zoals 'Ongebo-
rene' of 'Niet-geconditioneerde' bijna vanzelf gelezen als
verwijzingen naar een eeuwige, absolute, Ultieme Wer-
kelijkheid.

De Boeddha volgt echter een andere benadering.

Hij verklaart nergens dat er een eeuwige essentie achter
de verschijnselen bestaat. Hij toont dat alles wat ont-
staat vergankelijk is, dat gehechtheid aan het verganke-
lijke leidt tot dukkha, en dat bevrijding mogelijk wordt
wanneer die gehechtheid volledig wegvalt.

Het 'Niet-geconditioneerde' is daarom binnen het vroe-
ge boeddhisme niet bedoeld als een eeuwige meta-
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fysische substantie of kosmisch Zelf, maar verwijst naar
het uitdoven van verlangen, gehechtheid, identificatie en
onwetendheid.

Misschien wordt het fundamentele verschil met advaita
nergens duidelijker zichtbaar dan in de oorspronkelijke
betekenis van het woord nibbana (nirvana) zelf.

Nibbana betekent letterlijk: uitdoven. Het woord verwijst
oorspronkelijk naar het doven van een vlam wanneer de
brandstof opgebruikt raakt.

Binnen het vroege boeddhisme functioneert dit beeld
niet als vernietiging van een bestaande essentie, maar
als het beéindigen van datgene wat het vuur van dukkha
voortdurend voedt: begeerte (tanha; trsna), gehechtheid
(upadana; id.), identificatie of toe-eigening (ahankara-
mamankara; id.) 23 en onwetendheid (avijja; avidya).

Juist daarin ligt een belangrijk verschil met interpretaties
die het Ongeborene verstaan als een blijvende meta-
fysische Werkelijkheid of een eeuwige bewustzijnsgrond.

Het vroege boeddhisme beschrijft bevrijding immers niet
als het ontdekken van een absoluut beginsel dat altijd
reeds aanwezig was, maar eerder als het uitdoven van
conditionering zelf. Niet het realiseren van een eeuwige
substantie staat centraal, maar het beéindigen van
grijpen, 'worden' en vasthouden.

Men zou daarom kunnen zeggen dat nibbana binnen het
vroege boeddhisme fundamenteel verwijst naar loslaten
eerder dan naar instandhouden.

Het verwijst niet naar het opbouwen van een subtiele
metafysische identiteit, maar naar het uitdoven van pre-
cies die neiging van de geest om overal opnieuw een
blijvende kern, een essentie of een ‘iets’ van te maken.
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Vanuit dat perspectief krijgt ook het begrip 'Ongebore-
ne' een andere nuance. Het verwijst dan niet naar een
eeuwig aanwezige substantie achter de verschijnselen,
maar naar datgene wat zichtbaar wordt wanneer ge-
boorte niet langer voortdurend geconditioneerd wordt
door verlangen, hechting, identificatie en onwetendheid.

Contemplatief uitgedrukt: niet een blijvende essentie
openbaart zich, maar het proces van identificatie en zelf-
constructie dooft geleidelijk uit.

Vanuit dat perspectief wordt ook duidelijk waarom het
inzicht in anatta (anatman) zo fundamenteel is binnen de
vroege Dhamma.

Zolang de geest zich nog identificeert met lichaam, ge-
voel, waarneming, mentale formaties of bewustzijn, blijft
hij zich vastzetten binnen het domein van ontstaan en
vergaan. Wat geboren wordt, sterft immers; wat ont-
staat, verdwijnt opnieuw.

Daarom zijn anatta en het “Ongeborene” (ajata; id.) bin-
nen het theravada-boeddhisme weliswaar niet identiek,
maar intrinsiek met elkaar verbonden. 24 Niet omdat
anatta een verborgen metafysische werkelijkheid zou
onthullen, maar omdat het diepgaand doorzien van niet-
zelf de identificatie met het geconditioneerde geleidelijk
doet uitdoven.

Door het diepgaand doorzien van alle geconditioneerde
verschijnselen (sankhara; samskara) als vergankelijk
(anicca; anitya), onbevredigend (dukkha; duhkha) en
niet-zelf (anatta; anatman), verliest identificatie geleide-
lijk haar fundament.

Het Ongeborene verwijst daarbij niet naar een verborgen
metafysisch Zelf of een absolute bewustzijnsgrond ach-
ter de verschijnselen, maar eerder naar het uitdoven van
datgene wat geboorte en lijden voortdurend conditio-
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neert: begeerte, gehechtheid, identificatie en onwetend-
heid.

Contemplatief kan men zeggen: waar geen zelf meer ge-
vonden wordt in wat ontstaat, daar verliest geboorte
haar fundament. En waar geboorte ophoudt, daar opent
zich het Ongeborene.

Wanneer dit werkelijk wordt doorzien, verliest ook de
neiging van de geest om achter ervaring een blijvende
essentie of een metafysische grond te zoeken geleidelijk
haar kracht.

Niet omdat een bepaalde filosofische positie weerlegd
moet worden, maar omdat het verlangen naar een ultiem
houvast spontaan begint uit te doven.

Voor het beéindigen van dukkha hoeft het vroege boed-
dhisme daarbij geen eeuwige metafysische grond, geen
reeds aanwezige absolute bewustzijnsdimensie en geen
verborgen essentie achter ervaring te postuleren.

De mogelijkheid tot bevrijding ligt volgens deze benade-
ring reeds vervat in het uitdoven van verlangen, hech-
ting, identificatie en onwetendheid zelf.

Dezelfde woorden kunnen binnen verschillende filoso-
fische kaders een andere betekenis krijgen. Bovendien
lijkt de menselijke geest bijna spontaan van stilte een
‘iets’ te maken, van leegte een verborgen essentie, en
van het onbeschrijfbare een absoluut principe.

Vanuit boeddhistisch perspectief is precies daarin een
zeer subtiele vorm van gehechtheid zichtbaar: het ver-
langen om achter vergankelijkheid toch nog een blijven-
de kern te vinden.

Daarom blijft het vroege boeddhisme voorzichtig om in
of voorbij ervaring een subtiel blijvend kenprincipe te
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plaatsen. De nadruk ligt op het rechtstreeks doorzien
van ontstaan en vergaan, zonder daar een metafysische
essentie achter te postuleren.

Daarom ook blijft het vroege boeddhisme uiterst voor-
zichtig met metafysische uitspraken.

De Boeddha weigert consequent om nibbana te be-
schrijven als een Zelf, een eeuwige ziel, een kosmisch
Bewustzijn of een absolute oergrond. Niet omdat nibba-
na onwerkelijk zou zijn, maar omdat elke positieve meta-
fysische omschrijving aanleiding geeft tot identificatie en
gehechtheid.

Volgens het vroege boeddhisme zijn ook begeerte, haat,
verwarring en innerlijke belasting geen intrinsieke eigen-
schappen van de geest, maar voorwaardelijk ontstane
verschijnselen.

Zij ontstaan afhankelijk van oorzaken en voorwaarden,
en kunnen daarom eveneens uitdoven. Juist daarin ligt
volgens deze benadering de mogelijkheid tot bevrijding
uit dukkha—zonder dat daarvoor een eeuwige meta-
fysische grond of een onaangedane 'natuur van geest’
gepostuleerd hoeft te worden.

Men zou het onderscheid als volgt kunnen samenvatten:
advaita duidt op een absolute, onveranderlijke Werkel-
ijkheid waarvan de verschijnselen afhankelijk zijn, terwijl
het vroege boeddhisme de verschijnselen z6 diep onder-
zoekt dat elke behoefte aan een blijvende essentie weg-
valt.

Dit raakt de kern van het onderscheid en vraagt om een
zorgvuldige verduidelijking.

Binnen het vroege boeddhisme begint het onderzoek

niet bij de vraag: 'wat is de ultieme werkelijkheid achter
alles?', maar bij de directe ervaring zelf. Niet bij meta-
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fysica, maar bij wat zich hier en nu voordoet: lichaam,
gevoelens, gedachten, waarnemingen, bewustzijn, ver-
langen, angst, gehechtheid, ontstaan en verdwijnen.

De Boeddha onderzoekt dus niet eerst of er ergens een
eeuwige essentie bestaat. Hij onderzoekt eerst de erva-
ring zoals zij zich daadwerkelijk voordoet.

En precies daarin ligt het verschil.

Wanneer men heel aandachtig kijkt naar ervaring, ziet
men volgens het vroege boeddhisme steeds drie ken-
merken (tilakkhana; trilaksana) terugkeren in alles wat
verschijnt:

vergankelijkheid (anicca; anitya),
onbevredigendheid (dukkha; duhkha),
niet-zelf (anatta; anatman).

Alles wat verschijnt, verandert en verdwijnt.

Een gedachte verschijnt en verdwijnt.
Een emotie verschijnt en verdwijnt.
Een herinnering verschijnt en verdwijnt.

Zelfs het gevoel 'ik ben' verandert voortdurend van in-
houd, nuance en intensiteit. Wanneer dit niet oppervlak-
kig, maar diepgaand wordt doorzien (pativedha; prati-
vedha), 25 gebeurt iets fundamenteels.

De geest begint te zien dat hij voortdurend op zoek was
naar houvast, naar stabiliteit in iets dat intrinsiek veran-
derlijk is.

Normaal probeert de mens onbewust overal een kern
van vastheid te vinden:

een blijvende identiteit,

een onveranderlijk zelf,

een ultieme grond,
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een absolute zekerheid,
een 'iets' dat niet verandert.

Die zoektocht ontstaat niet noodzakelijk uit filosofische
interesse, maar veeleer uit existentiéle onrust. De geest
verlangt naar veiligheid binnen een werkelijkheid die
voortdurend in beweging is.

Volgens het vroege boeddhisme is precies dat verlangen
een subtiele vorm van gehechtheid.

Zolang de geest nog rust zoekt in een metafysische
grond, is het grijpen nog niet volledig uitgedoofd. De
geest heeft zich dan slechts in een andere vorm van
'worden' gevestigd.

Vanuit dit perspectief rijst ook een wezenlijke vraag: wat
wint een yogi die bevrijding uit dukkha zoekt uiteindelijk
nog aan het vasthouden aan een Ultieme Absolute Wer-
kelijkheid?

Zolang zo’n visie leidt tot minder gehechtheid, minder
angst en meer innerlijke verstilling, kan zij een onder-
steunende rol spelen binnen de beoefening. Maar bin-
nen het vroege boeddhisme blijft tegelijk de vraag be-
staan of het vasthouden aan een metafysische grond
niet opnieuw een uiterst subtiele vorm van upadana (id.)
wordt.

De bevrijdende beweging van de vroege Dhamma ligt
dus niet in het vervangen van het vergankelijke — sam-
sara — door een eeuwige essentie, maar in het uit-
doven van de illusoire noodzaak om nog ergens een ul-
tiem houvast te vinden.

Hier rijst een fundamentele vraag: 'wanneer de beoefe-
naar de vergankelijkheid (anicca; anitya), onbevredigd-
heid (dukkha; duhkha) en het niet-zelf (anatta; anatman)
van alle geconditioneerde verschijnselen volledig door-
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ziet, blijft er dan nog nood aan een metafysische grond,
een absolute dimensie of een blijvende essentie achter
de ervaring?

Vanuit een vroeg-boeddhistisch perspectief vindt pre-
cies daar een beslissende verschuiving plaats.

Niet omdat een metafysische werkelijkheid categorisch
ontkend moet worden, maar omdat de behoefte eraan
geleidelijk oplost door het directe inzicht in ontstaan, af-
hankelijkheid en vergaan.

Wat verdwijnt, is dan niet noodzakelijk een filosofisch
standpunt, maar eerder het existentiéle verlangen naar
een ultiem houvast achter de stroom van ervaring.

Binnen het vroege boeddhisme hoeft de yogi geen defi-
nitieve metafysische grond te postuleren om tot bevrij-
dend inzicht te komen.

Het vroege boeddhisme maakt bevrijding uit dukkha niet
afhankelijk van het aannemen van een metafysische
grond, maar van het rechtstreeks doorzien van conditio-
nering, gehechtheid en identificatie.

Dus in plaats van een blijvende essentie te ontkennen
als filosofisch standpunt, onderzoekt het vroege boed-
dhisme z6 diep hoe ervaring werkelijk functioneert, dat
de nood aan zo’n essentie geleidelijk oplost en ver-
dwijnt.

Dat is een belangrijk verschil.
Het boeddhisme zegt niet eenvoudig: 'er bestaat geen
essentie'. Dat zou immers opnieuw een metafysische

positie creéren.

Eerder gebeurt dit:
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men onderzoekt ervaring,

men ziet ontstaan en vergaan,

men ziet afhankelijkheid,

men ziet dat alles relationeel is, 26

men ziet dat er nergens een controleerbare vaste kern
gevonden wordt,

en daardoor valt het verlangen naar zo’n stabiele hou-
vast geleidelijk weg.

Samengevat komt het hierop neer: niet eerst een dog-
matische doctrine aannemen, maar z6 diep kijken dat
het grijpen vanzelf uitdooft. Wat de Boeddha hier in feite
doet, is zich niet afzetten tegen het denken op zich, niet
tegen reflectie, maar tegen het vastzetten van waarheid
in een conceptuele houvast. 27

Daarom is het vroege boeddhisme fundamenteel thera-
peutisch en bevrijdend, eerder dan metafysisch specula-
tief.

De hamvraag verschuift van: 'wat is de absolute werke-
lijkheid?' naar: 'waardoor ontstaat lijden, gehechtheid en
identificatie—en hoe kan dukkha beéindigd worden?"

Precies daarin ligt volgens deze interpretatie het funda-
mentele verschil met benaderingen die het 'Ongeborene’
of het Niet-geconditioneerde alsnog lezen als een reeds
aanwezige, onaangedane natuur van geest.

Binnen het vroege boeddhisme ligt de nadruk niet op
het herkennen van een verborgen absolute dimensie,
maar op het rechtstreeks doorzien en uitdoven van dat-
gene wat dukkha conditioneert.

En precies daarin verschilt het van advaita. Advaita ver-
trekt van een positieve affirmatie: Brahman, Puur Be-
wustzijn, de Absolute Werkelijkheid waarmee het diepste
Zelf identiek is.
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Het vroege boeddhisme is veel gereserveerder.

Niet noodzakelijk omdat zoiets categorisch ontkend
moet worden, maar omdat de geest volgens de Boed-
dha bijna automatisch van zulke opvattingen opnieuw
een subtiel object van identificatie maakt.

Het onderscheid tussen beide tradities ligt niet zozeer in
de diepgang van het onderzoek, maar in de richting
waarin het onderzoek zich ontvouwt, waarbij het vroege
boeddhisme consequenter terughoudend blijft ten aan-
zien van een dogmatische vaste metafysische grond.

Daarom blijft de nadruk van het vroege boeddhisme lig-
gen op: direct zien, loslaten, uitdoving van grijpen, en
bevrijding van dukkha.

Daarom kan de taal van de Udana contemplatief gezien
wel resoneren met advaita of non-duale mystiek, maar
verwijst de oorspronkelijke betekenis van deze passage
binnen het vroege boeddhisme niet naar een advaitische
metafysica.

Deze terughoudendheid wordt nog duidelijker zichtbaar
in een andere bekende passage uit de Udana (8.1),
waarin de Boeddha zegt:

¢ Er is, monniken, een sfeer waar geen aarde, geen wa-
ter, geen vuur, geen lucht is; geen sfeer van onbegrensde
ruimte, geen sfeer van onbegrensd bewustzijn, geen
sfeer van nietsheid, geen sfeer van noch-perceptie-
noch-niet-perceptie; noch deze wereld, noch een andere
wereld, noch beiden; noch zon, noch maan.

Daar, monniken, zeg ik, is er geen komen, geen gaan,
geen verblijven, geen verdwijnen, geen wedergeboorte.
Deze sfeer is niet stilstaand, niet bewegend, zonder
enige voorwaardelijke grond. Dit is inderdaad het einde
van lijden! ®
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Sommige yogi’s zien in deze passage een bevestiging
van een absolute bewustzijns-dimensie of van een reeds
aanwezige ongeconditioneerde dimensie. Toch blijft het
opvallend dat de tekst nergens een metafysische essen-
tie positief benoemt. Integendeel: de passage beschrijft
dit niet rechtstreeks, maar door systematisch weg te
nemen wat het niet is.

Zelfs de hoogste artpa-jhana’s worden expliciet uit-
gesloten. Daardoor vermijdt de tekst voorzichtig dat het
Niet-geconditioneerde als een subtiele ervaringsstaat,
een kosmisch Bewustzijn of een metafysische substan-
tie begrepen zou (kunnen) worden.

Precies dit maakt de terughoudendheid van het vroege
boeddhisme zichtbaar.

De Boeddha bevestigt wel degelijk het asankhata — het
Niet-geconditioneerde — maar hij vult dit niet positief in
als een blijvende essentie, een absoluut Zelf of een
eeuwige natuur van de geest.

De taal functioneert hier eerder als een ontmanteling van
alle categorieén waarmee de geest gewoonlijk werkelijk-
heid probeert vast te grijpen.

Contemplatief uitgedrukt: niet een verborgen metafysi-
sche grond wordt onthuld, maar het vastklampen aan

elke grond dooft uit — appatiftham (apratisthitam), zon-
der nog ergens houvast te nemen. 28

g
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HOOFDSTUK VI — DE VINGERS EN DE MAAN

In het vorige hoofdstuk werd onderzocht hoe het vroege
boeddhisme het Ongeborene niet benadert als een
metafysische substantie of eeuwig Zelf, maar als de
mogelijkheid van bevrijding door het uitdoven van ver-
langen, gehechtheid, identificatie en onwetendheid.

Toch roept dit onvermijdelijk verdere vragen op.

Want wanneer verschillende contemplatieve tradities
spreken over bevrijding, leegte, puur Bewustzijn, non-
dualiteit of het Absolute, rijst spontaan de vraag of zulke
ervaringen uiteindelijk volledig verschillend zijn, dan wel
bepaalde fenomenologische raakpunten vertonen.

Binnen doctrinaire systemen blijven de verschillen vaak
scherp omlijnd. Maar wat gebeurt er met die verschillen
wanneer gehechtheid aan standpunten zelf begint weg
te vallen?

Misschien ligt precies daar een van de subtielste vormen
van spiritueel houvast verborgen: niet langer in wereldse
identificatie, maar in het vastklampen aan metafysische
zekerheid, doctrine of spirituele identiteit.

Volgens het vroege boeddhisme ontstaat bevrijding juist
wanneer ook dat houvast geleidelijk doorzien en losge-
laten wordt. Of anders geformuleerd: misschien opent
bevrijding zich juist wanneer aan dergelijke zogenaamde
zekerheden niet langer hoeft te worden vastgehouden.

Toch rijst hier een verdere vraag.

Het lijkt immers mogelijk dat bepaalde diepgaande con-
templatieve inzichten fenomenologisch raakpunten ver-
tonen, ook wanneer zij binnen verschillende filosofische
talen beschreven worden. De ene spreekt misschien
over anatta (anatman), leegte (suifata; stunyata) en het
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uitdoven van conditionering (nibbana; nirvana), terwijl de
andere spreekt over Brahman, puur Bewustzijn of non-
duale eenheid.

Voor een buitenstaander lijken dit misschien tegen-
gestelde conclusies. Maar de hamvraag is of die zo-
genaamde tegenstelling voor een ontwaakte beoefenaar
nog enige betekenis heeft?

Vanuit doctrinair perspectief blijven de verschillen reéel.
Het vroege boeddhisme vermijdt consequent elke be-
vestiging van een blijvende essentie, terwijl advaita
expliciet spreekt over een Ultieme Werkelijkheid waar-
mee het diepste Zelf identiek is.

Dat onderscheid raakt de kern van beide tradities.

Toch betekent dit niet noodzakelijk dat een ontwaakte
beoefenaar gehecht blijft aan die verschillen.

De Boeddha vergelijkt de Dhamma immers met een vlot:
een middel om de overkant te bereiken, niet iets om na
het ontwaken op de rug mee te zeulen.

Zodra de overkant bereikt is, verliest het viot zijn functie
en kan het achtergelaten worden. 29

In die zin is het mogelijk dat een bevrijde beoefenaar niet
alleen het middel loslaat dat hem tot ontwaken bracht,
maar ook de gehechtheid aan de tegenstelling zelf.

Niet omdat alle doctrines plots identiek worden, maar
omdat er niets meer verdedigd hoeft te worden. Geen
identiteit. Geen filosofisch gelijk. Geen spiritueel 'bezit'.

Men kan dit vergelijken met de bekende metafoor van
de vingers die naar de maan wijzen. Zolang men enkel
naar de vingers kijkt, lijken de verschillen van essentieel
belang. De ene vinger wijst zus, de andere zo. Maar
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zodra de maan werkelijk gezien wordt, verliezen de vin-
gers hun centrale betekenis.

Dat betekent niet dat de vingers nutteloos waren. Zon-
der vingers had men misschien nooit naar de maan ge-
keken.

Spirituele leerstellingen, methoden en doctrines kunnen
uiterst waardevolle middelen zijn op de weg naar be-
vrijding. Maar eenmaal gezien, verliest de vinger zijn
centrale belang in functie van datgene waarnaar gewe-
zen werd.

Toch blijft voorzichtigheid belangrijk.

Want ook de gedachte dat 'uiteindelijk alles hetzelfde is’
kan opnieuw een subtiele visie worden waaraan de
geest zich vastklampt. Daarom laat het vroege boed-
dhisme vaak bewust een open ruimte bestaan waarin
geen nieuwe metafysische zekerheid meer hoeft te ont-
staan.

Hier rijst de belangrijkste vraag van allemaal: heeft deze
hele discussie werkelijk belang voor het ontvouwen van
ontwaken?

Tot op zekere hoogte wel—zolang zij leidt tot meer hel-
derheid, minder gehechtheid en dieper inzicht.

Maar zodra de discussie verwordt tot metafysisch zelf-
behoud, doctrinaire strijd of spirituele identiteit, verliest
zij haar bevrijdende waarde.

Dan dreigt de yogi verstrikt te raken in concepten terwijl
datgene waarnaar de spirituele weg oorspronkelijk ver-
wees uit het zicht verdwijnt.

In die zin kan men zeggen dat de tegenstelling zinloos
wordt wanneer zij enkel nog een strijd van standpunten
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vormt. Dan kijkt men uitsluitend nog naar de vingers die
naar de maan wijzen, terwijl de maan zelf vergeten
wordt.

Toch betekent dit niet dat zulke vragen buiten de sangha
gehouden moeten worden. Integendeel. Een levende
sangha moet ruimte kunnen bieden voor diepgaand on-
derzoek en contemplatieve vragen. Anders verstijft de
Dhamma gemakkelijk tot een systemische structuur
zonder levende reflectie.

Voor beoefenaars die voldoende innerlijke rijpheid ont-
wikkeld hebben, kunnen zulke vragen juist aanleiding
geven tot diepere contemplatie, grotere helderheid en
een subtieler begrip van gehechtheid aan standpunten.

Maar precies daarom vragen zulke gesprekken ook
voorzichtigheid en maturiteit. Wanneer zij gevoerd wor-
den vanuit identificatie, intellectuele competitie of het
verlangen om spiritueel gelijk te halen, verliezen zij hun
bevrijdende waarde. Dan versterken zij eerder verwar-
ring en verdeeldheid dan inzicht en loslaten.

Daarom blijft de wezenlijke vraag niet: 'wie heeft meta-
fysisch gelijk?', maar: 'helpt dit gesprek werkelijk om
verlangen, gehechtheid, identificatie en onwetendheid te
verminderen?'

Misschien ligt precies daar het meest fundamentele cri-
terium van het vroege boeddhisme.

De doorslaggevende vraag is uiteindelijk niet welke
metafysische visie men verdedigt, maar of een bepaal-
de benadering werkelijk begeerte, angst, verwarring en
gehechtheid vermindert.

Leidt zij tot meer helderheid, innerlijke vrede, mededo-

gen en vrijheid, of creéert zij slechts nieuwe vormen van
identificatie en spiritueel houvast?
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Vanuit dat perspectief verschuift de aandacht weg van
metafysische bevestiging naar het rechtstreeks onder-
zoeken van dukkha en de oorzaken ervan.

Bevrijding ligt dan niet in het vernietigen van bewustzijn,
maar in het doorzien van gehechtheid en identificatie.

Daarmee opent zich een nog dieper inzicht.

Het is immers duidelijk dat mensen via verschillende spi-
rituele wegen tot ontwaken kunnen komen — niet alleen
via het boeddhisme, maar mogelijk ook via advaita
vedanta en andere contemplatieve tradities zoals die
van Meister Eckhart en Rumi.

Hierdoor wordt zichtbaar dat ontwaken geen exclusief
privilege is van één techniek, methode of filosofisch sys-
teem.

Voor de Boeddha ligt de nadruk daarbij niet in de eerste
plaats op het behoren tot een spirituele identiteit of tra-
ditie, maar op de bevrijding uit dukkha. De Dhamma is in
die zin geen systeem dat om geloof vraagt, maar een
hulpmiddel dat uitnodigt tot direct inzicht. Zodra verlan-
gen, gehechtheid, identificatie en onwetendheid uitdo-
ven, verliest elk middel uiteindelijk zijn belang.

Dit betekent niet dat de weg onbelangrijk zou zijn. Zon-
der ethische verfijning, beoefening, aandacht, en inzicht
blijft bevrijding slechts een verre wens. Maar binnen het
vroege boeddhisme ligt de waarde van de leer finaal niet
in het verdedigen van een doctrine, maar in haar ver-
mogen om bevrijding mogelijk te maken.

Methoden, doctrines en spirituele tradities kunnen rich-
ting geven, de geest verfijnen en voorwaarden scheppen
voor inzicht, maar zij 'bezitten' ontwaken niet. Hun waar-
de ligt niet in exclusieve waarheidsclaims, maar in hun
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intrinsieke vermogen om verlangen, gehechtheid, identi-
ficatie en onwetendheid werkelijk te verminderen.

Ontwaken is geen filosofische conclusie en geen intel-
lectuele overwinning. Het is geen resultaat van meta-
fysisch denken over een Absolute Werkelijkheid, een
kosmisch Bewustzijn of eenheid met Brahman. Ontwa-
ken gebeurt hier, in dit leven, in de directe confrontatie
met de aard van ervaring zelf.

Binnen het vroege boeddhisme ligt de bevrijdende
kracht daarom niet in speculatie over het absolute, maar
in het rechtstreeks zien van de tilakkhana: anicca (ani-
tya), dukkha (duhkha) en anatta (anatman).

Door dit diepgaand te doorzien, verliest de geest gelei-
delijk zijn neiging tot verlangen en afkeer, tot grijpen,
identificatie en onwetendheid. Dat loslaten vormt de
kern van bevrijding.

Vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat het uiteinde-
lijke probleem niet ligt in het al dan niet aannemen van
een bepaald metafysisch standpunt.

De doorslaggevende vraag is niet welke doctrine men
intellectueel verdedigt, maar wel of gehechtheid werke-
lijk uitdooft.

Daarom verliezen veel filosofische tegenstellingen finaal
hun absolute gewicht. Niet omdat alle tradities nood-
zakelijk exact hetzelfde zeggen, maar omdat ontwaken
niet afhankelijk blijkt te zijn van het vasthouden aan
metafysische formuleringen. Wat werkelijk bevrijdt, is het
directe zien waardoor grijpen ophoudt.

Vanuit dat perspectief verwijst het Ongeborene binnen
het vroege boeddhisme niet noodzakelijk naar een
eeuwige achtergrond van bewustzijn die altijd al aan-
wezig zou zijn, maar eerder naar de mogelijkheid van
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volledige bevrijding wanneer verlangen, gehechtheid,
identificatie en onwetendheid uitdoven.

Tenslotte blijft nog één belangrijk misverstand over dat
verduidelijkt moet worden: betekent dit alles dan dat het
vroege boeddhisme uiteindelijk nihilistisch wordt?

Volgens het vroege boeddhisme zelf: absoluut niet. De
Boeddha verwierp zowel het geloof in een eeuwig onver-
anderlijk Zelf als het nihilistische idee dat uiteindelijk
niets betekenis heeft of dat alles eenvoudigweg in ver-
nietiging eindigt.

Het vroege boeddhisme volgt geen eeuwigheidsleer,
maar ook geen nihilisme. Het bewandelt een Midden-
weg.

Het zegt niet: 'er is niets'. Het toont eerder dat alles wat
ontstaat vergankelijk, afhankelijk en zonder blijvende es-
sentie is.

Wat verdwijnt is niet het conventionele functioneren van
ervaring, maar het verlangen, het grijpen, de identifica-
tie, de onwetendheid en de illusie van een vast Zelf.

Juist daardoor opent zich de mogelijkheid tot bevrijding.

Samenvattend kan men het eenvoudig zo definiéren: de
techniek is niet het ontwaken; de doctrine is niet het ont-
waken; het concept is niet het ontwaken. Het enige dat
bevrijdt, is het directe inzicht waardoor verlangen, hech-
ting, identificatie en onwetendheid uitdoven.

Toch blijft hier nog een laatste vraag resoneren.
Wanneer het Niet-geconditioneerde binnen het vroege

boeddhisme niet verwijst naar een blijvende meta-
fysische essentie, maar naar het uitdoven van verlangen,
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hechting, identificatie en onwetendheid—wat gebeurt er
dan met datgene wat nog niet uitgedoofd is?

Indien geen blijvend Zelf van leven naar leven overgaat,
hoe kan men dan continuiteit begrijpen zonder opnieuw
in een eeuwigheidsleer of metafysische substantie te
vervallen?

Daarop tracht het volgende hoofdstuk een antwoord te
formuleren.

g
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HOOFDSTUK VII — ZONDER IDENTITEIT

In het vorige hoofdstuk werd onderzocht hoe het vroege
boeddhisme uitnodigt om gehechtheid aan spirituele
standpunten, doctrines en metafysische zekerheden los
te laten.

Maar precies daardoor ontstaat een nieuwe en bijzonder
subtiele vraag.

Wanneer geen blijvende essentie, ziel of metafysisch
Zelf wordt aangenomen, hoe kan men dan spreken over
continuiteit, karma en wedergeboorte? Wat verbindt er-
varing van moment tot moment? En wat zet zich voort
wanneer geen onveranderlijke identiteit wordt gevon-
den?

Voor de doorsnee geest lijken slechts twee mogelijk-
heden denkbaar: ofwel bestaat er iets blijvends dat
voortleeft, ofwel eindigt alles in totale vernietiging.

Het vroege boeddhisme verwerpt echter beide uitersten.

Het toont een Middenweg waarin continuiteit mogelijk
blijft zonder terug te vallen op een eeuwige essentie.

Wanneer het Niet-geconditioneerde niet verwijst naar
een blijvende metafysische essentie, maar naar het uit-
doven van conditionering, gehechtheid en lijden, wat
gebeurt er dan met datgene wat nog niet volledig uitge-
doofd is?

Of anders geformuleerd: indien er geen blijvend Zelf
(atta; atman) bestaat dat van leven tot leven overgaat,
hoe kan men dan spreken over continuiteit, kamma (kar-
ma) en wedergeboorte?

Deze vraag ontstaat bijna spontaan zodra men het in-
zicht in anatta (anatman) ernstig begint te onderzoeken.
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Wanneer lichaam, gevoelens, waarnemingen, mentale
formaties en bewustzijn allemaal vergankelijk (anicca;
anitya), afhankelijk ontstaan en zonder blijvende essentie
blijken te zijn, wordt onmiddellijk een spanning zichtbaar.

Wat blijft er dan nog over? Wat zet zich voort? En wie er-
vaart de gevolgen van karma?

Binnen het vroege boeddhisme wordt deze vraag uiterst
voorzichtig benaderd. De Boeddha weigert immers zo-
wel het bestaan van een eeuwig, onveranderlijk Zelf te
bevestigen als te vervallen in de opvatting dat er na de
dood eenvoudigweg niets meer overblijft.

Beide uitersten worden gezien als vormen van verkeerde
visie: enerzijds eeuwigheidsleer (sassata-ditthi; $asvata-
drsti), anderzijds vernietigingsleer (uccheda-ditthi;
uccheda-drsti).

De vroege Dhamma bewandelt hier een Middenweg.

Wat zich voortzet is volgens deze benadering geen blij-
vende identiteit, ziel of metafysische essentie, maar de
causale dynamiek van conditionering.

Binnen het theravada-boeddhisme betekent wederge-
boorte niet dat een onveranderlijk Zelf van leven tot
leven migreert. Wat zich voortzet is eerder de causale
dynamiek van afhankelijk ontstaan zelf. 30

Zolang onwetendheid (avijja; avidya), verlangen (tanh3;
trsna), gehechtheid (upadana; id.) en 'worden' (bhava;
id.) aanwezig blijven, blijft ook de stroom van conditio-
nering zich verder ontvouwen. Niet een blijvende iden-
titeit wordt wedergeboren, maar de gevolgen van condi-
tionering blijven zich manifesteren zolang de oorzaken
ervan niet volledig uitdoven.

—Pagina 112 van 182—



—Hoofdstuk VII - Zonder Identiteit—

Men zou daarom kunnen zeggen: er is continuiteit, maar
geen onveranderlijke identiteit die zich doorheen die
continuiteit verplaatst. Er is geen onafhankelijke entiteit.

Dit onderscheid is uiterst subtiel.

Gewoonlijk denkt de menselijke geest in termen van
vaste entiteiten. Wanneer er continuiteit wordt waarge-
nomen, veronderstelt men spontaan dat er ook 'iets'
moet zijn dat identiek blijft. Juist dat automatisme wordt
binnen het vroege boeddhisme diepgaand onderzocht.

Een vaak gebruikte vergelijking is die van een vlam die
een andere vlam aansteekt. De tweede vlam ontstaat
niet volledig los van de eerste, maar zij is ook niet iden-
tiek eraan. Men kan niet zeggen dat exact dezelfde vlam
is overgegaan, maar evenmin dat er totaal geen verband
bestaat.

Er is causale continuiteit zonder een onveranderlijke es-
sentie die migreert.

Op gelijkaardige wijze beschrijft het vroege boeddhisme
wedergeboorte niet als de transmigratie van een ziel,
maar als het voortzetten van conditionele processen zo-
lang de oorzaken en voorwaarden aanwezig blijven.

Binnen afhankelijk ontstaan wordt dit zichtbaar in de ke-
ten waarin onwetendheid conditioneringen voortbrengt,
conditioneringen bewustzijn, bewustzijn naam-en-vorm,
en zo verder...

Zolang begeerte, gehechtheid en worden (bhava; id.)
aanwezig blijven, blijft ook geboorte (jati; id.) zich her-
halen.

Belangrijk is echter dat dit proces nergens een blijvende
kern veronderstelt die achter de verschijnselen verbor-
gen zou liggen.
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Juist daarin verschilt het vroege boeddhisme fundamen-
teel van filosofie en religies die een eeuwige ziel, een
metafysisch Zelf of een onveranderlijke bewustzijns-
grond voor waar aannemen.

Tegelijk vervalt het vroege boeddhisme niet in nihilisme.

De Boeddha leert niet dat 'niets bestaat' of dat de dood
eenvoudigweg totale vernietiging betekent. Karma bilijft
immers werkzaam zolang conditionering aanwezig is.
Handelingen, intenties en mentale patronen dragen ge-
volgen voort binnen de stroom van afhankelijk ontstaan.

Men zou daarom kunnen zeggen dat het vroege boed-
dhisme geen identiteit ziet die blijft voortbestaan, maar
wel een continuiteit van conditionering.

Daar ligt precies één van de moeilijkste inzichten voor
de geest van een wereldling (puthujjana; prthagjana). Hij
zoekt immers spontaan naar een vaste grond: iets dat
identiek blijft doorheen verandering — een 'ziel'.

Wanneer dat niet gevonden wordt, ontstaat gemakkelijk
de neiging om naar het andere uiterste over te hellen en
te denken dat dan 'niets' meer betekenis heeft.

De Boeddha vermijdt beide uitersten.

Niet een eeuwig Zelf wordt wedergeboren, maar even-
min eindigt alles in absolute discontinuiteit. Wat zich
voortzet is de dynamiek van oorzaken en voorwaarden
zelf.

Vanuit contemplatief perspectief verschuift de aandacht
daardoor geleidelijk van metafysische speculatie naar
directe ervaring.

De wezenlijke vraag wordt dan niet langer: ‘'wat ben ik
werkelijk dat blijft voortbestaan?', maar eerder: 'Hoe
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ontstaat gehechtheid? Hoe ontstaat identificatie? Hoe
ontstaat lijden van moment tot moment?"

Binnen de vroege Dhamma wordt wedergeboorte niet
alleen opgevat als iets dat zich tussen levens afspeelt,
maar ook als een voortdurend psychologisch proces van
'worden' dat zich hier en nu voltrekt. 31

Elk moment waarop de geest zich opnieuw identificeert,
grijpt, verlangt of afwijst, wordt in zekere zin opnieuw
geboorte geconditioneerd.

En precies daarin wordt ook de mogelijkheid van beuvrij-
ding zichtbaar.

Wanneer verlangen, gehechtheid en onwetendheid vol-
ledig uitdoven, verliest het proces van worden zijn voe-
dingsbodem. Niet omdat een Zelf vernietigd wordt, maar
omdat de voorwaarden voor verdere conditionering
wegvallen.

Misschien kan men het daarom als volgt contemplatief
samenvatten: niet een identiteit gaat verder, maar een
stroom van conditionering blijft zich ontvouwen zolang
de oorzaken ervan aanwezig zijn.

En waar die oorzaken volledig uitdoven, daar komt ook
het 'worden' tot rust.
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HOOFDSTUK VIIl - ZONDER HOUVAST

In het vorige hoofdstuk werd onderzocht hoe het vroege
boeddhisme spreekt over continuiteit zonder een blij-
vende identiteit of metafysisch Zelf te veronderstellen.

Maar wanneer men dit inzicht dieper contemplatief
onderzoekt, verschijnt langzaam een nog subtielere be-
weging van de geest.

Want zelfs wanneer grove identificatie begint weg te val-
len, blijft de geest zoeken naar een plaats waarin hij zich
alsnog kan vestigen.

Niet langer in bezit, persoonlijkheid of wereldse zeker-
heid, maar in een idee van bewustzijn, leegte, stilte, aan-
wezigheid of een spirituele grond die onaangetast lijkt
door verandering.

Precies daar raakt de vroege Dhamma één van haar
meest radicale dimensies.

Bevrijding verschijnt dan niet als het vinden van ook
maar enig ultiem houvast, maar als het volledig uitdoven
van de noodzaak om zich nog ergens psychologisch,
existentieel of metafysisch te vestigen.

Binnen de vroege Dhamma verwijst het begrip
'worden’ (bhava; id.) niet uitsluitend naar het ontstaan
van een nieuw leven binnen samsara (id.). Het verwijst
ook naar een voortdurend proces van ontstaan en iden-
tificatie dat zich moment na moment voltrekt binnen de
directe ervaring. 32

De geest blijft zichzelf voortdurend vormen, bevestigen
en voortzetten. Hij construeert een identiteit, zoekt een
plaats van zekerheid, verdedigt wat hij als 'ik’, 'mij' en
‘mijn’ 33  beschouwt, en verlangt naar iets wat stand
houdt tegenover vergankelijkheid (anicca, anitya), onbe-
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vredigendheid (dukkha; duhkha) en niet-zelf (anatt3;
anatman).

Soms gebeurt dit grof en zichtbaar, soms uiterst verfijnd
en nauwelijks merkbaar.

Telkens wanneer verlangen ontstaat om iemand te zijn,
iets te behouden, iets te worden of ergens in te rusten,
ontstaat opnieuw een beweging van bhava. De geest
heeft de neiging zichzelf voortdurend opnieuw geboren
te laten worden.

Dit proces wordt binnen de Dhamma niet veroordeeld.
De Boeddha beschrijft het nauwkeurig.

Wat ontstaat, neigt naar voortbestaan.
Wat verschijnt, zoekt bevestiging.
Wat vergankelijk is, verlangt naar duurzaamheid.

Juist daarin ligt de dynamiek van samsara besloten.
‘Worden' manifesteert zich niet enkel in wereldse ver-
langens zoals bezit, erkenning of zekerheid. Ook spiri-
tuele beoefening kan ongemerkt tot een verfijnde vorm
van 'worden' uitgroeien. De geest identificeert zich dan
met inzicht, stilte, bewustzijn, aanwezigheid of zuiver-
heid. Zelfs het verlangen naar bevrijding kan aanleiding
geven tot een nieuwe identiteit die zichzelf wil voort-
zetten.

Daarom blijft de vroege Dhamma zo radicaal terughou-
dend tegenover elke vorm van metafysisch houvast. 34

Zodra de geest rust zoekt in een blijvende grond, een
absolute werkelijkheid of een verborgen essentie, vestigt
hij zich opnieuw in 'worden’.

Zolang de geest rust zoekt in een metafysische grond, is
het grijpen nog niet volledig uitgedoofd. De geest heeft
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zich dan immers in een andere vorm van 'worden' ge-
vestigd.

Dit betekent niet dat er iets 'verkeerd’ zou zijn aan spiri-
tuele ervaringen van openheid, stilte of eenheid. Zulke
ervaringen kunnen diep transformerend zijn en een in-
grijpende verschuiving teweegbrengen in de wijze waar-
op de werkelijkheid beleefd wordt.

Maar binnen het perspectief van de vroege Dhamma
blijft een uiterst essentiéle vraag bestaan: is de geest
werkelijk vrij wanneer hij zich nog ergens wil vestigen?

Hier raakt de Dhamma aan een bijzonder subtiele vorm
van gehechtheid.

Niet langer gehechtheid aan grove objecten, maar aan
veiligheid zelf. Aan het verlangen dat er uiteindelijk toch

iets moet zijn waarin de beoefenaar volledig kan rusten.
35

Misschien raakt precies dit aan één van de diepste vor-
men van existentiéle angst: dat er geen blijvende grond
gevonden wordt waarin men definitief kan verdwijnen,
rusten of voortbestaan.

Daarom probeert de geest zichzelf voortdurend te veran-
keren. In bezit. In relaties. In overtuigingen. In herinne-
ringen. In identiteit. In spirituele inzichten. In bewustzijn.
Zelfs in leegte.

Zelfs interpreteren kan ongemerkt een vorm van grijpen
worden. Op het moment dat de geest de ervaring wil
vastleggen in betekenis, ontstaat gemakkelijk een ver-
schuiving van direct zien naar mentale inkleuring.

De geest wil begrijpen, benoemen, plaatsen en vast-

leggen. Alsof ervaring pas veilig wordt zodra de geest er
psychologisch houvast in vindt.
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Maar wat ook wordt vastgehouden, vroeg of laat blijkt
het vergankelijk, afhankelijk en instabiel.

Alles wat ontstaat, verandert.

Alles wat verschijnt, verdwijnt opnieuw.

Alles wat geconditioneerd is, kan geen blijvende zeker-
heid dragen.

Binnen de vroege Dhamma ligt bevrijding daarom niet in
het vinden van een absoluut fundament, maar in het ont-
maskeren van de noodzaak om een fundament te zoe-
ken.

Dit betekent niet dat de wereld moet verdwijnen. Even-
min betekent het dat ervaring ophoudt.

Wat wegvalt, is het dwangmatige verlangen om zich nog
ergens psychologisch, existentieel of metafysisch te
vestigen.

In de taal van de Pali-canon raakt dit aan appatittham
(apratisthitam): een geest die zich nergens meer op
fixeert, nergens meer rust zoekt en nergens meer een
identiteit construeert.

Dit ‘zonder houvast’ verwijst niet naar nihilisme, wan-
hoop of ontkenning van het bestaan. Het verwijst naar
het wegvallen van de noodzaak om ervaring voort-
durend om te vormen tot ‘zelf’, ‘mijn’, ‘van mij’ of ‘wat
mij zekerheid verschaft’.

Daarom verschijnt bevrijding binnen de vroege Dhamma
niet als een nieuwe toestand die verworven wordt, maar
als het uitdoven van grijpen.

Niet als een nieuwe identiteit, maar als het einde van de
noodzaak om nog iemand te moeten zijn.
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Wanneer dit helder gezien wordt, verandert de relatie tot
ervaring fundamenteel.

Verschijnselen blijven verschijnen.

Gedachten blijven opkomen.

Gevoelens blijven bewegen.

De wereld blijft zich ontvouwen zoals voorheen.

Maar de geest probeert zich er niet langer in te vestigen.

Daarom wordt nibbana (nirvana) binnen de Dhamma niet
beschreven als een plaats, een bewustzijnsgrond of een
eeuwige essentie.

Nibbana verwijst naar het uitdoven van datgene wat
voortdurend opnieuw aanleiding geeft tot identificatie,
gehechtheid en 'worden'.

Niet omdat er ‘iemand’ bevrijd wordt of moet worden.
Maar omdat het voortdurende verlangen om iemand te
zijn stilvalt.

Daarin ligt precies de meest radicale dimensie van de
Dhamma. Niet in het feit dat de beoefenaar een ultieme
werkelijkheid ontdekt, maar in het volledig uitdoven van
de noodzaak om er één te bezitten.

Misschien verwijst precies dit naar een geest zonder
houvast.

De meeste mensen ervaren dit proces niet rechtstreeks.
Zij voelen enkel de voortdurende beweging ervan: een
subtiel onrustig zoeken, een nauwelijks merkbare stress
die de geest steeds opnieuw vooruit drijft. Alsof er
ergens nog iets ontbreekt dat gevonden, bereikt of veilig
gesteld moet worden.

Soms manifesteert dit zich als verlangen naar bezit,

erkenning of controle. Soms als verlangen naar verbon-
denheid, continuiteit of betekenis. En soms verschijnt
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het in spirituele vorm: als verlangen naar zuiverheid,
ontwaken, ultieme waarheid of absolute vrede.

Waar de uiterlijke vormen verschillen, blijft de onder-
liggende beweging dezelfde: de geest die probeert zich-
zelf continuiteit te geven binnen wat in werkelijkheid ver-
gankelijk is.

Juist daarom is de Dhamma zo uitzonderlijk radicaal. Zij
stelt niet enkel vragen bij wereldse gehechtheid, maar
uiteindelijk ook bij spirituele toe-eigening.

Zelfs de meest verfijnde ervaringen kunnen immers op-
nieuw opgenomen worden binnen het mechanisme van
[H ’
ik ben’.

De geest maakt van stilte een bezit.
Van inzicht een identiteit.
Van openheid een subtiele vorm van zekerheid.

Daarom waarschuwt de Boeddha herhaaldelijk voor ge-
hechtheid aan zelfs de meest verheven meditatieve sta-
ten.

Niet omdat zij waardeloos zouden zijn, maar omdat ook
zij binnen het domein van het geconditioneerde blijven
vallen zolang identificatie aanwezig blijft.

De geest wil zichzelf voortdurend ergens terugvinden.

Wanneer wereldse zekerheden beginnen weg te vallen,
zoekt de geest toevlucht in metafysische zekerheid. Men
spreekt dan over een absolute bewustzijnsgrond, een
eeuwige aanwezigheid, een verborgen essentie of een
ultieme werkelijkheid waarin alles uiteindelijk zou rusten.

Vanuit het perspectief van de vroege sutta’s blijft echter
ook hier een uiterst wezenlijke vraag bestaan: 'wie of
wat verlangt eigenlijk naar deze zekerheid?"
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Want zodra de geest rust vindt in een metafysische
grond, ontstaat opnieuw een subtiele vestiging. Dan ver-
schijnt opnieuw een centrum van identificatie.

Misschien niet langer grof persoonlijk, maar nog steeds
aanwezig als existentieel houvast.

Daarom richt de Dhamma zich niet op het vervangen
van wereldse identificatie door spirituele identificatie. Zij
richt zich op het volledig ontmaskeren van identificatie
zelf.

Dit is geen intellectuele oefening. Het gaat niet om een
filosofisch standpunt dat men moet aannemen of ver-
dedigen.

Het gaat om direct zien hoe de geest zichzelf voort-
durend construeert en opnieuw probeert voort te zetten.

Pas wanneer dit proces werkelijk helder wordt gezien,
ontvouwt zich langzaam een andere verhouding tot er-
varing.

Niet omdat ervaring verdwijnt.

Niet omdat de wereld oplost.

Niet omdat bewustzijn ophoudt.

Maar omdat de beweging van zelfbevestiging geleidelijk
stilvalt.

Daarom wordt bevrijding binnen de vroege Dhamma niet
voorgesteld als het bereiken van een ultieme toestand.

Het is het uitdoven van de beweging die voortdurend
opnieuw probeert zichzelf voort te zetten.

In die zin verwijst ‘zonder houvast’ niet naar verlies,
maar naar bevrijding.
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Bevrijding van de noodzaak om zichzelf voortdurend te
bevestigen.

Bevrijding van het verlangen om ergens definitief in te
rusten.

Bevrijding van de dwang om voortdurend opnieuw
iemand te moeten worden.

Misschien is dat de reden waarom volledige bevrijding
zo moeilijk voorstelbaar is voor de menselijke geest.

Vrijwel alles binnen ons functioneren is opgebouwd rond
'worden', vasthouden en zichzelf voortzetten.

Zelfs hoop kan deel worden van deze beweging. De
hoop op ontwaken. De hoop op voortbestaan. Zelfs de
hoop op een uiteindelijke spirituele thuiskomst.

Maar precies daar ontvouwt zich de radicaliteit van de
Dhamma.

Niet door iets nieuws aan de ervaring toe te voegen.
Niet door een verborgen werkelijkheid te onthullen.
Niet door een metafysische zekerheid aan te bieden.

Maar door het volledig uitdoven van de noodzaak om
nog ergens houvast te zoeken.

g
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DEEL Il — DE CONTEMPLATIEVE BEOEFENING

Na dit contemplatieve onderzoek naar identiteit, ge-
hechtheid, afhankelijk ontstaan en psychologisch 'wor-
den', verschuift de aandacht nu geleidelijk van analyse
naar directe ervaring.

Want uiteindelijk blijft de Dhamma niet beperkt tot filo-
sofische reflectie of metafysisch onderzoek.

De vroege boeddhistische weg richt zich in essentie op
het rechtstreeks zien van hoe de geest zichzelf voort-
durend conditioneert via verlangen, afkeer, identificatie
en het voortdurende zoeken naar houvast.

Daardoor krijgt contemplatie geleidelijk een meer directe
en existentiéle betekenis.

Niet langer staat uitsluitend de vraag centraal hoe condi-
tionering begrepen moet worden, maar vooral hoe zij
zich van moment tot moment binnen de onmiddellijke
ervaring manifesteert.

Want pas wanneer deze beweging rechtstreeks zicht-
baar wordt, ontstaat ook de mogelijkheid dat zij lang-
zaam tot rust komt.

De hoofdstukken die nu volgen onderzoeken daarom
niet enkel de structuur van psychologisch ‘worden’,
maar ook de contemplatieve beoefening waarin hinder-
nissen, verstilling, direct inzicht en het uitdoven van grij-
pen geleidelijk zichtbaar worden.

Daarmee verschuift de aandacht van het onderzoeken
van gebondenheid naar de directe mogelijkheid van be-
vrijding.

g
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HOOFDSTUK IX - HINDERNISSEN & WORDEN

Binnen de vroege Dhamma verwijst het begrip ‘wor-den’
(bhava; id.) niet uitsluitend naar het ontstaan van een
nieuw leven binnen samsara (id.). Het verwijst evenzeer
naar een voortdurend psychologisch proces dat zich
moment na moment voltrekt binnen de directe ervaring
zelf.

De geest blijft zichzelf voortdurend vormen, bevestigen
en voortzetten. Hij construeert een identiteit, verdedigt
wat hij als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ beschouwt, zoekt zekerheid
in wat onzeker is, en probeert duurzaamheid te vinden
binnen een werkelijkheid die voortdurend verandert.

Soms gebeurt dit grof en zichtbaar, soms uiterst subtiel
en nauwelijks merkbaar.

Telkens wanneer verlangen ontstaat om iets vast te hou-
den, iets af te wijzen, iemand te zijn, ergens in te rusten
of zichzelf te beschermen tegenover vergankelijkheid,
ontstaat opnieuw een beweging van ‘worden’. De geest
houdt ervan zichzelf voortdurend opnieuw geboren te
laten worden.

Binnen de vroege Dhamma worden deze bewegingen
niet veroordeeld als persoonlijke fouten of morele tekort-
komingen.

De Boeddha beschrijft ze eerder als processen van con-
ditionering die de helderheid van de geest verduisteren
en het directe zien van de werkelijkheid vertroebelen.

Wanneer de geest niet volledig helder aanwezig is, be-
gint hij zich opnieuw ergens in vast te zetten:

in verlangen,
in weerstand,
in loomheid,
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in onrust,
of in twijfel.

Deze bewegingen worden binnen het boeddhisme de
Vijf Hindernissen (pafica nivaranani; pafca nivaranah)
genoemd.

Niet omdat zij ‘zondig’ zouden zijn, maar omdat zij func-
tioneren als sluieringen van de geest. Zij verhinderen dat
de dingen rechtstreeks gezien worden zoals zij werkelijk
zijn (yatha-bhata). Zoals zware gordijnen beletten dat het
licht een kamer binnenkomt.

Bij nader onderzoek blijkt bovendien dat deze hindernis-
sen niet losstaan van het proces van psychologisch
‘worden’.

Integendeel: zij vormen er een directe expressie van.

Verlangen (kamacchanda; id.) wil zich vastzetten in aan-
gename ervaring.

Afkeer (vyapada; id.) wil zich verwijderen van wat onaan-
genaam is.

Loomheid (thina-middha; styana-middha) trekt zich te-
rug uit helderheid en aanwezigheid.

Onrust (uddhacca-kukkucca; auddhatya-kaukrtya) zoekt
voortdurend nieuwe projecties en houvasten.

Twijfel (vicikiccha; vicikitsa) zoekt zekerheid binnen een
werkelijkheid die geen blijvende grond biedt.

De hindernissen vormen daardoor niet alleen een versto-
ring van meditatie, maar vooral een voortdurende be-
weging van identificatie. Zij voeden precies datgene
waardoor de geest zichzelf blijft voortzetten.
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Sommige leraren beschrijven de Vijf Hindernissen als
één van de directe voedingsbodem van onwetendheid
(avijja; avidya).

Zolang de geest blijft grijpen naar verlangen, weerstand,
onrust of zekerheid, blijft hij gevangen binnen zijn eigen
conditionering.

Belangrijk hierbij is dat de hindernissen niet enkel tijdens
formele meditatie verschijnen. Zij vormen evenzeer de
onderstroom van het dagelijkse bestaan. Zij kleuren hoe
men kijkt, denkt, reageert, spreekt en handelt.

Verlangen ontstaat wanneer de geest iets anders wil dan
wat hier en nu aanwezig is.

Afkeer ontstaat wanneer ervaring niet overeenkomt met
de verwachtingen van het ‘ik’.

Onrust ontstaat wanneer de geest nergens werkelijk kan
rusten.

Twijfel ontstaat wanneer de geest voortdurend zekerheid
probeert te vinden.

En loomheid ontstaat wanneer de helderheid van aan-
wezigheid geleidelijk verduisterd raakt.

Vanuit dat perspectief zijn de hindernissen geen ab-
stracte boeddhistische categorieén, maar uiterst concre-
te bewegingen van de menselijke geest.

De Boeddha beschrijft deze opmerkzaamheid uiterst
eenvoudig:

wanneer verlangen aanwezig is, weet men: 'verlangen is
aanwezig'.
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Wanneer afkeer aanwezig is, weet men: 'afkeer is aan-
wezig'.

Wanneer loomheid aanwezig is, weet men: 'loomheid is
aanwezig'.

Wanneer onrust aanwezig is, weet men: 'onrust is aan-
wezig'.

Wanneer twijfel aanwezig is, weet men: 'twijfel is aan-
wezig'.

Deze eenvoud is belangrijk.

De beoefenaar hoeft de hindernissen niet onmiddellijk te
analyseren, te bestrijden of te onderdrukken. In eerste
instantie leert hij eenvoudig herkennen wat zich in li-
chaam en geest manifesteert.

Juist daarin begint reeds een fundamentele verschuiving
zichtbaar te worden.

Zolang de hindernis onbewust blijft, valt de geest ermee
samen. Pas wanneer zij helder gezien wordt, ontstaat
ruimte tussen ervaring en identificatie.

Binnen de Satipatthana-benadering die we later in dit
boek bespreken, beperkt deze opmerkzaamheid zich
bovendien niet tot het louter herkennen van de hinder-
nis.

De beoefenaar onderzoekt immers ook: 36
hoe zij ontstaat,
hoe zij verdwijnt,

welke voorwaarden haar voeden,
en hoe zij uiteindelijk haar kracht verliest.
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Daarmee verschuift meditatie van een poging om 'spe-
ciale' geestestoestanden te bereiken naar een direct
onderzoek van conditionering zelf.

Want precies daarin ligt de kern van de vroege Dhamma:
niet het construeren van een spirituele identiteit, maar
het doorzien van het proces waardoor identiteit voort-
durend opnieuw ontstaat.

Wanneer men de hindernissen aandachtig begint te ob-
serveren, wordt langzaam zichtbaar hoe diep zij ver-
weven zijn met het gevoel van een afzonderlijk ‘ik’.
Vrijwel elke hindernis bevat impliciet een beweging van
zelfbehoud en versterkt daardoor het gevoel van een
afzonderlijk ‘ik’.

Verlangen zegt: 'ik heb iets nodig'.

Afkeer zegt: 'ik wil dit niet'.

Onrust zegt: 'ik moet ergens anders zijn'.

Twijfel zegt: 'ik moet eerst zekerheid vinden'.

En zelfs loomheid bevat vaak een subtiele terugtrekking
uit directe aanwezigheid.

Daarom versterken de hindernissen voortdurend het ge-
voel van een afzonderlijke identiteit die zich tegenover
de werkelijkheid probeert te handhaven.

Binnen de boeddhistische traditie bestaan verschillende
manieren om met deze hindernissen om te gaan.

Sommige benaderingen vertrekken vanuit de vijf spiritu-

ele vermogens (indriyani; id.): vertrouwen (saddh3;
Sraddha), energie (viriya; virya), opmerkzaamheid (sati;
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smrti), concentratie (samadhi; id.) en wijsheid (pafia;
prajiia). 37

Deze vermogens brengen elkaar in evenwicht: vertrou-
wen wordt gecorrigeerd door wijsheid, energie door
kalmte, terwijl opmerkzaamheid het geheel bewaakt.

Deze benadering vormt een diepgaand contemplatief
kompas, dat later in de Abhidhamma verder werd uit-
gewerkt.

Toch blijkt het voor veel beoefenaars niet altijd eenvou-
dig om deze benadering rechtstreeks toe te passen bin-
nen de onmiddellijke ervaring.

Daarom bestaat er daarnaast ook een meer directe en
praktijkgerichte benadering. Daarbij onderzoekt men
eenvoudig welke hindernis op dat moment aanwezig is,
en laat men bewust een passende tegenkracht ontstaan
die opnieuw harmonie en helderheid brengt in de geest.

Verlangen vraagt dan niet noodzakelijk om onderdruk-
king, maar eerder om eenvoud, verzadiging, loslaten of
het helder zien van de onbevredigende aard van grijpen
zelf.

Afkeer verzacht vaak door metta (maitr), vergeving,
zachtheid of mededogen (karuna; id.).

Loomheid vraagt soms om energie, beweging, lichtheid
of een rechtere houding.

Onrust komt vaak tot rust door verstilling, een bredere
aandacht of een diepere ademhaling.

En twijfel lost niet noodzakelijk op door eindeloos te

analyseren, maar door eenvoudig terug te keren naar de
onmiddellijke ervaring zelf.
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Welke benadering men ook volgt, uiteindelijk blijft
slechts één ding werkelijk belangrijk: dat de geest op-
nieuw voldoende harmonie en stabiliteit vindt zodat in-
zicht mogelijk wordt.

Opmerkzaamheid (sati; smrti) functioneert hierin niet als
controle, maar eerder als een stille intelligentie die begint
aan te voelen wat de geest op dat moment werkelijk
nodig heeft.

Soms vraagt de situatie om meer energie. Soms juist om
zachtheid. Soms om kalmte. Soms om helderheid.
Soms eenvoudig om niets toe te voegen.

Opmerkzaamheid bewaakt daarbij niet alleen de hinder-
nis, maar ook het tegengif. Want ook het tegengif kan
opnieuw een subtiele vorm van gehechtheid worden.

Te veel energie wordt opnieuw onrust. Te veel kalmte
wordt opnieuw loomheid. Zelfs stilte, concentratie of
spirituele helderheid kunnen ongemerkt een nieuwe
identiteit worden waaraan de geest zich vastzet.

Juist daarom blijft de vroege Dhamma zo terughoudend
tegenover élke vorm van houvast.

De geest wil immers voortdurend ergens rust vinden:

in bezit,

in relaties,

in overtuigingen,

in spirituele ervaringen,

in bewustzijn,

in stilte,

in inzicht,

of zelfs in het verlangen naar bevrijding.

Maar zolang de geest zich nog ergens definitief wil ves-
tigen, blijft het proces van ‘worden’ actief.
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Zelfs de wens om een 'goede beoefenaar' te zijn, kan
een uiterst subtiele vorm van verlangen worden. Zelfs
het verlangen naar bevrijding kan aanleiding geven tot
een nieuwe spirituele identiteit die zichzelf probeert
voort te zetten.

Juist daarom wordt binnen de vroege Dhamma zo sterk
benadrukt dat de hindernissen uiteindelijk niet buiten
ons liggen, maar hun oorsprong vinden in diepere onder-
liggende neigingen van de geest zelf.

Verlangen, afkeer, rusteloosheid en twijfel ontstaan im-
mers niet toevallig.

Zij worden gevoed door oude conditioneringen, door
gewoontepatronen, door identificatie en vooral door on-
wetendheid (avijja; avidya): het niet rechtstreeks zien van
de werkelijkheid zoals zij werkelijk is.

De geest projecteert voortdurend duurzaamheid op wat
vergankelijk is. Hij zoekt bevrediging in wat uiteindelijk
onbevredigend blijkt, en construeert een vaste identiteit
binnen een proces dat nergens een blijvende kern bevat.

Precies daarin ligt volgens de vroege Dhamma de voe-
dingsbodem van de hindernissen.

Verlangen ontstaat omdat de geest gelooft dat zintuig-
lijke ervaring hem uiteindelijk duurzame vervulling kan
schenken.

Afkeer ontstaat omdat hij de werkelijkheid anders wil
dan zij is.

Twijfel ontstaat omdat hij een vaste zekerheid zoekt bin-
nen een stroom van voortdurende verandering.

Daarom zijn de hindernissen niet zomaar 'storingen' van
meditatie. Zij weerspiegelen de fundamentele wijze
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waarop de ongeoefende geest zich tot ervaring ver-
houdt.

Wanneer verlangen ontstaat, wordt men weggetrokken
uit het huidige moment naar projectie, verwachting en
bevrediging. De geest wil steeds iets anders dan wat
aanwezig is. Hij verlangt naar méér, naar beter, naar
aangenamer, naar veiliger.

Daarom beschrijft de Dhamma verlangen uiteindelijk niet
alleen als het verlangen naar objecten, maar vooral als
een beweging weg van het huidige moment zelf.

De menselijke geest lijkt zelden tevreden met wat een-
voudig aanwezig is. Zodra een aangename ervaring ver-
schijnt, ontstaat vrijwel onmiddellijk de neiging haar vast
te houden, te versterken of te herhalen.

En zodra een onaangename ervaring verschijnt, ontstaat
weerstand.

Daardoor leeft de mens voortdurend in spanning tussen
verlangen en afkeer.

De vroege Dhamma wijst er echter op dat zintuiglijke
verlangens uiteindelijk geen blijvende bevrediging kun-
nen schenken. Zij functioneren eerder als tijdelijke impul-
sen die onmiddellijk opnieuw nieuwe verlangens voort-
brengen.

Zoals vuur afhankelijk blijft van brandstof, zo blijft ver-
langen afhankelijk van voortdurende voeding. 38

Hoe sterker de identificatie met verlangen, hoe sterker

ook het gevoel van een afzonderlijk ‘ik’ dat iets nodig
heeft om volledig te zijn.
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Daarom zijn de hindernissen zo nauw verbonden met
ego-constructie. Zodra de geest verlangt, verschijnt im-
pliciet ook:

'ik wil',

'ik heb nodig',

'ik mis iets',

'ik moet dit behouden'.

En dezelfde beweging zien we, in tegengestelde richting,
bij afkeer. Afkeer ontstaat telkens wanneer ervaring niet
overeenkomt met wat de geest verlangt. Men wil dat de
werkelijkheid anders is dan zij zich op dat moment voor-
doet.

Daardoor ontstaat innerlijke spanning, weerstand en ver-
strakking. Afkeer kan zich grof manifesteren als boos-
heid, irritatie of haat, maar evenzeer uiterst subtiel:

als ongeduld,

teleurstelling,

frustratie,

innerlijke weerstand,

of zelfs spirituele ontmoediging.

Soms richt afkeer zich zelfs tegen de meditatie zelf:

tegen onrust,

tegen pijn,

tegen verveling,

tegen gebrek aan concentratie,

of tegen het gevoel 'niet ver genoeg' te staan.

Ook dat is opnieuw een subtiele vorm van ‘worden’.

Loomheid en traagheid van geest vormen een andere
beweging van conditionering. De geest trekt zich daarbij
langzaam terug uit helderheid en aanwezigheid. Aan-
dacht verliest haar scherpte. Het bewustzijn wordt
zwaar, dof of wazig.
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Soms manifesteert dit zich lichamelijk als vermoeidheid
of slaperigheid. Soms psychologisch als apathie, gebrek
aan energie of verlies van innerlijke gevoeligheid.

Binnen meditatie is dit één van de moeilijkste hindernis-
sen, omdat de geest vaak niet eens meer helder genoeg
is om zijn eigen verduistering volledig op te merken.

Daarom wordt loomheid binnen de Dhamma niet bestre-
den met agressieve wilskracht, maar eerder beantwoord
door het voorzichtig herstellen van helderheid:

meer energie,

een rechtere houding,

meer aanwezigheid in het lichaam,

lopen,

ademen,

licht,

of een hernieuwde interesse in directe ervaring.

Onrust en wroeging vormen dan weer de tegenover-
gestelde beweging. Terwijl loomheid de geest verdicht,
versnelt onrust hem voortdurend. De geest springt van
gedachte naar gedachte, van herinnering naar verwach-
ting, van planning naar analyse. Nergens vindt hij werke-
lijk rust.

Op een subtiel niveau weerspiegelt onrust vaak de diepe
angst van de geest om werkelijk stil te vallen.

Zolang de geest beweegt, projecteert, analyseert of
plant, hoeft hij de fundamentele onzekerheid en ver-
gankelijkheid 39 van ervaring niet volledig onder ogen te
zien.

Twijfel tenslotte vormt misschien één van de meest sub-

tiele hindernissen. Niet gezonde reflectie of intelligent
onderzoek worden hiermee bedoeld, maar een verlam-
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mende onzekerheid waardoor de geest nergens werke-
lijk rust vindt.

Twijfel zoekt voortdurend bevestiging:

'Doe ik het wel goed?"

'Is dit wel de juiste weg?"

'Ben ik wel geschikt?'

'Begrijp ik dit werkelijk?"

'‘Bestaat bevrijding eigenlijk wel?'

Op een dieper niveau zoekt twijfel uiteindelijk zekerheid
binnen een werkelijkheid die geen vaste grond biedt.

Daarom wordt twijfel binnen de vroege Dhamma niet op-
gelost door eindeloos intellectueel denken, maar door
direct zien.

Wijsheid ontstaat immers niet door metafysische zeker-
heid, maar door het rechtstreeks doorzien van ontstaan
en vergaan.

Vaak worden de hindernissen trouwens reeds zichtbaar
in het lichaam voor zij volledig bewust als gedachte ver-
schijnen.

Verlangen kan zich tonen als trek, spanning of subtiele
honger.

Afkeer als verkramping in borst, keel of kaak.
Loomheid als zwaarte rond ogen, hoofd of lichaam.
Onrust als gejaagde ademhaling of innerlijke versnelling.

Twijfel als een aarzelende geest die voortdurend heen en
weer beweegt zonder werkelijk rust te vinden.
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Juist daarom begint inzicht vaak niet bij denken, maar bij
direct gewaar zijn van wat zich hier en nu in lichaam en
geest manifesteert.

In de praktijk blijken bovendien vaak meerdere hinder-
nissen gelijktijdig aanwezig te zijn. Verlangen kan samen
gaan met onrust. Twijfel met loomheid. Afkeer met inner-
lijke spanning en mentale agitatie.

Daarom vraagt de beoefening geen rigide maar een ge-
voelige aanpak.

Soms volstaat het reeds dat de hindernis volledig gezien
wordt. Soms vraagt de situatie om meer energie. Soms
om zachtheid. Soms om verstilling. Soms om mede-
dogen. Soms eenvoudig om niets meer te voeden.

Gaandeweg wordt dan zichtbaar dat het niet de hinder-
nissen zelf zijn die werkelijk lijden veroorzaken, maar het
onbewuste grijpen en identificeren dat ermee gepaard
gaat.

En precies daarin ligt ook de mogelijkheid van beuvrij-
ding.

Wanneer de geest helder begint waar te nemen hoe elke
hindernis ontstaat afhankelijk van oorzaken en voor-
waarden, wordt ook zichtbaar dat geen enkele hindernis
een blijvende kern bezit.

Verlangen verschijnt en verdwijnt.

Afkeer verschijnt en verdwijnt.

Loomheid en traagheid van geest verschijnen en ver-
dwijnen.

Onrust verschijnt en verdwijnt.

Twijfel verschijnt en verdwijnt.

Nergens wordt uiteindelijk een vaste identiteit gevonden
die deze bewegingen bezit.
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En juist door dat inzicht begint de greep van identificatie
langzaam te verzwakken.

De hindernissen verliezen dan geleidelijk hun vanzelf-
sprekende macht. Niet omdat zij met geweld verwijderd
worden, maar omdat hun voedingsbodem langzaam uit-
droogt. 40

Wat uitdroogt is uiteindelijk niet de ervaring zelf, maar
het grijpen waardoor de geest zich voortdurend opnieuw
probeert vast te zetten in ervaring.

Uiteindelijk geldt dit zelfs voor de tegenkrachten zelf.

Ook kalmte, energie, concentratie, metta (maitri) of ver-
trouwen vormen geen einddoel. Zij zijn voorlopige hulp-
middelen die de geest opnieuw in evenwicht brengen
zodat inzicht mogelijk wordt.

Zodra die harmonie aanwezig is, hoeven ook zij niet lan-
ger vastgehouden te worden.

Dan ontstaat langzaam een geest die nergens meer vol-
ledig hoeft te rusten, zich nergens meer hoeft vast te
klampen, en geen nieuwe identiteit meer hoeft op te
bouwen rond wat verschijnt en verdwijnt.

Een geest zonder houvast.
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HOOFDSTUK X - VERSTILLING

Zolang de geest voortdurend voortgestuwd wordt door
verlangen, weerstand, onrust en identificatie, blijft de
geest voortdurend nieuwe vormen van identificatie
creéren. Of anders verwoord: de geest blijft zichzelf tel-
kens opnieuw bevestigen.

Hij zoekt houvast in ervaringen, gedachten, herinnerin-
gen, overtuigingen en verlangens.

Hij probeert zichzelf voortdurend te bevestigen tegen-
over een werkelijkheid die nergens blijvende zekerheid
biedt.

Dat voortdurende psychologische bewegen noemt de
vroege Dhamma ‘worden’ (bhava; id.).

‘Worden’ manifesteert zich niet alleen als verlangen naar
bezit, genot of identiteit, maar ook als de subtiele drang
om zichzelf voortdurend als ‘iemand’ te ervaren binnen
de ervaring.

Zelfs wanneer de geest stil lijkt, blijft er vaak nog een
onderliggende beweging aanwezig.

De drang om iets vast te houden,
Om iets te bereiken,
Om iets te begrijpen,
Om zichzelf ergens in te vestigen.

De menselijke geest lijkt nooit volledig tevreden met
eenvoudige aanwezigheid.

Zodra een ervaring verschijnt, ontstaat vrijwel onmiddel-

lijk de neiging haar te benoemen, te beoordelen, vast te
houden of af te wijzen.
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De menselijke geest beweegt voortdurend tussen aan-
trekking en afkeer, tussen hoop en vrees, tussen herin-
nering en projectie.

Daardoor leeft de mens zelden werkelijk in direct contact
met het huidige moment. Hij leeft in relatie tot zijn inter-
pretatie van het moment.

Binnen de vroege Dhamma begint bevrijding daarom
niet met het verzamelen van nieuwe overtuigingen, maar
met het geleidelijk verstillen van deze voortdurende be-
weging van psychologisch 'worden'.

Niet omdat stilte op zichzelf een doel zou zijn, maar om-
dat de werkelijkheid pas helder zichtbaar wordt wanneer
de vertekeningen van verlangen, afkeer en identificatie
(tijdelijk) tot rust komen.

Zoals troebel water langzaam helder wordt wanneer het
niet langer voortdurend omgewoeld wordt, zo wordt ook
de geest helder wanneer hij niet langer onophoudelijk
reageert op alles wat verschijnt.

Daarom speelt verstilling (samatha; samatha) een be-
langrijke rol binnen de vroege Dhamma.

Samatha betekent niet het onderdrukken van gedach-
ten, noch het forceren van een bijzondere bewustzijns-
toestand.

Het verwijst eerder naar het geleidelijk kalmeren van de
reactieve bewegingen van de geest.

Door meditatie verliest verlangen (tijdelijk) zijn intensiteit.
Afkeer verzacht. Onrust komt tot rust. De geest wordt
stiller, eenvoudiger en minder versnipperd.

De voortdurende drang om ervaring vast te grijpen be-
gint zachter te worden.
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Verlangen verliest tijdelijk zijn dwingende kracht.

Afkeer vermindert.

Innerlijke onrust vertraagt.

De geest springt minder rusteloos van object naar object
en raakt minder verstrikt in herinneringen, verwachtingen
en zelfconstructies.

Aanvankelijk gebeurt dit slechts fragmentarisch. Korte
momenten van stilte verschijnen tussen de gebruikelijke
bewegingen van denken en reageren.

Toch wordt precies daarin reeds iets wezenlijks zicht-
baar: innerlijke vrede ontstaat niet door méér te worden,
maar juist wanneer het voortdurende worden (tijdelijk)
vertraagt en tot rust komt.

Binnen het vroege boeddhisme vormt deze verstilling de
basis voor samadhi (id.): een geest die niet langer voort-
durend uiteengerukt wordt door verlangen, afkeer en
onrust. Een geest die geleidelijk tot rust komt in een-
voudige helderheid.

Samadhi betekent hier niet dat de geest in een boven-
natuurlijke toestand terechtkomt. Het verwijst eerder
naar een geleidelijke vereenvoudiging van ervaring.

De aandacht raakt minder versnipperd en minder
afhankelijk van voortdurende prikkels. De geest hoeft
niet langer onafgebroken ergens anders te zijn dan hier.

Binnen die verstilling begint iets opmerkelijks zichtbaar
te worden.

Gewoonlijk ervaart de mens zichzelf voortdurend via
denken, reageren, verlangen, zich afzetten en interprete-
ren.

Maar wanneer deze bewegingen tijdelijk verstillen, wordt
zichtbaar hoe sterk het gewone bewustzijn gebouwd is
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op verlangen, afkeer, identificatie en psychologisch 'wor-
den'.

Wanneer die bewegingen (tijdelijk) verstillen, ontstaat
een heel andere kwaliteit van aanwezigheid.

Er blijft waarneming, maar de voortdurende behoefte om
alles te beoordelen, te controleren of ermee samen te
vallen begint zachter te worden.

Er blijft waarneming, maar de geest hoeft zich niet lan-
ger voortdurend te bevestigen tegenover wat verschijnt.

Er is minder grijpen naar wat zich presenteert.

Juist daarom vormt verstilling binnen de vroege Dham-
ma geen einddoel, maar een uitstekende bedding waarin
inzicht kan rijpen.

Wanneer de geest voortdurend onrustig blijft, ziet hij de
werkelijkheid vooral door de vervormingen van zijn eigen
conditionering.

Maar wanneer de hindernissen tijdelijk tot rust komen,
ontstaat een helderder en directer zien van ervaring
zoals zij werkelijk verschijnt.

Dat betekent niet dat alle gedachten onmiddellijk ver-
dwijnen. Ook verstilling ontwikkelt zich geleidelijk.

In het begin blijft de geest vaak nog heen en weer be-
wegen tussen rust en afleiding. Gewoontepatronen
blijven actief. Verlangen naar ervaringen, weerstand
tegenover ongemak en subtiele vormen van identificatie
blijven verschijnen.

Toch begint langzaam iets fundamenteels te veranderen.
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De geest hoeft niet langer elk verschijnsel onmiddellijk
vast te grijpen. Er ontstaat ruimte tussen ervaring en
reactie.

Wanneer de geest minder wordt meegesleept door ver-
langen, weerstand en identificatie, kan verstilling zich
geleidelijk verder verdiepen.

De eerste jhana ontstaat niet doordat iemand zichzelf
tot concentratie dwingt, maar doordat de geest zich be-
gint terug te trekken uit zijn gewoonte om zich voort-
durend te verliezen in afleiding en verlangen.

De gebruikelijke drang naar afleiding, verlangen en men-
tale verstrooiing verliest tijdelijk zijn kracht. Daardoor
ontstaat een eerste meditatieve verdieping.

Toch is de geest in de eerste jhana nog niet volledig stil.
Vitakka en vicara zijn nog aanwezig: respectievelijk het
richten van de aandacht en het subtiel bij het medi-
tatieobject verwijlen. De gebruikelijke mentale onrust is
sterk verminderd, maar een verfijnde vorm van mentale
activiteit blijft nog bestaan.

Maar dit denken heeft niet langer het rusteloze karakter
van het gewone mentale spreken. Het wordt stilaan
dienstbaar aan verstilling zelf. De geest beweegt niet
meer voortdurend alle kanten uit. Hij begint te rusten in
één enkel veld van aandacht.

Vanuit dat loskomen van verstrooiing ontstaat piti, 41 een
innerlijke vervoering die de beoefenaar soms erg diep en
intens kan doordringen.

Daarnaast verschijnt sukha, een stille vorm van welzijn
en diepe innerlijke vrede die niet afhankelijk is van uiter-
lijke omstandigheden. Voor het eerst wordt direct zicht-
baar dat vrede mogelijk is zonder voortdurend iets te
moeten najagen. Toch blijkt ook deze geestestoestand
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nog beweging te bevatten. De vreugde van de eerste
jhana draagt nog een zekere dynamiek in zich. Er is nog
verfijnde activiteit, nog een subtiele inspanning, nog een
lichte golfslag in de geest.

Wanneer die beweging begint uit te doven, ontvouwt
zich de tweede jhana. Het voortdurende innerlijke spre-
ken verstilt. Vitakka en vicara verdwijnen omdat de geest
niet langer ondersteuning nodig heeft om stabiel te blij-
ven. De aandacht verzamelt zich nu vanzelf in een stille
helderheid.

Hier verschijnt een diepere innerlijke eenheid. De geest
wordt eenvoudig, stil en ongecompliceerd. Het voortdu-
rende innerlijke spreken trekt zich terug. Wat overblijft, is
een stille helderheid waarin niet langer voortdurend
commentaar ontstaat op wat verschijnt.

Piti en sukha 42 blijven aanwezig, maar krijgen een an-
dere kwaliteit. De vreugde wordt stiller en rustiger, meer
doordrongen van rust. De beoefenaar merkt dat ware
innerlijke vrede niet ontstaat door controle, maar juist
wanneer de drang om alles te controleren wegvalt. De
geest hoeft niets meer te worden. Hij hoeft niets meer
vast te houden.

De kracht en vervoering van piti dragen een duidelijke
intensiteit in zich. Maar ook de verfijnde innerlijke vrede
en het geluk van sukha bevatten nog een subtiele trilling,
hoe stil de geest ook geworden is.

In de derde jhana dooft de vervoering uit. Niet omdat zij
onderdrukt wordt, maar omdat de geest geen behoefte
meer heeft aan innerlijke opwinding of emotionele inten-
siteit. Wat overblijft, is een diepe sereniteit.

Sukha blijft aanwezig, maar nu zonder de golfbeweging

van enthousiasme of vervoering. De geest wordt stil,
gelijkmatig en opmerkzaam. Hier treedt upekkha 43 dui-
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delijker naar voren: een evenwicht dat niet voortkomt uit
onverschilligheid, maar uit het geleidelijk verstillen van
verlangen en afkeer.

Deze verstilling heeft iets bijzonder eenvoudigs. De
geest verlangt niet langer dat de ervaring anders zou zijn
dan zijj is.

Er ontstaat een diepe intimiteit met vergankelijkheid.
Dingen mogen verschijnen en verdwijnen zonder dat de
geest zichzelf daarin verliest.

Juist daardoor ontstaat in de derde jhana een grotere
openheid voor inzicht. Omdat de geest stiller geworden
is dan verlangen en emotionele beroering, kunnen ver-
schijnselen beter gezien worden zoals ze werkelijk zijn:
vergankelijk, onbevredigend en zonder blijvende kern.

Wanneer de voorkeur voor het aangename wegvalt en
de afkeer voor het onaangename, ontvouwt zich de vier-
de jhana. Sukha en dukkha komen hier beide tot rust en
verliezen hun greep op de geest. De geest zoekt niet
langer steun in aangename ervaring en verzet zich even-
min tegen onaangename ervaring.

Wat overblijft, is een diepe gelijkmoedigheid, een volle-
dig gezuiverde opmerkzaamheid en diepe éénpuntigheid
van geest (ekaggata; ekagrata). 44

Upekkha en sati worden hier buitengewoon helder. De
geest beweegt nauwelijks nog naar de wereld toe vanuit
verlangen, afkeer of identificatie. Hij rust in een open en
stille aanwezigheid.

Deze verstilling is niet koud of afstandelijk. Zij draagt een
grote helderheid en eenvoud in zich. De geest hoeft
niets meer toe te voegen aan de ervaring. Hij hoeft zich-
zelf niet langer voortdurend te beschermen, te bevesti-
gen of voort te zetten.
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In de vierde jhana wordt zichtbaar hoe diep het proces
van 'worden' normaal gesproken het innerlijke leven be-
heerst. Nu dat mechanisme tijdelijk verstilt, ontstaat een
uitzonderlijk heldere basis voor inzicht. Niet omdat de
jhana zelf bevrijding zou zijn, maar omdat de geest hier
voldoende verstild is om de werkelijkheid zonder de ge-
bruikelijke vervormingen van verlangen en identificatie te
zien.

De vier rupa-jhana’s tonen zo een geleidelijke vereen-
voudiging van het innerlijke bestaan. Van het grove be-
wegen van de geest naar stilte. Van verstrooiing naar
innerlijke eenheid. Van verlangen naar gelijkmoedigheid.
Van psychologisch 'worden’ naar een tijdelijke verstilling
van het voortdurende proces van zelfbevestiging.

Daarom vormen de jhana’s binnen de vroege Dhamma
geen ontsnapping uit het leven, maar een verstilling
waardoor de aard van gehechtheid helder zichtbaar
wordt. Zij tonen dat vrede niet ontstaat door de wereld
volledig naar onze wil te vormen, maar door het uitdoven
van de dwang om voortdurend ergens houvast in te zoe-
ken.

Gedachten verschijnen en verdwijnen.

Gevoelens verschijnen en verdwijnen.

Waarnemingen verschijnen en verdwijnen.

Zelfs het gevoel van ‘ik’ verschijnt afhankelijk van voor-
waarden en lost opnieuw op.

Binnen dat directe zien begint de identificatie van de
geest langzaam te verzwakken. De geest hoeft niet lan-
ger voortdurend iets te worden.

Dat betekent niet dat het leven ophoudt.

Denken blijft mogelijk.

Handelen blijft mogelijk.
Emoties blijven verschijnen.
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Maar de voortdurende psychologische noodzaak om
zichzelf via ervaring te bevestigen valt stil.

En precies daarin ligt de diepe betekenis van verstilling
binnen de vroege Dhamma:

Niet het vernietigen van ervaring.

Niet het verdwijnen van bewustzijn.

Niet het ontsnappen uit de wereld.

Maar het geleidelijke uitdoven van het automatische grij-
pen waarmee de geest zichzelf voortdurend probeert
voort te zetten.

In het begin verschijnt deze verstilling vaak slechts in
korte ogenblikken.

Een moment van volledige eenvoud.

Een ogenblik waarin de geest niets hoeft toe te voegen
aan ervaring.

Een korte afwezigheid van innerlijke strijd.

Maar naarmate inzicht verdiept, begint de geest steeds
duidelijker te zien dat juist het voortdurende grijpen
(upadana; id.) 45 de bron van spanning vormt.

De geest ontdekt langzaam dat vrede niet ontstaat door
de werkelijkheid te controleren, maar door het dempen
van de drang om zichzelf voortdurend ergens mee te
identificeren.

Daardoor wordt verstilling geleidelijk niet langer iets wat
'‘gedaan’ wordt, maar iets wat spontaan ontstaat wan-
neer het grijpen afneemt. Zo leert de geest rusten zon-
der zich ergens definitief te vestigen.

Dat is een uiterst subtiele verschuiving.

Want zelfs meditatieve stilte kan opnieuw een vorm van
bezit worden.
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Men kan gehecht raken aan kalmte, aan meditatieve
helderheid, aan gelijkmoedigheid of aan diepe concen-
tratie. De geest probeert dan opnieuw zekerheid te vin-
den in een meer verfijnde ervaring.

Maar zolang er nog iets is dat vastgehouden wordt, blijft
het proces van 'worden' actief.

Daarom leidt de vroege Dhamma uiteindelijk niet naar
een nieuwe identiteit als 'iemand die stil geworden is’,
maar naar het geleidelijk uitdoven van precies die nood-
zaak om nog iemand te moeten zijn.

Binnen die verstilling wordt zichtbaar dat ervaring zich
ontvouwt zonder dat er een vaste kern gevonden wordt
die haar bezit of bestuurt.

Dan ontstaat een stilte die niet doods is, maar levend.
Niet leeg in de zin van afwezigheid, maar leeg van grij-

pen, leeg van zelfconstructie, leeg van de noodzaak
zichzelf voortdurend te worden.

g
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HOOFDSTUK Xl - HET DIRECTE ZIEN

Na de verstilling van de geest begint zich op de contem-
platieve weg een nog subtielere verschuiving te ontvou-
wen.

Waar de vorige hoofdstukken vooral gericht waren op
het tot rust brengen van mentale onrust, het herkennen
van conditioneringen en het ontwikkelen van innerlijke
stabiliteit, verschuift de aandacht hier geleidelijk naar
iets fundamentelers: het rechtstreeks doorzien van erva-
ring zelf.

Mentale verstilling en concentratie (samadhi; id.) vormen
binnen de vroege Dhamma immers nooit het uiteinde-
lijke doel van de beoefening. 46

Een kalme geest kan tijdelijk bevrijdend aanvoelen, maar
zolang de onderliggende mechanismen van verlangen,
gehechtheid, identificatie en onwetendheid niet werkelijk
doorzien worden, blijft dukkha (duhkha) zich subtiel ver-
nieuwen.

Juist daarom kan binnen het boeddhistische pad vanuit
samadhi geleidelijk vipassana (vipasyana) ontstaan: niet
als een afzonderlijke techniek, maar als het langzaam
helder worden van inzicht in de aard van het geconditio-
neerde bestaan.

Wanneer de geest voldoende verstild en geconcentreerd
raakt, ontstaat de mogelijkheid om verschijnselen waar
te nemen zonder onmiddellijk meegesleept te worden
door voorkeur, afkeer of identificatie.

Wat voordien compact, persoonlijk en vanzelfsprekend
leek, begint daardoor langzaam transparant te worden.

Gedachten verschijnen en verdwijnen. Emoties verande-
ren voortdurend van vorm en intensiteit. Zelfs het gevoel
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van een blijvend 'ik' blijkt bij heldere aandacht nergens
stand te houden.

Dit directe zien vormt het hart van vipassana.

Niet het ontwikkelen van nieuwe overtuigingen, meta-
fysische systemen of spirituele identiteiten, maar het
helder waarnemen van ontstaan en vergaan, van condi-
tionering en gehechtheid, van de voortdurende bewe-
ging waarmee de geest zichzelf telkens opnieuw con-
strueert.

Daarom vormt dit hoofdstuk een natuurlijke voortzetting
van het vorige.

Waar verstilling de grove bewegingen van de geest tijde-
lijk tot rust bracht, onderzoekt vipassana nu wat zich
binnen die stilte openbaart.

Niet als speculatie of filosofie, maar als een uiterst direc-
te contemplatie van de ervaring zelf.

Binnen de vroege Dhamma leidt dit inzicht geleidelijk
naar het doorzien van de drie kenmerken van bestaan
(tilakkhana; trilaksana): vergankelijkheid (anicca; anitya),
onbevredigendheid (dukkha; duhkha) en niet-zelf (anat-
ta; anatman). Niet als abstracte doctrines, maar als iets
wat zich moment na moment rechtstreeks openbaart
binnen observatie.

Wanneer de geest voldoende verstild geraakt, ontstaat
geleidelijk de mogelijkheid om de ervaring op een totaal
andere manier te benaderen.

Tot dan toe leeft de mens meestal midden in zijn ge-

dachten, emoties, verlangens en reacties zonder deze
werkelijk te doorzien.
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Men denkt, voelt, verlangt, vreest en reageert bijna auto-
matisch, alsof de stroom van de ervaring vanzelfspre-
kend is.

De geest wordt voortdurend meegesleept door voorkeur
en afkeer, door herinnering en verwachting, door hoop,
angst en identificatie.

Maar wanneer de grove onrust tijdelijk verstilt, ontstaat
ruimte voor iets anders.

Niet een nieuwe overtuiging.
Niet een metafysisch inzicht.
Niet een spirituele identiteit.
Maar een aandachtig en direct zien.

Binnen het vroege boeddhisme wordt deze inzichtelijke
dimensie vipassana (vipasyana) genoemd: het recht-
streeks doorzien van de aard van de ervaring zelf.

Vipassana ontstaat niet door intellectuele analyse alleen.

Zij ontvouwt zich wanneer de geest stil genoeg gewor-
den is om verschijnselen waar te nemen zonder onmid-
dellijk in verlangen, afkeer of identificatie verstrikt te ra-
ken.

Daarom vormt samadhi binnen de Dhamma nooit het
eindpunt van de contemplatieve weg.

Een rustige geest alleen bevrijdt niet noodzakelijk van
dukkha. Zelfs diepe concentratie kan nog samengaan
met subtiele vormen van gehechtheid, identificatie en
spiritueel streven.

Juist daarom verschuift de aandacht binnen vipassana
van rust naar inzicht.

Van kalmte naar helderheid.

Van concentratie naar direct zien.

—Pagina 153 van 182—



—Hoofdstuk XI - Het Directe Zien—

Aanvankelijk lijkt dit zien uiterst eenvoudig.

Een gedachte verschijnt.

Blijft even aanwezig.

En verdwijnt opnieuw.

Een geluid verschijnt.

Lost weer op.

Een lichamelijke gewaarwording verandert voortdurend
terwijl zij ervaren wordt.

Een emotie ontstaat afhankelijk van omstandigheden,
herinneringen, lichamelijke reacties, verwachtingen en
conditionering.

Niets blijkt stabiel.

Wat eerst compact en vanzelfsprekend leek, begint
langzaam transparant te worden. 47

Binnen de vroege Dhamma wordt dit inzicht samengevat
in de contemplatie van de drie kenmerken van bestaan:
vergankelijkheid (anicca; anitya), onbevredigendheid
(dukkha; duhkha) en niet-zelf (anatta; anatman).

Aanvankelijk begrijpt men deze begrippen conceptueel.
Men weet dat alles verandert en dat niets blijvend is.
Maar binnen vipassana verschuift dit van denken naar
direct zien.

Vergankelijkheid wordt dan niet langer een filosofische
stelling. Zij wordt rechtstreeks zichtbaar in elk moment
van de ervaring.

De beoefenaar begint waar te nemen dat elke ervaring
voortdurend verandert.

Adembhaling wijzigt voortdurend.

Lichamelijke sensaties bewegen onafgebroken.
Gedachten lossen op terwijl nieuwe gedachten reeds
verschijnen.

Zelfs emoties blijken geen vaste toestanden te zijn, maar
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fluctuerende processen die voortdurend verschuiven in
intensiteit, kleur en betekenis.

Wanneer aandacht werkelijk stabiel en helder wordt, kan
de geest deze voortdurende stroom van ontstaan en
vergaan steeds directer waarnemen.

Zo kunnen anicca, dukkha en anatta geleidelijk een
voortdurende contemplatie worden die de formele medi-
tatie overstijgt.

Ervaring verliest daardoor langzaam haar schijnbare
vanzelfsprekendheid.

Juist daarin begint iets wezenlijks te verschuiven.

Gewoonlijk leeft de mens alsof ervaring stabiel en con-
troleerbaar zou kunnen worden. Men probeert aange-
name ervaringen vast te houden en onaangename erva-
ringen te vermijden. Men zoekt veiligheid in bezit, rela-
ties, overtuigingen, spirituele ideeén of identiteiten.

Vipassana maakt zichtbaar dat alles waarin de geest
houvast zoekt voortdurend verandert.

Wat aangenaam is, verandert.

Wat onaangenaam is, verandert.

Wat zekerheid leek te bieden, blijkt vergankelijk.

Zelfs het gevoel van “ik ben” verandert voortdurend van
inhoud en intensiteit.

Daardoor begint ook het tweede kenmerk van bestaan
zichtbaar te worden: dukkha. Binnen het vroege boed-
dhisme verwijst dukkha niet uitsluitend naar zichtbaar
lijden, pijn of verdriet. Het verwijst vooral naar de fun-
damentele instabiliteit van alles wat ontstaat.

Omdat alles voortdurend verandert, kan niets uiteindelijk
volledig bevredigen of blijvende zekerheid bieden.
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Zelfs geluk draagt de kiem van kwetsbaarheid in zich
omdat het afhankelijk is van voorwaarden.

Juist daarom ontstaat dukkha niet enkel door pijn, maar
ook door het voortdurende verlangen om het verander-
lijke stabiel te maken. De geest probeert zich vast te
zetten in iets wat intrinsiek beweeglijk is.

En precies daarin ontstaat spanning.

Vipassana maakt deze spanning niet theoretisch zicht-
baar, maar existentieel.

De beoefenaar begint rechtstreeks te zien hoe verlangen
onrust voortbrengt.

Hoe afkeer de geest vernauwt.

Hoe gehechtheid angst voor verlies creéert.

Hoe identificatie voortdurend kwetsbaarheid creéert.

Wanneer dit diepgaand wordt gezien, verzwakt de van-
zelfsprekendheid van grijpen.

Niet omdat men zichzelf dwingt los te laten, maar omdat
de geest begint te begrijpen dat nergens blijvende veilig-
heid gevonden wordt binnen het geconditioneerde do-
mein.

Misschien ontvouwt het diepste inzicht zich echter in de
contemplatie van anatta.

Gewoonlijk leeft de mens vanuit het gevoel dat er ergens
een vaste identiteit aanwezig is die denkt, voelt, waar-
neemt en controleert.

Het lijkt alsof er een centrum bestaat dat ervaringen be-
zit en bestuurt.
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Maar wanneer ervaring zorgvuldig onderzocht wordt,
blijkt die vaste kern nergens rechtstreeks gevonden te
worden.

Lichaam verschijnt afhankelijk van voeding, ademhaling,
temperatuur, contact en verandering.

Gevoelens verschijnen afhankelijk van omstandigheden
en prikkels.

Waarneming ontstaat afhankelijk van herkenning en con-
ditionering.

Gedachten verschijnen afhankelijk van herinnering, taal
en associatie.

Bewustzijn ontstaat steeds in relatie tot wat gekend
wordt.

Niets verschijnt volledig onafhankelijk.

En nergens wordt uiteindelijk een autonome entiteit ge-
vonden die losstaat van deze voortdurende stroom van
afhankelijk ontstaan.

Dit inzicht kan aanvankelijk ontregelend aanvoelen. De
menselijke geest zoekt immers spontaan naar conti-
nuiteit, zekerheid en vaste identiteit.

Zodra ervaring instabiel blijkt, ontstaat gemakkelijk de
neiging om toch nog ergens een subtiele kern te zoeken:

een blijvend zelf,

een onveranderlijk bewustzijn,

een metafysische grond,

een spirituele essentie,

een absolute zekerheid achter de stroom van ervaring.

—Pagina 157 van 182—



—Hoofdstuk XI - Het Directe Zien—

Maar hoe dieper vipassana zich ontvouwt, hoe moeilijker
het wordt om nog een definitieve grond te vinden waar-
op de geest zich volledig kan vestigen.

Dat betekent niet noodzakelijk dat de beoefenaar een
filosofisch standpunt moet aannemen waarin alles ont-
kend wordt. Binnen het vroege boeddhisme gaat het
niet om het construeren van een nieuwe metafysica van
'nietsheid'.

Integendeel.

Vipassana verschuift de aandacht weg van speculatie
naar directe ervaring.

Niet: 'bestaat er uiteindelijk iets absoluuts?' maar: 'hoe
ontstaat gehechtheid? 'Hoe ontstaat identificatie?' 'Hoe
ontstaat dukkha van moment tot moment?'

Juist daarin ligt de bevrijdende kracht van inzicht.

Want zodra de geest rechtstreeks ziet hoe hij zichzelf
voortdurend vastzet in verlangen, afkeer en identificatie,

begint dit hele proces langzaam transparant te worden.

De beoefenaar ontdekt geleidelijk dat psychologisch
'worden' onafgebroken geconditioneerd wordt.

Elke gehechtheid vormt een subtiele beweging van wor-
den.

Elke identificatie construeert opnieuw een centrum van
ervaring.

Elke afkeer bevestigt impliciet een 'ik' dat beschermd
moet worden.

Vanuit dat perspectief verschijnt wedergeboorte niet
enkel als iets dat zich over levens heen voltrekt, maar
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ook als een voortdurend psychologisch proces dat zich
hier en nu afspeelt.

Moment na moment wordt de geest opnieuw geboren in
verlangen.

Opnieuw geboren in angst.

Opnieuw geboren in herinnering.

Opnieuw geboren in identiteit.

En precies daarin wordt afhankelijk ontstaan (paticca-
samuppada; pratitya-samutpada) rechtstreeks zichtbaar.

Niets ontstaat uit zichzelf.

Alles verschijnt afhankelijk van oorzaken en voorwaar-
den.

Verlangen conditioneert gehechtheid.

Gehechtheid conditioneert wording.

Wording conditioneert nieuwe vormen van identificatie
en lijden.

Wanneer dit proces diepgaand wordt doorzien, begint
ook de mogelijkheid van bevrijding zichtbaar te worden.

Niet omdat de wereld verdwijnt.

Niet omdat ervaring ophoudt.

Niet omdat een metafysische werkelijkheid ontdekt
wordt die buiten verandering staat.

Maar omdat het grijpen zelf geleidelijk begint uit te do-
ven. De geest hoeft zich dan niet langer voortdurend
vast te zetten in ervaring. Hij hoeft zichzelf niet langer
onafgebroken te beschermen, te bevestigen of te ver-
volledigen.

Er ontstaat een subtiele vorm van vrijheid die niet ge-

baseerd is op bezit of zekerheid, maar op het verdwijnen
van fixatie.
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Vanuit contemplatief perspectief kan men zeggen dat vi-
passana uiteindelijk niet zozeer iets toevoegt aan erva-
ring, maar eerder iets oplost.

lllusies verliezen hun vanzelfsprekendheid.

Identificatie wordt transparanter.

Verlangen naar absolute zekerheid verliest zijn kracht.
Wat overblijft is geen nieuwe identiteit, maar een groei-
ende openheid waarin de geest minder en minder be-
hoefte voelt om zichzelf ergens definitief in te vestigen.

Juist daardoor ontstaat een diepere vorm van stilte.
Niet de stilte van onderdrukking.

Niet de stilte van dissociatie.

Niet de stilte van onverschilligheid.

Maar een stilte die verschijnt wanneer het voortdurende
psychologische 'worden' langzaam tot rust komt.

En precies daar begint zich binnen de vroege Dhamma
een uiterst subtiele dimensie te openen.

Niet als een object van ervaring.

Niet als een metafysische essentie.

Niet als een kosmisch bewustzijn.

Maar als het geleidelijk uitdoven van datgene wat lijden
voortdurend voortbrengt.

Daar raakt vipassana aan de grens van het Niet-gecon-
ditioneerde.

g
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HOOFDSTUK XiI - HET ONGEBORENE

Na het directe zien van ontstaan en vergaan, zoals be-
sproken in het vorige hoofdstuk, ontstaat geleidelijk een
nog subtielere verschuiving binnen de contemplatieve
weg.

De beoefenaar ziet niet langer uitsluitend de verganke-
lijkheid van verschijnselen, maar begint ook het subtiele
mechanisme te doorzien waardoor de geest zich vastzet
binnen ervaring.

Waar in het directe zien de aandacht vooral rust op ver-
gankelijkheid (anicca; anitya); onbevredigendheid (duk-
kha; duhkha) en niet-zelf (anatta; anatman), ontstaat hier
een dieper inzicht in het proces van ‘worden’ zelf — het
psychologische en existentiéle mechanisme waardoor
gehechtheid telkens opnieuw identiteit, spanning en het
gevoel van continuiteit — 'worden’ — voortbrengt.

Daardoor verschuift ook het perspectief op bevrijding.

Bevrijding verschijnt dan niet langer uitsluitend als het
bereiken van een bijzondere toestand, maar als het ge-
leidelijk uitdoven van het grijpen dat voortdurend nieuwe
vormen van conditionering produceert.

Vanuit die contemplatieve verdieping verschijnt binnen
de vroege Dhamma het uiterst subtiele begrip van het
Ongeborene (ajata; id.) — het Niet-geconditioneerde
(asankhata; asamskrta).

Wanneer de geest diepgaand begint te zien hoe ervaring
voortdurend verschijnt en verdwijnt, hoe gehechtheid
zichzelf telkens opnieuw conditioneert en hoe identifica-
tie onafgebroken nieuwe vormen van 'worden' voort-
brengt, ontstaat geleidelijk een fundamentele verschui-
ving.
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De aandacht richt zich dan niet langer op de verschijn-
selen zelf, maar op het uitdoven van datgene wat deze
verschijnselen voortdurend van een centrum — van een
‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ — probeert te voorzien.

Binnen de vroege Dhamma verwijst bevrijding immers
niet eenvoudig naar het begrijpen van vergankelijkheid,
maar naar het beéindigen van grijpen (upadana; id.)
waardoor de geest zich telkens opnieuw binnen samsara
blijft vastzetten.

Precies daar verschijnt binnen de vroege Dhamma het
uiterst subtiele begrip van het Niet-geconditioneerde
(asankhata; asamskrta).

De Boeddha verwijst hiernaar in de volgende passage
uit de Udana (8.3):

¢ Er is, monniken, het Ongeborene, het Niet-gewordene,
het Niet-geschapene, het Niet-geconditioneerde.

Indien dit Ongeborene, dit Niet-gewordene, dit Niet-ge-
schapene, dit Niet-geconditioneerde er niet zou zijn, dan
zou er geen ontkomen mogelijk zijn aan het geborene,
het gewordene, het geschapene, het geconditioneerde. ®

Binnen de contemplatieve weg krijgt deze passage een
bijzondere betekenis.

Want het Ongeborene verwijst hier niet naar een verbor-
gen metafysische substantie die achter de wereld zou
bestaan.

Evenmin verwijst het noodzakelijk naar een eeuwig Zelf,
een absolute bewustzijnsgrond of een kosmische essen-
tie waarin de beoefenaar uiteindelijk zou opgaan. De
vroege Dhamma blijft hierin opmerkelijk terughoudend.
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In plaats van een ultieme werkelijkheid positief te be-
schrijven, wijst de tekst vooral op het uitdoven van con-
ditionering zelf.

Het Ongeborene wordt niet voorgesteld als een object
dat gevonden kan worden. Het ontvouwt zich waar het
proces van ‘worden’ geleidelijk tot rust komt.

Vanuit contemplatief perspectief betekent dit iets uiterst
eenvoudig én tegelijk diepgaand.

Zolang de geest blijft grijpen, blijft hij zichzelf conditio-
neren.

Zolang verlangen aanwezig blijft, blijft het proces van
‘worden’ zich voortzetten.

Zolang identificatie blijft functioneren, blijft ook het ge-
voel bestaan dat er 'iemand' is die beschermd, beves-
tigd of vervolledigd moet worden.

Daardoor blijft de geest gevangen binnen de voortduren-
de beweging van ontstaan en vergaan.

Niet alleen biologisch.
Niet alleen over levens heen.
Maar hier en nu, moment na moment.

Elke gehechtheid vormt een nieuwe geboorte. Elke iden-
tificatie construeert opnieuw een gevoel van zelf. Elke
afkeer bevestigt impliciet een zelf dat zich tegen ervaring
probeert te beschermen.

Binnen vipassana wordt dit proces steeds directer zicht-
baar.

De beoefenaar ziet hoe verlangen spanning voortbrengt.
Hoe weerstand de geest vernauwt.
Hoe identificatie de geest kwetsbaar maakt.
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Hoe de geest overal probeert een vorm van houvast te
vinden.

Aanvankelijk probeert de mens dit houvast meestal te
vinden in de wereld:

bezit,

relaties,
succes,
zekerheid,
overtuigingen.

Later kan dezelfde beweging zich verfijnen:

spirituele ervaringen,
meditatie,

innerlijke stilte,

bewustzijn,

zelfs ideeén over ontwaken.

Maar hoe dieper inzicht zich ontvouwt, hoe duidelijker
zichtbaar wordt dat de geest vrijwel alles tot een nieuw
houvast probeert te maken.

Zelfs leegte kan bezit worden.

Zelfs stilte kan een identiteit worden.

Zelfs het verlangen naar bevrijding kan een subtiele
vorm van 'worden' voortbrengen.

Precies daarom blijft het vroege boeddhisme uiterst
voorzichtig met metafysische formuleringen. Niet nood-
zakelijk omdat elke diepere dimensie van werkelijkheid
categorisch ontkend moet worden, maar omdat de men-
selijke geest van elke voorstelling gemakkelijk een ob-
ject van gehechtheid maakt.

Zodra het Ongeborene voorgesteld wordt als een abso-
lute substantie, een eeuwig bewustzijn of een verborgen
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essentie, ontstaat immers opnieuw de neiging zich daar-
in vast te zetten.

De vroege Dhamma probeert precies dat subtiele grijpen
zichtbaar te maken. Daarom functioneert de taal rond
het Niet-geconditioneerde vaak apofatisch: niet door te
zeggen wat het is, maar door voorzichtig weg te nemen
wat het niet is. 48

Niet-geboren.
Niet-geworden.
Niet-geschapen.
Niet-geconditioneerd.

Alsof de taal zelf geleidelijk haar greep op ervaring be-
gint los te laten.

Binnen deze contemplatieve beweging wordt ook duide-
lijk waarom de Boeddha bevrijding niet beschrijft als het
verwerven van iets nieuws.

Nibbana (nirvana) betekent letterlijk: uitdoven. Zoals een
vlam dooft wanneer geen brandstof meer wordt toe-
gevoegd, zo dooft ook de voortdurende stroom van
‘worden’ uit wanneer begeerte, gehechtheid en onwe-
tendheid hun voedingsbodem verliezen.

Vanuit dat perspectief verwijst bevrijding niet naar het
construeren van een subtielere identiteit, maar juist naar
het uitdoven van de neiging om overal opnieuw identiteit
te vormen.

Daarom kan men beter zeggen: niet een zelf wordt be-
vrijd, maar het grijpen naar zelf dooft uit.

Juist daarin verliest ook de vraag naar een definitief fun-
dament haar dwingende kracht.

—Pagina 165 van 182—



—Hoofdstuk XlI- Het Ongeborene—

Binnen het vroege boeddhisme wordt bevrijding niet af-
hankelijk gemaakt van het vasthouden aan een absolute
werkelijkheid achter de verschijnselen.

De nadruk ligt op het rechtstreeks zien van ontstaan, af-
hankelijkheid en verdwijnen, totdat de behoefte om nog
ergens een ultiem houvast te vinden spontaan oplost.

Dat betekent niet dat alle metafysische mogelijkheden
ontkend worden.

De Boeddha blijft hierover opvallend stil. Maar precies
die stilte is wezenlijk. Want zodra de geest geen nieuwe
metafysische zekerheid meer opbouwt, ontstaat ruimte
voor een veel directere vorm van vrijheid.

Niet de vrijheid van bezit.

Niet de vrijheid van controle.

Niet de vrijheid van spirituele superioriteit.

Maar de vrijheid die verschijnt wanneer de geest ner-
gens meer noodzakelijk hoeft te rusten.

Binnen de vroege Dhamma wordt deze dimensie soms
aangeduid met het begrip appatittham (apratisthitam): 4°
zonder steunpunt, zonder iets om zich op vast te zetten.
Dit betekent niet dat ervaring verdwijnt.

De wereld blijft verschijnen.

Geluiden blijven hoorbaar.

Gedachten blijven mogelijk.

Het lichaam blijft functioneren.

Maar het psychologische grijpen waardoor de geest
zichzelf steeds opnieuw vastzet, verliest zijn kracht.

Daardoor ontstaat een opmerkelijke eenvoud.
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De geest hoeft niet langer voortdurend iemand te wor-
den. Hij hoeft zichzelf niet langer onafgebroken te verde-
digen, te bevestigen of te vervolledigen.

Er ontstaat een openheid waarin ervaring vrijer kan ver-
schijnen zonder onmiddellijk vastgezet te worden in be-
zit, identiteit of metafysische zekerheid.

Wellicht ligt precies daarin de diepste betekenis van het
Ongeborene binnen de vroege Dhamma. Niet als een
verborgen essentie, maar als het stilvallen van datgene
wat voortdurend nieuwe vormen van ‘worden’ voort-
brengt.

Niet als een eeuwig Zelf, maar als het uitdoven van het
grijpen waardoor de illusie van een vast zelf zichzelf tel-
kens opnieuw conditioneert.

Niet als een metafysisch object, maar als de mogelijk-
heid van volledige bevrijding uit dukkha (duhkha).

Daarom eindigt de contemplatieve weg uiteindelijk niet
in het verzamelen van nieuwe kennis, doctrines of spiri-
tuele identiteiten.

Integendeel.

Hoe dieper inzicht zich ontvouwt, hoe eenvoudiger alles
wordt.

Wat overblijft is geen metafysische conclusie, maar een
stille helderheid waarin verlangen, afkeer en identificatie
geleidelijk uitdoven.

Daarom kan men slechts heel voorzichtig spreken. Want
zodra de geest probeert het Ongeborene vast te grijpen
als idee, ervaring of bezit, ontstaat opnieuw een subtiele
vorm van ‘worden’.
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—Hoofdstuk XlI- Het Ongeborene—

Daarom blijft de vroege Dhamma steeds terugkeren naar
eenvoud:

direct zien,

loslaten,

uitdoving van grijpen,

en bevrijding van dukkha.

En waar het grijpen volledig ophoudt, daar komt ook het
‘worden’ tot rust. Daar ontvouwt zich het Ongeborene.
Het Ongeconditioneerde. Nibbana (nirvana).

Voor mij verwijzen het Ongeborene, het Niet-gewordene,
het Niet-geschapene en het Niet-geconditioneerde niet
naar een metafysische werkelijkheid die ontdekt moet
worden, maar naar wat zichtbaar wordt wanneer verlan-
gen, afkeer, gehechtheid, identificatie en onwetendheid
volledig uitdoven.

Niet omdat er dan plots ‘iets’ verschijnt dat voordien
verborgen was, maar omdat de beweging van grijpen
zelf tot rust komt.

Niet wat het Ongeborene ‘is’ of 'zou kunnen zijn’ 50 staat
centraal, maar wel dat ontkomen aan het geborene, het
gewordene, het geschapene en het geconditioneerde
mogelijk is.

De Udana-tekst wijst niet naar een of andere ultieme
werkelijkheid, maar naar de mogelijkheid om te ontko-
men aan dukkha — om te ontsnappen (nissarana; nihsa-
rana) uit samsara.

g
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— Voetnoten—

VOETNOTEN

! Binnen de vroege Dhamma bezit bhava meerdere bete-
kenissen. Het verwijst niet alleen naar wedergeboorte of be-
staanswording binnen samsara, maar eveneens naar een
voortdurend proces van psychologisch worden en identifica-
tie dat zich moment na moment binnen de ervaring ont-
vouwt.

2 Dubois, Guy, Eugéne, (2026), Het Ongeborene, p. 19-26,
Brave New Books, Rotterdam, Nederland

3 Binnen de vroege Dhamma verwijst ‘identiteit’ naar het
proces van identificatie (upadana) waarbij vergankelijke
verschijnselen als ‘zelf’ of ‘van mij’ worden vastgenomen.

4 Udana 8.3 vormt één van de bekendste passages uit de
Pali-canon waarin het 'Ongeborene’ (ajata; id.) en de moge-
lijkheid van bevrijding uit het geconditioneerde expliciet ge-
noemd worden.

5 Deze analyse vormt de kern van de Anattalakkhana Sutta,
Samyutta Nikaya 22.59, waarin de Boeddha de vijf khan-
dha’s systematisch onderzoekt en toont dat wat vergankelijk
(anicca; anitya) en onderhevig aan verandering is, niet als
‘dit ben ik’, ‘dit is van mij’ of ‘dit is mijn zelf’ kan worden be-
schouwd.

Het inzicht in anatta (anatta; anatman) verschijnt hier niet als
een metafysische doctrine, maar als het directe doorzien van
identificatie en vastgrijpen.

6 Aharikara betekent letterlijk ‘ik-maker’ en verwijst naar het
mentale proces waarbij een gevoel van een afzonderlijk ‘ik’
ontstaat. Mamankara betekent ‘mijn-maker’ en duidt op de
toe-eigening van ervaring als ‘van mij’ of ‘behorend tot mij’.
Beide termen verwijzen binnen de boeddhistische context
niet naar een werkelijk bestaand zelf, maar naar geconditio-
neerde processen van identificatie en toe-eigening.
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7 'Bezit' staat voor 'niet-bezit' door een ander. ‘Bezit’ ver-
onderstelt impliciet een bezitter, en daarmee het onder-
scheid tussen ‘zelf’ en 'de ander’.

8 Vossagga betekent letterlijk ‘loslaten’, ‘prijsgeven’ of ‘af-
stand doen’. In de Pali-canon verwijst de term niet naar een
geforceerde ontkenning van het leven, maar naar het natuur-
lijke wegvallen van gehechtheid wanneer de vergankelijke
aard van alle verschijnselen helder wordt doorzien.

Vossagga verwijst naar het spontaan loslaten van grijpen
(upadana), eerder dan naar een ascetische daad van zelf-
onderdrukking.

9 'Heruitvinden': dit toont aan hoe samsara geen statisch
systeem is, maar een voortdurende psychologische recon-
structie.

10 In de vroege Dhamma verwijst ‘heldere aandacht’ naar
sati-sampajafifia (smrti-samprajanya): een aandachtige aan-
wezigheid die niet alleen opmerkzaam is (sati; smrti), maar
ook helder begrijpt wat zich ogenblik na ogenblik binnen
ervaring ontvouwt (sampajafifia; samprajanya).

Het gaat hierbij niet om intellectuele analyse, maar om een
direct en helder zien van conditionering, vergankelijkheid en
identificatie terwijl zij zich voordoen.

1 Binnen de vroege Dhamma verschijnt upasama (upasama)
vaak als onderdeel van een contemplatieve beweging die
leidt van nibbida (nirveda; ontgoocheling of het loskomen
van fascinatie), naar viraga (id.; ontkleuring, verkoeling of
uitdoving van hartstocht), vervolgens naar upasama (upa-
Sama; verstilling of pacificatie), en uiteindelijk naar nibbana
(nirvana). Deze opeenvolging verwijst niet naar een meta-
fysische transformatie, maar naar het geleidelijk uitdoven
van verlangen, grijpen en conditionering.
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12 Hiermee bedoel ik niet dat reflectie over werkelijkheid of
bestaan op zich problematisch zou zijn. Het probleem ligt
eerder in het dogmatisch vastzetten van de Dhamma binnen
metafysische systemen en absolute conclusies, waardoor de
oorspronkelijke contemplatieve en bevrijdende gerichtheid
van de vroege teksten gemakkelijk overschaduwd raakt.

13 Apofatisch verwijst naar een benadering via ontkenning:
niet door positief te definiéren wat iets is, maar door aan te
geven wat het niet is.

4 In Udana 8.3 worden de termen ‘ongeboren’ (ajata; id.),
‘niet- geworden’ (abhdta; id.), ‘niet-gemaakt’ (akata; akrta)
en niet-geconditioneerd ‘(asankhata; asamskrta) niet ge-
bruikt om verschillende werkelijkheden te onderscheiden,
maar als synonieme, apofatische aanduidingen van datgene
wat radicaal buiten het domein van ontstaan en vergaan
(sankhata; samskrta) valt. Apofatisch verwijst hier naar een
benadering door ontkenning: niet door te benoemen wat het
is, maar door los te laten wat het niet is. Zo beschrijven deze
begrippen geen entiteit, noch een grond of bewustzijns-
vorm, maar wijzen zij functioneel op de mogelijkheid van
ontsnappen aan of uittreden uit (nissarana; nihsarana) het
geconditioneerde bestaan (samsara; id.).

15 Ajatam behandelt ontstaan; abhutam behandelt wording.
Dit is een belangrijk onderscheid, want het is precies deze
graduele ontmanteling die de innerlijke logica vormt van de
hele passage van de Udana 8.3.

16 'Katam' staat voor 'wat gemaakt, gedaan, vervaardigd of
geconstrueerd is'. Akatam is het tegenovergestelde.

7 De geest bezit een diepe neiging om zelfs inzicht en be-
vrijding opnieuw om te vormen tot identiteit of bezit. Juist
daarom blijft de vroege Dhamma zo terughoudend in posi-
tieve omschrijvingen van nibbana (nirvana).
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18 Janati (‘kent', 'weet') en passati ('ziet') verschijnen in de
Pali-canon vaak samen om direct inzichtelijk kennen aan te
duiden: geen intellectueel begrijpen, maar een onmiddellijk
zien van de werkelijkheid zoals zij is (yatha bhita).

19 Paccakkha (pratyaksa) verwijst naar directe, onmiddellijke
ervaring of waarneming, niet gebaseerd op geloof, redene-
ring of overlevering.

20 Sanditthika betekent letterlijk ‘hier en nu zichtbaar' en ver-
wifjst naar iets dat onmiddellijk ervaren en geverifieerd kan
worden in directe ervaring.

21 Ehipassiko betekent letterlijk 'kom en zie' en benadrukt
dat de Dhamma uitnodigt tot persoonlijk onderzoek en di-
recte verificatie, eerder dan blind geloof.

22 Yatha-bhita-fianadassana (yatha-bhdta-jfiana-darsana)
verwijst naar het directe zien en kennen van de verschijnse-
len zoals ze werkelijk zijn, vrij van projectie, vertekening of
identificatie.

23 Ahankara (id.) (‘ik-makerij’) en mamankara (id.) (‘mijn-
makerij’) verwijzen naar de subtiele neiging van de geest om
ervaring voortdurend toe te eigenen als ‘ik’ of ‘van mij’.

Daardoor ontstaat identificatie met de vijf khandha’s en blijft
het proces van gehechtheid en ‘worden’ zichzelf voeden.
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24 Het inzicht in anatta (anatman) betekent binnen het vroege
boeddhisme niet dat achter de vijf khandha’s een verborgen
Zelf of Absolute Werkelijkheid ontdekt wordt. Integendeel:
door het doorzien van lichaam, gevoelens, waarneming,
mentale formaties en bewustzijn als vergankelijk, afhankelijk
ontstaan en niet-zelf, verliest identificatie geleidelijk haar
fundament.

Juist daardoor wordt het beéindigen van 'worden’, gehecht-
heid en dukkha mogelijk.

In die zin zijn anatta en het 'Ongeborene’ niet identiek, maar
wel diep met elkaar verbonden.

25 Pativedha (prativedha) verwijst binnen het boeddhisme
naar een directe, inzichtelijke penetratie van de werkelijk-
heid. Het begrip duidt niet op louter intellectueel begrijpen,
maar op een existentieel doorzien waarbij vergankelijkheid
(anicca; anitya), onbevredigendheid (dukkha; duhkha) en
niet-zelf (anatta; anatman) rechtstreeks zichtbaar worden.

In de theravada-traditie onderscheidt men vaak drie niveaus:
pariyatti (theoretisch begrip), patipatti (beoefening) en
pativedha (de directe inzichtelijke penetratie of verwerkelij-
king van de Dhamma).

26 Wat verschijnt, verschijnt immers niet op zichzelf. Geen
vorm, geen gedachte, geen gevoel staat los van voorwaar-
den. Wat als een vaste entiteit ervaren wordt, blijkt bij nader
inzicht een tijdelijk samenkomen van oorzaken, omstandig-
heden en relaties die elkaar wederzijds conditioneren. Een
lichaam verschijnt afhankelijk van voeding, adem, warmte,
contact en verandering. Een gedachte verschijnt afhankelijk
van herinnering, taal, conditionering en prikkels. Zelfs
bewustzijn (vififiana; vijfiana) verschijnt binnen afhankelijk-
heid: niet als een zelfstandig principe dat ervaringen bezit,
maar in wederkerigheid met wat gekend wordt.
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27 |n die zin resoneert deze benadering met de onderzoeken-
de geest die ook in de Kalama Sutta zichtbaar is.

28 Appatittham (Sanskriet: apratisthitam) betekent letterlijk:
‘zonder grond’, ‘zonder steunpunt’ of ‘zonder zich ergens te
vestigen’.

Binnen het vroege boeddhisme verwijst dit niet naar een
toestand van nihilistische leegte, maar naar het uitdoven van
de neiging van de geest om zich nog ergens in vast te zetten
— in een identiteit, een ervaring, een metafysisch principe of
een blijvende essentie. Het duidt op een bewustzijn dat niet
langer 'landt' in toe-eigening of gehechtheid.

29 Zje: Alagadddpama Sutta, Majjhima Nikaya 22

30 'De causale dynamiek van afhankelijk ontstaan': binnen
het vroege boeddhisme wordt wedergeboorte traditioneel
niet verstaan als transmigratie van een ziel of Zelf, maar als
continuiteit van conditionering volgens afhankelijk ontstaan
(paticca-samuppada; pratitya-samutpada).

31 Binnen de vroege Dhamma wordt geboorte (jati; id.) niet
uitsluitend biologisch of kosmologisch begrepen, maar ook
als het telkens opnieuw ontstaan van identificatie, gehecht-
heid en psychologisch 'worden' binnen de directe ervaring.

32 Wat zich volgens de vroege Dhamma voortzet, is niet een
‘persoon’, ‘zelf’ of blijvende essentie, maar de causale
stroom van conditionering, gehechtheid, begeerte en kam-
ma (karma) zolang onwetendheid aanwezig blijft.

33 'Ik', 'mij', 'mijn': binnen de sutta’s verwijst gehechtheid
vaak naar het toe-eigenen van ervaring als ‘dit ben ik’, ‘dit is
van mij’ of ‘dit is mijn zelf’ (etam mama, eso’ham asmi, eso
me atta).
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34 Met ‘metafysisch houvast’ verwijs ik hier naar elke vorm
van ultieme grond, blijjvende essentie of absolute werkelijk-
heid waarin de geest psychologische of existentiéle zeker-
heid probeert te vinden.

35 ‘Rusten’ verwijst hier naar het verlangen van de geest om
een definitieve grond te vinden waarin onzekerheid, vergan-
kelijkheid en existentiéle stress volledig zouden verdwijnen.

36 Zje Satipatthana Sutta (MN 10) en Mahasatipatthana Sutta
(DN 22), waar de Boeddha beschrijft hoe de beoefenaar de
aanwezigheid, het ontstaan, het verdwijnen en het niet-
opnieuw-ontstaan van de Vijf Hindernissen aandachtig on-
derzoekt.

37 De vijf spirituele vermogens (indriyani; id.) vormen binnen
de vroege Dhamma een belangrijk evenwichtssysteem tus-
sen vertrouwen, energie, opmerkzaamheid, concentratie en
wijsheid.

38 Binnen de vroege Dhamma wordt verlangen regelmatig
beschreven als een proces dat afhankelijk blijft van voort-
durende voeding en vastgrijpen (upadana).

39 De fundamentele grondloosheid en vergankelijkheid van
ervaring...

40 Binnen de vroege Dhamma wordt bevrijding vaak be-
schreven als het uitdoven van de voorwaarden die verlan-
gen, gehechtheid, identificatie en onwetendheid blijven voe-
den.

41 Piti verwijst naar een energieke en vervoerende vorm van
vreugde.

42 Sukha verwijst naar innerlijk welzijn, innerlijke vrede en
sereniteit.
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43 Upekkha verwijst naar een diepe gelijkmoedigheid waar-
bij verlangen en afkeer geleidelijk uitdoven.

44 Fkaggata verwijst naar de éénpuntigheid van de geest in
diepe verstilling.

45 Upadana verwijst naar de neiging van de geest om erva-
ring vast te grijpen en tot 'ik’, 'mij' of ‘mijn’ te maken.

46 Hoewel mentale verstilling en samadhi nauw met elkaar
verbonden zijn, verwijst mentale verstilling eerder naar het
geleidelijk tot rust komen van mentale onrust en verstrooi-
ing. Binnen de contemplatieve beoefening — onder meer
via de jhana’s — kan deze verstilling zich geleidelijk verdie-
pen tot samadhi: een toestand van stabiele en geconcen-
treerde aandacht.

Op zichzelf leidt samadhi echter niet tot bevrijdend inzicht.
Pas wanneer vanuit deze stabiliteit vipassana (vipasyana)
ontstaat — het directe doorzien van vergankelijkheid, ge-
hechtheid en identificatie — kan de mogelijkheid van bevrij-
ding zich openen.

47 Met 'transparant' suggereer ik dat ervaring niet vernietigd,
maar doorzichtiger wordt. Minder massief. Minder absoluut.
Zonder ‘zelf'.

48 De apofatische benadering — spreken via ontkenning —
komt ook voor binnen andere contemplatieve tradities. Bin-
nen de vroege Dhamma dient deze benadering echter vooral
om te vermijden dat de geest van bevrijding opnieuw een
object van identificatie maakt.

49 Het begrip appatitthita vifiiana — ‘niet-gevestigd be-
wustzijn' — verwijst niet naar het ophouden van bewustzijn,
maar naar het wegvallen van de neiging van de geest om
zich ergens in vast te zetten.
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50 'Zou kunnen zijn' omvat niet alleen dogmatische meta-
fysica, maar ook elke speculatieve projectie.
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Wat blijft er over wanneer de geest nergens nog houvast zoekt?

De menselijke geest probeert voortdurend zekerheid te vinden.
In gedachten. In overtuigingen. In verlangens. In identiteit. In
herinneringen en toekomstbeelden. Zelfs spiritualiteit kan een
subtiele poging worden om zichzelf veilig te stellen.

Maar in die vergeefse zoektocht blijft dukkha zichzelf voortdurend
vernieuwen.

Dit boek onderzoekt op contemplatieve wijze hoe de geest zichzelf
conditioneert via verlangen, afkeer, gehechtheid, identificatie en
‘worden’.

In de vroege Dhamma verschuift de aandacht niet naar
metafysische speculatie, maar naar het directe onderzoeken van
ervaring zelf: hoe verlangen ontstaat, hoe gehechtheid zich
verdiept en hoe de geest zich telkens opnieuw vastzet in ‘ik’, ‘mij’
en ‘mijn’ — maar ook hoe samsara tot rust kan komen.

Vergankelijkheid, afhankelijk ontstaan, anatta en nibbana worden
daarbij onderzocht vanuit directe contemplatie. Wat afhankelijk
ontstaat, verandert onophoudelijk en kan daarom geen blijvend
houvast of vaste essentie bieden.

Wanneer niets meer vastgehouden wordt, niets meer hoeft te
worden en nergens nog een blijvende grond gezocht wordt, komt
de geest geleidelijk tot rust.

Daar begint de bevrijding waarover de Boeddha sprak.
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